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Büyük Türkiye Partisi kapatıldı, AP ve CHP liderlerinden 16'sı tutuklandı e A ec, ve oi OOOO ii LULUKİACI 


“Demokrasiye geçiyoruz” 


© BTP kurucularına, siyasi partilerin eski il ve ilçe başkanlarına yönetim kurulu üyelerine ve belediye başkanlarına siyasi’ 


faaliyet yasağı getirildi. 


Beş generalden oluşan Milli Güvenlik Konseyi, 30 Mayıs günü “Genişletilmiş Komuta Konseyi "ne danıştıktan sonrayayınladığı 79 numaralı kararla başlatmış olduğu “demokrasiye geçiyoruz” oyununa son verdi. Bu kararla Büyük Türkiye Partisi kapatılirken Demirel'le birlikte8 AP lideri tutuklandı. Aynı kararla Calp'in icazetli “sol parti” oyununu bozan Erdal Inönü'nün Sosyal Demokrat Partisi de kapatılmakla tehdit edildi ve CHP eski liderlerinden 7'si de aynı şekilde tutuklandı 

BTP'nin kapatma kararı, cuntanın kendi kontrolü dışındaki gerici partilere bile ta- 


hammülü olmadığının, Türkiye'nin ne kadar derin bir siyasi istikrarsızlık içine yuvarlandığının resmen ilan edilmesi oldu. 
Bu karar, “demokrasiye geçiyoruz” oyununa bugüne kadar inanmış halk kesimlerinin gözlerindeki perdeyi kaldıracak ve cunta bugüne kadar AP yöneticilerinden 


oyunu bitti! 


gördüğü şartlı desteği de tümüyle yitirebilecektir. Dayandığı taban hizla daralan cunta, diktatörlüğünü sürdürebilmek için şimdi baskılarını daha arttıracak ve Anayasa oylaması sırasında başvurulandan daha da sert baskılara başvurarak MDP'ni zorla iktidara getirmeye çalışacaktır. 


Yabancı düşmanlığına karşı daha yaratıcı 


etkinliklere gereksinim var 


Bu sayımızda özellikle Federal Almanya'da sürekli tırmanan yabancı düşmanlığı konusuna özel bir ağırlık tanıdık. Örneğin orta sayfalarımızda Frankfurt'un bir semtinde yabancı düşmanlığına karşı örgütlenen bir komşuluk girişimini oldukça ayrıntılı olarak tanıtıyoruz. Ayrıca bü konuda konusunun en seçkin uzmanlarından biri olan Profesör Castels ve Türk kı; lığına girerek yaptığı röportajda mükemmel bir gazetecilik örneği veren Stern muhabiri Gerhard Kromschröder ile yapılmış iki söyleşiyi de sunuyoruz. Buna ek olarak Fransa muhabirimiz de Irkçılığa Karşı Halklar Arasında Dostluk Hareketi (MRAP) Sekreteri Mozenad ile bir söyleşi yaptı. » 


-A 
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Ölümünün 
20. yılında 
Nazım Hikmet'i saygıyla 


anıyoruz 


3 Haziran 1963. Tüm halkların 
en acılı günlerinden biridir o gün. 
Yeryüzünün en büyük bir kaç şairinden biri olan Nazım Hikmet'in ölüm yıldönümüdür 3 Haziran 1983. Türkiye Postası yüzümüzün akı, halkımızın övüncü olan bu koca şairin ve barış savaşçısının ölüm yıldönümünde bir poster sunarak anısına saygı görevini yerine getirmeye çalışıyor. 


Denktaş 
Kıbrıs'ı bölme girişimlerini 


has emas 


Harekat bir yıl önce ABD'li generallerle birlikte planlandı 


Irak Kürdistanı'na saldırı 


Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 25 Mayıs gü nü Irak sınırım geçerek Kürtulusal hareke tine karşı giriştiği saldırı dünya kamuoyu» 


@ Kürt ulusal hareketini ezmek için başlatılan saldırıda kaç kişinin öldüğü ve yaralandığı bilinmiyor. Bazı kaynaklar bölgedeki hastanelere 200 kadar yaralı getirildiğini bildiriyor 


na 27 Mayıs günü duyuruldu. Türkiye Dışişleri Bukanlığı yaptığı açıklamada, ope rasyonun amaa “Türkiye hududunu göçen silahlı gruplara karşı girişilmiş sınırlı amaçlı bir hareket” olarak belirtildi, Buna karşı 


lik Ban Avrupa'da yaşayan ilerici Kür par erinin ve örgütlerinin sözcüleri olayın gerçek yüzünü dünya kamuoyuna açıkladı bur 


Fransız Haber Ajansı, Irak ve Türkiye" nin kısa bir süre önce Kürtulusal hareketi» nin kontrol altına alnması amacıyla bir 


Sessizce hazırlanan ani bir saldırıyla Türkiye ordusunun özel olarak yetiş- 


tirilmiş komandoları Irak sınırından içe- * 


ri dalıyor; Türkiye Cumhuriyeti vatanda” şı olmayan 2 biri kişiyi esir alıp Türkiye'ye getiriliyor. Olayın özeti bu. Kürt halkına karşı girişilen ve hala da sürmekte olan bu dehşet verici operasyonun gerekçesi ise dünya kamuoyuna şöyle açıklandı: “Tü hududunu geçerek kendilerine barınak bulmaya çalışan silahlı grupların ele geçirilmesi” 

Kendi güvenliğini bahane ederek başka devletlerin topraklarına ister asker, ister polis olsun güvenlik kuvvetlerini sokup operasyonlara kalkışmanın sonu yok. Bugün Irak topraklarına asker sokan cunta, yarın “Ermeni teröristlerini, "yurt dışina kaçan vatan hainlerini”, “bölücüleri” bahane ederek Batı Avrupa'nın tutucu, gerici hükümetleriyle anlaşarak buralardaki Türkiyeli ilericilere karşı operasyonlara girişmeye neden niyetlenmesin? israil'in aynı gerekçeyle yıllardan beri başka devletlerin topraklarında yaşayan Filistinlilere karşı yürüttüğü operasyonlar ortada. Bizim gerici kalemler de yıllardan beri boyalı basi- nın sayfalarında Israili örnek göstererek bunun kampanyasını yürütmüyorlar mı? 

Irak Kürdistanı'nda girişilen bu operasyon konusunda üzerinde durulması gereken ikinci nokta şudur: Türkiye'deki askersel diktatörlük, anadillerini konuşup yazmaları Anayasa ile yasaklanan Türkiye Kürdistanı'ndaki Kürt halkını ezmekle artık yetinmiyor. “Kendi ka- 


Ateşle Oynamak 


Ahmet KARDAM 


derini tayin etme hakkı” için mücadele eden bölgedeki tüm Kürt ulusal hareketlerini ezme görevini de üstlenme- ye, bu, işin jandarmalığına hazır olduğunu gösteriyor. 

Eğer sorun gerçekten Türkiye'nin sınırlarını “silahlı gruplardan” korumak olsaydı, 7 bin kişilik bir kuvvetle irak topraklarına 80 kilometre dalarak 2 bin kişiyi esir alıp Türkiye'ye getirebilen cunta, sınırlarının güvenliğini Irak topraklarına dalmadan da koruyabilirdi. 

Üzerinde durulması gereken üçüncü nokta çok daha önemlidir. Bugün sinır güvenliğini ve Irak hükümetinin onayını bahane ederek Irak'taki Kürt ulusal hareketine saldıran cuntanın, yarın ABD'nin isteği üzerine NATO'nun çıkarlarını koruma bahanesiyle petrol yatağı Basra Körfezi'ne, anti-emperyalist eğilimli Islam ülkelerine karşı da saldırmayacağının garantisi nedir? Irak topraklarındaki bu operasyon, böyle uğursuz bir ABD jandarmalığının, böyle bir maceranın provası olabilir. Çünkü dünya basınında yer alan haberlere göre, Irak Kürdistanı'nda yürütülen bu operasyon bundan daha bir yıl önce ABD'li generallerle birlikte görüşülmüştür, 

Dahası, Irak topraklarındaki bu operasyonla Erzurum ve Kars'ta, Çevik 


Kuwvetler'in, sözümona “Sovyet saldı” nsı"na karşı "Macera Eksprosi-83” ad» h savaş provası aynı günlerde başla” mıştır. Ve her ikisi de birlikte sürüyor. 
Bu basit bir rastlantı mıdır? 

Komşu ülkelerin halklarıyla halkımızı birbirine kırdıracak bir Basra Körtezi macerası, ne yazık ki yalnızca bir avuç generalin macera hevesine dayanmıyor. 12 Eylül öncesinde bütün umutlarını Ortak Pazar'a bağlamış olan Türkiye tekelci sermayesinin bir bölümü, bu umut kapısı daraldıkça Çıkış yolunu Türkiye'yi ABD'nin jandarması yapmakta arıyorlar. Türkiye ordusunu ve topraklarını ABD yönetiminin savaşçi politikasının emrine verme karşılığın» da, ABD'nin silah tekelleriyle birlikte Türkiye'de ortaklaşa aş sanayi kurma, tarim sanaylini geliştirme, birlikte ABD pazarlarına ve Ortadoğu pazarlanna mal satma planları açık açık söyleniyor, yazılıyor. Hatta bazıları işi Irak petrollerine el koymaya kadar vardıriyor. 12 Eylül darbesinin hemen ardin- dan, bu çevrelerin baş sözcüsü bir ba” yari gazeteci şöyle diyordu: 

“Ortadoğu'nun iyice karıştığı bir an, Türkiye Kerkük ve Musul'a kavuşabilir” mi? Neden Kerkük Türklerinden, Türkiye Cumhuriyeti'ne bir davet vaki olma” sın?” (Tercüman, 12 Kasım 1980). 

Bugünkü ABD yönetiminin “Sovyet tehdidi” yalanıyla döşediği yoldan ,dolar, petrol ve silah düşleri göre göre ilerleyen gerici güçler ve cunta, tüm Ortadoğu'yu ve belki de dünyayı yakabilecek bir ateşle oynuyorlar. 


koordinasyon planı hazırladıklarını bildi tirken, Londra'da yayinlanan New Sraresman Gazetesi de, bu operasyonun bundin bir yil önce Türk ve ABD'li generaller ark sında yapılan orak bir toplantıda ele ali- 


nip görüşüldüğünü bildirdi 


W Yazısı 3. Sayfada 


ti ve örgütler yoğun tepki gösterdiler. 
Toplumlararası ilişkiler de gerginleşti 


Kıbrıs'tan yabancı askerlerin çekilmesi yönündeki son Birleşmiş Milletler kararını protesto eden Kıbns Türk Federe Devleti Başkanı Rauf Denktaş, “bağımsz devlet” ilanı hazırlıklarına girişti, Denktaş'ın, sonuçta adanın fiilen bölünmesine yolaçabilecek, Kıbrıs'taki iki toplum arasındaki ilişkileri gerginleştirecek, adanın ABD ve NATO'nun bir üssü olma» sını kolaylaştıracak bu girişimleri, Kibns*- ta ilerici parti ve örgütlerin yoğun tepkisine yolaçlı, 


W Yazısı 3. Sayfada 


Döviz bunalımı ciddi boyutlara ulaşıyor 


Dış ticaret krizi kapının 


© Türkiye'nin dışsatımı geçen yılın eş dönemine göre bir artış göstermedi 


eşiğinde 


İçinde bulunduğumuz yılın üç ayına iliskin ekonomik göstergeler, Türkiye ekonomisinin yeni ve şiddetli bir bunalımın eşiğinde olduğunu göstermektedir. Döviz sorunu açısından, son yedi yıl içinde yalnızca 1982 yılında kısmen “rahat” bir yıl geçiren Türkiye, son aylarda dış ticarette ortaya çıkan olumsuz gelişmeler nedeniyle yeniden ciddi bir bunalıma sürüklenmeye başladı. 


1983'ün ilk üç ayında, Türkiye'nin dışsalımı geçtiğimiz yılın eş dönemine göre yaklaşık yerinde sayarken; dışalımında gözlenen hızlı artış, dış ticaret açığının yüzde 
50 dolayında artmasına neden oldu. 


M Yazısı 11. Sayfada 
WA 


Türkiye Postası, 3 Haziran 1983, 


Türkiye'de son 15 güne damgasını vuran , partilerin kuruluşu oldu 


© 15 Mayıs 

ayıs: Cunta başkanı Tekirdağ'da yaptığı konuşmada, “Ne derlerse desinler, bizde komünist partisi, faşist partisi kurulamaz” dedi. Evren “Türkiye Avrupa Topluluğu olsa da olmasa da var olmaya devam edecektir” diyerek Avrupa Topluluğu'nun Türkiye'de insan haklarının çiğnenmesi ve demokrasiye ilişkin kuşkularının cunta için caydırıcı olamayacağını bir kez daha yineledi. 


SUNALP'IN MDP'SI RES) 


© 16 Mayıs 


Büyük Türkiye Partisi'nin (BTP) kuruluş bildirisi açıklandı. Emekli Orgeneral Ali Fethi Esener, Hüsamettin Cindoruk ve Mehmet Gölhan grubunun oluşturduğu BTP'nin kuruluş bildirisinde, “12 Eylül başarıldığı için Türk ordusuna mihnet borcu” dile getirildikten sonra “Milli bünyemize uymayan ekonomik sınıf ayricalığını kabul etmeyiz” deniyor. 


IEN KURULURKE! 


Saatler ayarlanıyor, kafalar zaten ayarlanmış 


© 16 Mayıs 

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) ilk 

kuruluş başvurusunu yapan parti oldu. 

Emekli Orgeneral Turgut Sunalp'in Genet Başkanlığa getirildiği partide Doğan 

Kasaroğlu Genel Sekreter seçildi. 
Milliyet Gazetesi'nde, Cüneyt Arcayürek, MDP'nin cunta desteğine deginerek şöyle yazdı: “Vatandaşın oylannin bu denli, hele işin başında yiz- de 80 oranında cepte sayıldığı bir yeni parti kuruluşundaki heyecana değil, daha bugünden kendini bir iktidar partisi sayan davranışlarla deyişlere şaşaladım...Tabii saflığımızdan... 
MDP merkezinde, dün sabahtan beri 


ai 


© 17 Mayıs 

Büyük Türkiye Partisi kurucularından Cindoruk ile sağda ayrı birpartinin kuru-Vuş çalışmalarını sürdüren Turgut Özal görüştüler, Ancak görüşmeden birleşme yönünde bir sonuç alınamadı. 


© 18 Mayıs 


Erdal Inönü, bir süre önce siyasete atılmayacağını kesinlikle açıklamasına rağ» men, “sosyal demokrat partiye katkıda bùlunmak görevinden o kaçınamayacağını gördüğü için” bu yönde bir parti kuruluşuna katılacağını bildirdi. Haber bü yük etki yarattı ve “sol"un birleştiği yo» Inndaki vorimiarartti 


© 19 Mayıs 

Evren, 19 Mayıs Gençlik ve Spar Bay Tig mı nedeniyle yaptığı konuşmada, “Türkiye'de Atatürk ideolojisi dışında hiç bir ideolojiye yer yoktur” dedi 


e 20 Mayıs 


Üç parti daha kuruldu. Esener-Cindoruk-Gölhan ekiplerinin, AP mirasına ta: lip Büyük Türkiye Partisi, Turgut Özal liderliğinde Ana Vatan Partisi ve cuntanın “sol”da parti oluşturup CHP tabanını çekmekle görevlendirdiği Necdet Calp liderliğindeki Halkçı Parti, kuruluş bildir gelerini ve evraklarını İçişleri Bakanı'na verdiler 

Tercüman yazarı Rauf Tamer, 21 Mayıs tarihli yazısında, tüm sağ güçlerin tam desteğine sahip tek partinin kurulamamış olmasının, bölünmelerin ve çekimserliklerin verdiği hayal kırıklıgıyla “Gerek üniversite...gerek basın, gerek esnaf, tüccar, sanayii kesimi... 
Gerekse sendikalar, odalar, barolar ve benzeri kuruluşlar...Acaba neredeler? 
Anayasa hakkında herbiri görüş bildirdi bunların...Içlerinde ahkam kesmeyen yok, Fakat siyaset başlayınca tıs, Susmayın...Belli edin renginizi” diyerek sağ güçleri desteğe ve birliğe çağınyordu, 

Romanya Parti ve Devlet Başkanı Çavuşesku, Kenan Evren'in resmi konuğu olarak Türkiye'ye geldi 


Yunanistan Başbakanı Papandreu, Amerikan ve Türk uçaklarının NATO tatbikausirasında Yunanistan'a bilgi vermeden FIR hattını aştıklarını ileri sürdü 

Kısa adı ICTFU olan Uluslararası Hür Sendikalar Konlederasyonu'nun Brüksel'de yapılan Yürütme Kurulu toplantısında, 12 Eylül'den sonra üyelikten çıka» rilmiş bulunan Türk-İş'in yeniden üyeli- ge alınması kubul edildi 


e 721 Mayıs 


e 22 Mayıs 


Denktaş bağımsız Kıbrıs devleti için te maslara başladı. Kibris” muhalefet partileri ve sendikalar bağımsızlık ilaninü karşı çıkarken sağ partiler Denktaş'ı destekliyor 


© 24Mayıs 

Hükümetin davetlisi olarak Türkiye'de bulunan Federal Almanya Ekonomi Bakanı LamsdoriT, “Ortak Pazar'la ilişkileriniz demokrasiye geçişten sonra düzelecektir. Ortak Pazar'ın bugün kendi içinde ağır meseleleri vardır. İspanya ve Portekiz'in yeni üye olarak kabulleri büyük problemler getirecektir. İlişkiler konusunda Türkiye'nin alıngan davranmamasını tavsiye ederim” dedi. 


BTB Genel Başkanı Esener, milletin iki emekli orgeneral başkanlıklarındaki par tilerin birleşmesini istediğini bildirerek “şimdilik böyle bir şey yok ama ileride olabilir” dedi 


e 25 Mayıs 


Tercüman'da Nazlı Ilıcak, “Güçlü bir Kadro” başlıklı yazısında, “Bir yandan henüz politikaya atılmamış, fakat mevcudiyetleriyle partiye güç kalacak isimleri, bir yandan da Turgut Özal gibi başka partilerde kalan kiymetli şahısları bünye içine almak vazifesi Esener'in omuzlarıma yüklenmiştir” diye yazdı. 


e 26 Mayıs 


Evren, Erdal Inönü'yü kabul etti. Görüşme sadece 16 dakika sürdü 


Metin Toker'in derdi ise her zaman- 
ki gibi “komünizmi engellemek”, 27 
Mayıs tarihli Milliyet Gazetesi'ndeki yansında Toker faşist partinin hiç sözünü etmedi, Türkiye'de “sağ kanat ortadan teokrasiye, sol kanat ortadan komünizme kadar uzayan bir yelpaze halindedir” dedikten sonra şimdi en önemli sorun olarak kurulacak partilerin kendilerini “uç eğilimler"den korumalarını ortaya atıyor. Özellikle “sol”un içine sızacak komünistlerden korunmasını istiyor. “Sunalp'lerin, Esener'lerin, Özal'ların, Calp'ların, Inönü'lerin en fazla dikkat edecekleri, iki kurda partilerini kaptırmamaktır” diyor. Toker için “faşist” uç tehlike değil, 


e 27Mayıs 


Beş eski parlamenterin de katılmasıyla BTP'ye giren eski parlamenterlerin sayı si 179'a yükseldi 


Aydın Yalçın parti kurma kararından vazgeçerken yaptığı açıklamada “Türkiye'nin bugünkü manzarasını karanlık görüyorum, Karanlık dağılıncaya kadar kendi ortamımda mesleki çalışmalarıma devam etmeyi tercih ettim” dedi. Yalçın bu arada bir süre önce de Genel Kurmay Ikinci Başkanı Orgeneral Necdet Özterun'a bir mektup göndererek, “Türkiye'- nin 12 Eylül öncesinden daha kötü ve tehlikeli duruma geldiği”ni bildirmişti 


- "MDP merkezinde, dün sabahtan beri yayılıp giden sözlere kulak verirsek, bu partinin daha ilk adımını attığı an- dan itibaren geleceğin, önümüzdeki beş yılın iktidar partisi olmasında kimi inançların ve arzuların birleştiğini duyuyoruz. İçişleri Bakanı Sayın Çetiner, Sunalp paşa ile arkadaşlarını kabul ederken ‘partimiz’ diye söze 


yi lundaki yorumlar arttı. 


c etki yarattı ve “solun birleştiği yo- 


Özal, ayn parti kuracağını açıkladı. 
“Kimse reyleri tapusunda sanmasın” dedi. 


Kıbrıs Türk kesimi lideri Rauf Denktaş bölgede bağımsız bir devlet kuracaklarını, konuyu referanduma sunacaklarını 


7 öç yl 
© 21 Mayıs 
Milli Güvenlik Konseyi partilerin kurucularını incelemeye başladı. Bilindiği gibi MGK kurucuları veto tıme hakkına sahip 

Eski AP milletvekillerinden ve Dışişleri Bakanlarından Ihsan Sabri Çağlayangil ve 143 eski AP'li parlamenter Büyük Tür- 


Banker Kastelli tahliye edildi: Kastelli “Aklanınca vine aynı işi yapmaya devam 


başladı...” açıkladı. 


“Hoşgörü ortamına” 
dikiz 

“Sağ cenahla, tavandaki bölünme kimseyi ürkütmemeli, Çünkü taban birlik ve beraberlik içindedir. 
Kanuna göre kurulacak siyasi partiler eskilerin devamı olduklarını beyan ve iddia edemezler, Ama fikirler, inançlar ve felsefe yeni partide yaşayacaktır. 
Cumhurbaşkanı Evren'in hadiseleri tepeden seyretmesi ve tarafsızlığını koruması fevkalade sevindiricidir. Yeni yasakların getirilmesi için tahrikler olabiliş... Bugünkü hoşgörü ortamını zedeleyebilecek tahrik edici davranışlardan dikkatle kaçınmak memleketin menfaati icabıdır...” 

(Nazlı Iheak-Tercüman-28 Mayıs) 


Zalim kader ve 
Barlas'ın umudu 


“Evet,..Bugünkü partilerin oluşumu sırasında, özellikle merkez sağ kanatta, çeşitli çevrelerin istemediği gelişmeler ve ciddi bölünmeler olmuştur... Ve ilgi çekicidir ki, *sosyal demokrat" şemsiye altında oluşan sol parti kurma çalışmaları, şu andaki görüntüsü ile beklenenin aksine, çeşitli çevrelerin isteği doğrultusunda tabansız ve kanatsız biçimde gelişmektedir... 

Buna karşın merkez solun, kapalı kapılar arkasındaki ikili görüşmeler sonucu, tek lidere dayalı ve kanalsız oluşması da doğaya aykırıdır. Yani, ilerde birleştirilmiş bir sağ ve bölünmüş bir sol görürsek, bunun sosyo-politik yapımızın sonucu olduğunu bilip, şaşırmayalım.” 

(Mehmet Barlas» Milliyet-30 Mayıs) 


kiye Partisi'ne girdiler 


Damat gene almış avantasını 


* Bugünlerde Türkiye ile ilgili en önemli, hayali bir çalışma, toplantı ve görüşme Ankara'da veya Istanbul'da değil New York'da yapılıyor... Toplantının yerinin Amerika olması ayn bir ehemmiyet taşıyor. 
Bir süreden beri Türk ekonomisinin Amerikan pazanna açılması lüzumu kendini hissettirir olmuştur. 
Bilhassa 24 Ocak'dan beri ufku çok genişlemiş Türk işadamları o yöne dönmeye başlamışlardır. Uçak sanayimizi kurma işini sırtlanmak üzere kolları sıvamış dev firmalar Türkiye'ye pazar sağlamada birbirleriyle yarış etmektedirler ve bu, Türk ekonomisi için büyük bir fırsat oluşturmaktadır...” 

(Metin Toker- Milliyet-30 Mayıs) 


Kabaklı, 
Marksist teoriyi nasıl mahvetti? 


“Arı deyip geçmeyelim, onun da çeşitleri,faydalısı, faydasızı, zararlısı var, Onlar geç Bal yapanlar bile sınıf sınıf, Bey an var, "kraliçe" var, işçi anlar var, Yani düpedüz “sosyal sınıflar” var ama anlar alemine henüz bir Marx uğramamış olacak ki, onlarda “sınıf mücadelesi" yok. Arılar aleminde *disiplin" var, Kaderin disiplini...” 

(Ahmet Kabaklı-Tercüman-26 Mayıs) 


edeceğim” dedi. 


Yunanlıya demokratik bir öğüt 


“Biz çareyi söyledik, bir masa başında oturma, iki toplumca ve bir iki toplumlu federe devler, 

Ozaman Türk askeri, şanla geldiği Kıbrw'tan gene şanla çekilir, ötesi fasa fisodur 

Yoksa çaldığın davulu başına geçiririz...” 

(Tahsin Öztn-Hürriyet-30 Mayıs) 


Sulu ve sudan bir yazı 


“Bence su bir temel haktır. Vatandaşlık hakkı, insan hakkı... Kaç hükümet geldi geçti. Hiçbiri çare bulamadı. Bu ne rejim, ne de bir ideoloji sorunudur. 
Kabahati ne emperyalistlere yükleyebiliriz, ne de uzak ve yakın düşmanlara. Su götürmez bir gerçektir bu.” ẹ 

(Talat Halman-Milliyet-30 Mayıs) 


Vatandaş neden mahzun olur? 


“Olmuş, sanki hiç olmamış yapılamayacağına, *sil baştan” ise hiç düşünülemeyeceğine göre millet seçimlerde tercihini yapmak için, inandığı Evren Paşa'- nın tarafsız yol göstericiliğine, kurulacak parlamento ise kudretli Cumhurbaşkanı'nın kararlı işaretine muhtaçtır. 

Türkiye'nin bugün, bunlardan başkasına ihtiyacı yoktur. Yoksa vatandaş gerçekten mahzun olur. 

(Metin Toker-Milliyet-31 Mayıs) , 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Erdal Inönü, Sosyal Demokrat Parti'nin 
40 kurucusunu açıkladı. Bunlar arasında: Prof. Dr.Türkan Akyol, Tekin Alp, Ahmet Durakoğlu, Dr.Korel Göymen, Yiğit Goloksuz; Erhan Işıl, Prof. Dr.Saim Kendir, Erol Köse, Cahit Külebi, Muzaffer Saraç, Atilla Sav, Cevdet Selvi, Prof. 
Dr, Cahit Talas, Güler Tanyolaç ve Kazım Yenice de yer alıyor. 


ERDAL INÖNÜ 
Cuntanın hesabında yoktu 


© 30 Mayıs 


Milliyet'te Mehmet Barlas, “Merkez sağ partilerin bu çapta bölünmüş olmaları ve iki büyük oluşumun liderliğini, emekli generallerin yüklenmiş olması, işin doğasına aykırıdır. Bu tür bir bölünüşün hakemliğini seçmene bırakmak ise...çeşitli çevreleri teyakkuza Wecektir. 

Buna karşı merkez-solun, kapalı kapılar arkasındaki ikili görüşmeler sonucu, tek lidere dayalı ve kanatsız oluşması da, doğaya aykırıdır. 

Yahi, ileride birleştirilmiş bir sağ ve bölünmüş bir sol görürsek, bunun sosyo-politik yapımızın sonucu olduğunu bilip şaşmayalım” diye yazdı. 


Holianda: Amsterdam, Tel: 020942323 Ingiltere Londra, Tel:01-808 91 35 Danimarks Kopenhag, Tel: 01-707 506 Isveç Stokholm. 
Tel: 08-367 576 
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NATO'nun 
“macera 83” 
tatbikatı başladı 
Cunta Irak topraklar üstünde 


Kürt halkına karşı orduyu sevkedip çok tehlikeli bir “macera”ya ilk 


adımlarını atarken, aynı günlerde 


Doğu Anadolu'da NATO'nun 
“Hızlı Macera 83” tatbikatı başladı. 
“Adventure Express-83” adı verilen (Adventure, macera demektir) 
NATO tatbikatı 26 Haziran gününe kadar sürecek. Tatbikata Türkiye, Belçika, Federal Almanya, Italya, Ingikere ve ABD'nin kara ve hava birlikleri kalıyor. Tatbikatı, Kenan Evren'indavetlisi olarak Türkiye'de bulunan ABD Genel Kurmay Başkanı John Vassey de izliyor. 


Tatbikata gerekçe olarak Sovyetler Birliği'nin Türkiye'ye yapacağı sö-Zümona bir saldınya karşı NATO kuvvetlerinin işbirliği provası gösteriliyor. Hem bu manevranın, hem de Doğu Anadolu'da ABD'nin isteği doğrultusunda kurulmakta olan yeni üsleri ve havâalanlarını haklı göstermek için ABD yönetimi tarafından ileri sürülen ve cuntanın da desteklediği görüş şöyle formüle ediliyor Sovyetler Birliği'ni Basra Körfezi'ne karşı saldırıya geçmekten caydırmak için bölgeye yakınlığı dolayısıyla çok stratejik olan Türkiye'nin doğusunda güçlü üsler kurulursa, Sovyetler Basra Körfezine “saldırmadan” önce Türkiye'ye “saldırmak” zorunda kalacakur. Ama Türkiye'ye “saldır. 
mak” NATO'ya saldırmak demek olacağından bunu göze alamayacak ve dolayısıyla Basra Körfezine saldirmaktan da caydırılmış olacaktır. 

ABD yönetiminin Ortadoğu'daki anti-emperyalist, ilerici rejim de-Gişikliklerine karşı bölgeye müdahale etme hazırlıklarını arkasına gizleyegeldiği bu görüş ve bu görüşe dayandırılarak Çevik Güçleri Türkiye'ye yerleştirme girişimleri ve hazırlıkları tüm barışseverler tarafından bölge barışını, hatta dünya barışını tehdit eden bir girişir nilelendiriliyor. Sovyetler 


Birliği Komünist : 
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Harekat bir yıl önce ABD'li generallerle birlikte planlandı 


Irak Kürdistanı'na saldırı 


© Kürt ulusal hareketini ezmek için başlatılan saldırıda kaç kişinin öldüğü ve yaralandığı bilinmiyor. Bazı kaynaklar bölgedeki hastahanelere 200 kadar yaralı getiril- 


diğini bildiriyor. 


Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 25 Mayıs günü Irak sınırını geçerek Kürt ulusal kurtüluş hareketine karşı giriştiği saldırı dünya kamuoyuna 27 Mayıs günü duyuruldu. 
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, 27 Mayıs günü yaptığıresmi açıklamada, “Türkiye hududunu geçerek kendilerine barınak bulmaya çahışan silahlı gruplara karşı Irak hükümetinin bilgisi alımda ve onayıyla sınırlı amaçhbir harekat yapıldı” dendi ve bu “yildinm operasyonunun "başarıyla sonuçlandığı bildirildi. Buna karşılık Batı Avrupa'da yaşayan ilerici Kürt partilerinin ve örgütlerinin sözcüleri olayın gerçek yüzünü dünya kamuoyuna açıkladılar, 


Irak Demokratik Gençlik Federasyonu Paris'te yaptığı açıklamada saldırının "u/u- sal cephe savaşçılarına” karşı girişilmiş bir operasyon olduğunu bildirirken, Belçika'- da yayınlanan Le Sojr Gazetesi de, operusyonun “Kürt halkina ait otonom bir bölge kurmak isteyen Kürt ulusal hareketinekarşı” olduğunu yazdı. Türk ordusunun saldırdı» ğı bölgede üssü olan Kürdistanı Halk Demokrat Partisi'nin bir sözcüsü ise, Batı Berlinde yayınlanan Tageszeitung'a vaplığı açıklamada, bu saldırıya Kürdistan Sosyalist Partisi'nin kampının hedef olduğunu bildirdi: 


Operasyon 25 Mayıs günü, gerilla savaşı için özel olarak eğitilmiş Türk ordusuna bağlı komando birliklerinin Irak topraklarına girerek 80 kilometre ilerlemesiyle başladı. Bu özel birlikler bundan bir süre önce Batı Anadolu'dan Hakkari'nin gü- 


neydoğu ve güneybausma kaldırılmıştı. 
Türkiye Kürdistanr ndaki bu bölgede operasyondan daha önce Kürt köylerine yönelik baskılar arttırılmış ve bir kaç gün önceden bu bölgedeki yollar trafiğe kupalılmıştı, Irak topraklarında 200 kilometreye kadar ilerleme emri aldığı bildirilen Türk askeri birliklerinin giriştiği operasyon gazetemiz baskıya girdiği sırada hala sürmekteydi, 


Türkiye resmi makamlarının operasyo- na katilan asker sayısı konusunda bir açık» lama yapmamasına Karşılık, dünya basını saldınıya hafif tanklar ve hava indirme birlikleri tarafından desteklenen en âz 4 bin (bazı kaynaklara göre 7 bin) askerin katıldığini yazıyor. 

Türk resmi makamlarınca operasyonun “Kimsenin bumu kanamadan başanyla tamamlandığını "açıklamasına rağmen, çèşit- li kaynaklar çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu bildiriyorlar. Diyarbakır'dan alınan ve henüz kesinlik kazanmayan baberlere göre bölgedeki çeşitli hastanelere 200'e yakın yaralı getirildi ve kan bağışı için çağrı yapıldı, 

Kürdistan Demokratik Partisi ise yayınladığı bir açıklamada operasyonun hala sürmekte olduğunu, Türk ordusuna bağlı birliklerin KDP'nin Iran sınırı yakınların- daki merkez binasına doğru ilerlemekte olduğunu açıklayarak, “Türk birliklerinin. 
KDP'nin konımlü altındaki bölgeye girmeleri halinde KDP gerillalarının da Karşı saldinya geçeceklerini” bildirdi 


© Irak hükümetinin onayıyla sınırı geçerek 80 kilometre Irak topraklarına giren askeri birlikler iki bin kişiyi esir alarak Türkiye'ye getirdi. Resmi kaynaklar bunların Türkiye mahkemelerinde yargılanacaklarını bildirdiler. 


Bu arada, Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarına atfen Türk basınında çıkan haberlerde, “operasyon sonucunda yakalanan 
2 bin kişi Türkiye'ye getirilmiştir” dendi. 

Türk ve Irak hükümetleri, bölgedeki 


Kürt direniş hareketlerine karşı girişilen bu» 


saldırının birlikte planlandığını açıkladılar. 
Dünya basınında çıkan haberlere göre, bu saldırının iki ülke hükümetinin 1978 Mayıs ayında imzaladıkları bir anlaşmaya dayandığı bildiriliyor. Fransız Haber Ajansı ise, ABD kaynaklı haberlere dayanarak, Irak ve Türkiye'nin Kısa bir süre önce “jki ülkenin 


sınırındaki Kür azınlıkların kontrolü ama” 


ayla bir koordinasyon planı ”hazırladıklarını bildirdi. Londra'da yayınlanan “New Sratesman” Gazetesi de, bu operasyonun 


bundan bir yıl önce Türk ve ABD'li generaller arasında yapılan ortak bir toplanıda ele alınıp görüşüldüğünü bildirdi 

Belçika'da yayınlanan "Le Soir” Gazete» si, Irak'la Türkiye arasında yapılanı bu anlaşmaya İran'ın da dahilolduğunu ileri sürdü. Gazeteye göre Kürt ulusal hareketine karşı Türkiye-Irak-Iran arasında üçlü bir ittifak bulunmaktadır ve her üç ülkenin hükümetleri Kürt ulusal hareketine karşımücadelede “ginikçe daha fazla birbirlerine bağlanmaktadırlar”. 

Türkiye Pastası baskıya girdiği uha kadar ulaşan haberlerden, Türk ordusunun Kürt bölgelerindeki saldırısının yol açtığı can kinmi üstüne sağlıklı bir bilgi elde edilemedi. 


Yabancı düşmanlığı 


INSAN bir sorunu tüm boyutlarıyla, ancak yaşayarak kavrıyor. Yabancı ülkelerde, gurbette yaşayan Türkiyelilerin sorunları- kendimiz. 
gurbetçi, sürgün olmazdan önce- gazete ve kitap sayfalarındaki donuk satırlar veya: Avrupa'ya gidip gelenlerin anlattığı tatlı-acı hikayelerdi. Şimdi, Avrupa'nın göbeğinde, yabancı düşmanlığının “bir azınlık akımı olmaktan çıkıp bir devlet politikasına dönüşme” eğilimi gösterdiği ve gerçekten tehlikeli boyutlar. kazandığı Federal Almanya'da, bu sorunlar bütün önemi ile gözlerimizin önünde. 


YABANCI düşmanlığı, kuşkusuz, Avrupa'da, özellikle de Federal Aiman- ya'da yaşayan Türkiyelilerin en önemli sorunu, Gazetemizin bu sayısında sorunu gündeme getirirken gözönünde bulundurmamız gere- 


ken kimi temel noktalar var. 


HER sorun gibi bu sorunu ele alırken de kalıplaşmış fikirlerden, ölü sloganlardan, yüzeysel yaklaşımlardan titizlikle kaçınıp, yarayı cesurca deşmeye; konunun temellerine inmeye ve tüm etkenleriyle 


emi ei ee ilem eş y yabag 


m ela iyatna; a 


ar. SOV, Kirpi Kon 
Partisi “Merkez Komitesi gazetesi Pravda da, aynı gerekçeye dayandınlan “Adventure Express-83” tatbiışkırtıcı bir girişim” olarak nitelendirdi. 

yandan Avrupa Parlamentosu 
Sosyalist Grup başkanı Glinne, 25 
Mayıs günü bir önerge vererek, Türkiye'nin doğusunda yapılan bu manevraya Ortik Pazar ülkelerinin ordularının katılmasını eleştirmiş ve bunun Ortak Pazar'ın cunlayı desteklemesi biçiminde yorumlanmasından duyduğu endişeyi dile getirmiştir, 


Denktaş Kıbrıs'ı bölme girişimlerini 


© “Bağımsız devlet” fikrine karşı çıkan CTP ve diğer demokratik 


kuruluşlar üzerine baskılar yoğunlaştı 


Mayıs ayı ortasında Birleşmiş Milletler'de, Kıbns'tan yabancı askerlerin çekilmesi yönünde bir karar alınmasından sonra bu karan protesto eden KTFD başkanı R Denktaş, Türk kesiminde “bağımsızlık ilanı” hazırlıklarına girişti. Bağımsızlık ilanı için referanduma gidileceğini söyleyen Denktaş, 31 Mayıs'ta Kıbrıs'daki 


iki toplüm arasında başlaması sözkonusu olan görüşmelere katıl- ` 


mayacağını, B.M. Genel Sekreteri Perez de Cuellar'a resmen bildirdi. 

Denktaş'ın “bağımsızlık ilanı” girişimlerini Rum kesimi ve B.M. nezdinde şantaj olarak kullanmak istediği, tehdit yönelterek görüşmelere daha güçlü oturmayı hesapladığı yorumları yapılıyor. 
Bu arada Denktaş'ın meclisten “ulusların kaderini tayin hakkı” yönünde bir karar geçirme amacıyla çalışmalar yaptığı da belirtiliyor. Bu girişimler, adanın fiilen bölünmesine ve daha sonra Türk kesiminin Türkiye'ye ilhakına yol açabilecek bir gelişmenin başlangıcı olarak değerlendiriliyor. 

Bu arada Denktaş bağımsız devlet ilanı girişimlerine karşı çıkan örgütler üzerindeki baskıları da arttırdı. 

KTFD'deayrı bir Türk devletinin kurulmasına karşı çıkan Cumhüriyetçi Türk Partisi (CTP), Devrimci Işçi Sendikaları Federasyonu, Hukukçular Birliği, Mimar-Mühendisler Odaları Birliği ve daha pek çok demokratik örgüte, Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) de eklendi. Toplumcu Kurtuluş Partisi de Birleşmiş Milletler karanna karşı tepkinin sürdürülmemesini istiyor. Şimdi Denktaş, söven duyguları Körükleyerek bu örgütleri halktan yalıtlamaya çalışıyor; özellikle Cumhuriyetçi Türk Partisi'ne karşı “CTP Türk askerini istemiyor” diyerek halkı kışkırttığı bildiriliyor. 


Gerginliği arttıracak 


Kıbrıs'ta ayrı bir Türk devleti kurulması ne KTFD'ne, ne de Türkiye'ye hiç bir yarar getirmeyeceği gibi, Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkileri olumsuz yönde etkileyecek ve bölgede yeni gerginlik odakları yaratacak. Bülünlükten ve bağımsızlıktan yoksun Kıbins'ın emperyalizmin stratejik bir üssü haline'gelmesi 


MAM) Kürtlerin yerte$im bölgesi 


À Ordunun sınırı geçtiği yer 


sürdürüyor 


kolaylaşacak. Doğu Akdeniz'de NATO'nun batmayan bir askersel üssü olması sağlanacak. Aynca adanın bölünmesi, iki toplum arasında gerginlik yaratmanın dışında, Kıbrıs'ın ekonomisinde de olumsuz sonuçlara yol açacak. En basitinden, elektrik ve su snerjisini şu anda Rum kesiminden alan KTFD'de, halkın günlük yaşamım etkileyecek 

Bu nedenlerle, B.M. kararının soğukkanlı değerlendirilmesini öneren CTP, toplumlararası görüşmelerin sürdürülmesini istiyor. 
CTP Merkez Yönetim Kurulu'nun açıklamasında, ayn bir Türk devleti konusunda “böyle bir adımın, Türk toplumuna ekonomik kalkınma, sosyal adalet, iş, ekmek, özgürlük getireceği çok şüphelidir, ama yalnızlık, savaş tehlikesi ve yıkım getireceği kesindir” deniyor. Denktaş'ın kendisini ve 1986'da sona erecek devlet başkanlığını kurtarma niyetiyle, bu işe ne pahasına olursa olsun giriştiği değerlendirmesi de yapılıyor. 

Kıbıns ilerici, demokratik güçleri, B.M. Genel Sekreteri Perez de Cuellar'ın toplumlararası görüşmelerin yürütülmesi yönündeki girişimlerinin bir firsat olarak değerlendirilmesini, görüşmelerin, “iki toplumca kabul edilebilir çözümlere ulaşmak amacıyla” yürütülmesini istiyorlar -Adâdâki tehlikeli girişimlerin engellenmesi yönünde dünyu kamuoyundan destek bekliyorlar. 


ABD ve Türkiye'nin tavn 


Yunanistan'la, Öslerkonusundaki görüşmeleri sürdüren ABD'- nin, bu sorunları halletmeden, Kıbns konusunda aktif bir tavır içine girmekten kaçındığı gözleniyor. 

Öte yandan adanın sorunlarının iki toplum arasındaki görüşmelerle çözülebileceğini sıvunan Türkiye, son B.M, kararından sonra ortaya çıkan koşullarda Denktaş'ın görüşmeleri reddetmesi ve'bağımsız devlet ilan/hazırlıklarına girişmesi üzerine bünu da gündeme getiremez hale geldi. Dışişleri Bakanı Türkmen, KTED'nin tepkisini “haklı karşıladıklarını ve kimsenin bunu engelleyemeyeceğini” belirtirken, Türkiye'nin geleceğe yönelik hérhangi bir tavrını belirtmekten de kaçınıyor. 


klerin 


meyen, onlari etkilameyanı kı » eylemlerin; ma İÇ tiği doldurulmamış sözlerin bizi bir adım ileri götüremeyeceğini bilmeliyiz. En önemlisi de, her savaşım gibi yabancı düşmanlığıyla savaşımda da, temel ilkeyi hiç unutmamak ve unutturmamalıyz 


BU temel ilke, yabancı düşmanlığıyla, ırkçılıkla, ayınımcıbkia savaşımin, demokrasi savaşımından aynimayacağı, hatta demokrasi savaşımının ta kendisi olduğu ilkesidir. Başka türlü yabancı düşmanlığı sadece yabancıların sorunu değildir. in Federal Almanya'daki durumu ele alacak olursak, nazi döneminin acilan- nin ve utancının hala dipdiri yaşandığı ve toplumu olumlu olumsuz yönlerden etkilemeyi sürdürdüğü bir yapıda, yeni ırkçılığın bir görünümü olan yabancı düşmanlığı" hatta yabancılardan daha önce-Alman vatandaşının sorunudur. Çünkü ırkçılık, çünkü ayırımcılık, çünkü yabancı düşmanlığı kendi başına bir toplumsal olgu değil, demokrasi düşmanlığının bir ucu faşizme varan- zamanında nazizme varmış olan- bir görüntüsüdür. 


O pek ünlü ve acı fıkrada olduğu gibi, önce Yahudileri götürdüler Yahudi olmayanlar “bize uzanmaz” dediler. Sonra kemünisileri götürdüler. Sosyal demokratlar ve diğerleri “bize gelmez” dediler. 
Demokratlar götürürlerken papazlar “bize gelmez” diyorlardı. Sonra papazları götürmeye başladılar. Ve sıra en son vatandaşa geldiğinde “kurtarın” diye bağırdı ama onu kurtaracak kimse kalmamişti 


EVET, yabancı düşmanlığı, ırkçılık bir göstergedir sadece. Sınıfsal dayanakları demokrasi düşmanlığıyla, zorba diktatörlüklerle, taşizmle aynı olan; bu sınıfsal dayanaklar, yani tekelci sermaye düzeni yaşadıkça kökü kurutulamayacak olan bir toplumsal olgudur. Bu yüzden, yabancı düşmanlığıyla, ırkçılıkla savaşırken, yabancı düşmanlığına karşi çıkarken, aslında demokrasi için savaşıyoruz. En geniş yığınları toplumdaki tüm namuslu insanları kucaklayacak, birleştirecek bir alan, bir cephe savaşımı olmakla birlikte, yabancı düşmanlığına karşı savaşın doğru çizgide sürdürülmesi onun Sınıfsal özünü unutmamakla olanaklıdır. Yabancı düşmanlığıyla savaşın burjuva demokrasisini bile olağanüstü kısıtlamaya çalışan, faşizm tehdidini hep diri tutan tekellerle, tekelcilerin en şöven kesimlerinin temsilcileri olan iktidarlarla, neofaşizmin sokaktaki ve devletteki tüm uzantı” larıyla savaşmak olduğunu unutmamakla olanaklıdır. 


YABANCI düşmanlığı bu sınıfsal özüyle kavranır, demokrasi savaşıminin bir parçası olduğu anlaşılırsa, yabancılarla yerli halkin, örneğin Türkiyelilerle Alman vatandaşlarının “enternasyonal dayanışma”sı hayata geçebilir. Yabancı düşmanlığını sadece kendimize yapılmış düşmanlık olarak görmez onun yerli halkın da can düşmanı olduğunu kavrar ve kavratabilirsek etkili aylemlerin ve gerçek “dayanışma”nın'yolu da önümüzde açılır. Yoksa, "daydnışma” ezilen yabancıya acımadan, yani duygusal bir temelden ileri gidemez Bu duygusal temel ise başlangıçta küçümsenmeyecek bir ortak nokta olsa bile, sonuca varmakta yetersiz kalır. 


IRKÇILIK, yabancı düşmanlığı, tümü bir yazıya sığmayacak çok boyutlu bir olgu kuşkusuz. Ama Sınıfsal özü, temeli, dömokrasi savaşımıyla bağlantısı:doğru Kavranmadıkça, diğer boyutlarını oturtamayz, etkili savaşım ve “dayanışma” yöntemleri bulamayız. 


Sayfa 4 


TÜRKİYE HABERLERİ 


Türkiye Postası, 3 Haziran 1983 


Bir grup yurttaş 3030 imzalı bir dilekçeyle idamların kalkmasını, infazların durmasını istedi 


Cunta “demokrasiye geçiyor”: PKK davasında 35 idam, işkencede 2 ölüm 


@ TÖB-DER Genel Saymanı 
Gölbudak hapisanede faşistler ve gardiyanlar tarafından dövüldü veöldü, Halkın Devrimci Öncüleri davasında da 9 idam cezası verildi 


Cunta zindanlarında işkence sonucu ölüm haberlerinin sonu gelmiyor. Keza sıkıyönetim yargıçlarının verdiği idam cezalarında büyük bir kabarma var. Geçtiğimiz günlerde PKK davasında 35, THKP-C Halkın Devrimci Öncüleri davasında 9 ilericiye ölüm cezası verildi. 
Aynı günlerde TÖB-DER Genel Saymanı Abdullah Gölbudak, IGD Mersin örgütü üyesi Muhsin Kaplan askeri cezaevlerinde gördükleri işkence sonucu öldüler. Bu düzeyde ağırlaşan baskı ve ölüm cezaları Türkiye'de yurttaşların tepkisini dizginlenemez hale getirdi ve idam cezasının kaldırılması, verilen idam kararlarının infazının durdurulması istemini içeren 3 bin 
30 imzalı bir dilekçe Evren'e ve Danışma Meclisi Başkanlığı'na verildi 


PKK ana davası olarak tanımlanan ve Diyarbakır Askeri Mahkemesi tarafından bakılan davada geçen hafta karar açıklandı. 
35 Kürt yurtseveri idama mahkum oldu. 
Mahkeme 19 sanığı ömür boyu hapsemahkum ederken 340 sanığı da üç yıldan 36 
yıla kadar değişen hapis cezalarına mahkum etti. Aralarında Celal Paydas, Ahmet Türk ve Mustafa Kılıç gibi eski parlamenterlerin de yer aldığı 178 sanık ise üç yılı aşkın hapis yattıktan ve ağır işkencelerden geçirildikten sonra beraat ettirildiler. 

Bilindiği gibi PKK örgütünün lider düzeyindeki sorumlularından birçoğu da daha duruşmalar sırasında cezaevi idaresince örgütlenen işkencelerle öldürülmüşlerdi 


TÖB-DER Genel Saymanı cezaevinde öldürüldü 


Öte yandan tutuklanan ve cezası kesinleşen TÖB-DER davası sanıklarından Genel Sayman Abdullah Gölbudak da cezaevi yö- 


Diyarbakır'da cuntanın yargıladığı Kürt ilericilerinden bir grup 


ce kardeşi de tutuklanmış olan Muhsin Kaplan, Mersin sıkıyönetim görevlilerince üçbuçuk ay süreyle ağır işkencelere tabi tutuldu. Tüm baskılara rağmen Muhsin Kaplan'ın ağzından herhangi bir söz ala 


mayan sikiyönetim görevlileri sonunda lerici genci serbesi birakmak zorunda kaldilar. Tahliye edildikten sonra hasta olarak Ankara'ya gelen Muhsin Kaplan, bu rada geçirdiği bir iç kınama sonucu öldü. 


Cunta yarsıçlarının idam cezalarındaki turmanış İstanbul'da 9 ilerici hakkında verilen ölüm cezaları ile sürdü. THKP-C Halkın.Devrimci Öncüleri adlı örgüte üye olmakla suçlanan 103 sanıktan 9'u hakkında askeri yargıçlar ölüm cezası verdiler. 
8 samk ise ömür boyu hapse mahkum oldu 


3030 yürekli yurttaş 


Sıkıyönetim mahkemelerinin üstüste ve 


“ancak "wğmsal” sözcüğü ile açıklanabile- 


cek ölüm cezaları vermesi, verilen cezalann herhangi bir karar organında takılmaksızın onaylanması ve infaz edilmesi üzerine bir grup yurttaş 3 bin 30 imzalı bir dilekçe ile Kenan Evren'e ve Danışma Meclisi Başkanlığı'na başvurdular. Dilekçede idam cezalarının batılı ülkelerin çoğunda kaldırıldığı ve insanlık dışı bir infaz anlayışı taşıdığı gerekçesiyle kaldın!- ması ve hakkında ölüm cezası verilenlerin infazının durdurularak kendilerine “ikinci bir yaşam hakkı” tanınması istendi. 


Generaller iplerin ellerinden kaçacağı telaşına girdi 


Sağ ve soldaki partileşmeler 


cuntanın hesaplarına uymadı 


@ Erdal İnönü'nün politikaya girme karan sosyal demokrat kanattaki bölünmeyi durdurduğu gibi Calp'ın “muvazaa” partisini de işlevsiz 


bıraktı 


Siyasal partilerin ilk başvuru günü olarak saptanan 16 Mayıs'tan bu yana 4 siyasal parti kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na verdi, Bu partiler, Emekli Orgeneral Turgüt Sünalp'in Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP), Emekli Orgeneral Ali Fethi Esener'in Büyük Türkiye Partisi (BTP), Turgut Özalın Ana Vatan Partisi ve Ni ŞA vr 


mıyla MDP, cuntanın gönlünde yatan “devlet partisi”nin bir karikatürü olarak ortaya çikti 


AP'nin devamı: BTP 

Sağda ortaya çıkan ikinci büyük oluşum Büyük Türkiye Partisi? Bu partì eski gènerallerden Ali Fethi Esener, AP eski il baş- 


ENG | İN ELİ ed 


> 


UNTA 
MAHKEMELERINDE 


15-31 MAYIS 


THKP/C DEVRİMCİ 
KURTULUŞ 

ADANA DAVASINDA İKİ 
İDAM VERİLDİ 


6. Kolordu ve Sıkıyönetim Komutanlı- 
$ 1 Numaralı Askeri Mahkemesi'nde yargılanan THKP/C Devrimci Kurtuluş örgütü davasından yargılanmakta olan Mustafa Özdemir ve Kenan Doğan 12 Eylül öncesi çeşitli eylemler ve 12 Eylül sonrası da cezaevinde kendilerine ihanet eden arkadaşlarını öldürmek suçundan idama mahkum edildiler. Aynı davada yargılanmakta oaln Süleyman Gökçeoğlu da 10 yıl hapse mahkum oldu. 


İKD VE İGD ÜYESİ 22 KİŞİ 
HAKKINDA DAVA AÇILDI 


Istanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 2 Numaralı Askeri Mahkemesi, IKD ve IGD üyesi 22 kişi hakkında, “TKP'nin gösterdiği doğrultuda davranma“ gerekçesiyle dava açtı. Sanıklar tutuklu yargılanacak. 


MÜJDAT GEZEN VE SAVAŞ 
DİNÇEL GÖZALTINA 
ALINDI 


Tiyatro sanatçısı ve yazar Müjdat Gezen ile tiyatro sanatçısı ve karikatürist Savaş Dinçel, ortaklaşa hazırladıkları ve 1978 yılında yayınlanan “Çizgilerle Nazım Hikmet” adlı kitaplanndan dolayı Diyarbakır Sıkıyönetim Komutanlığı tarafından gözaltina alındılar. Daha sonra haklarında verilen görevsizlik kararı uyarınca sanıklar tahliye edildiler ve dava Istanbul Sıkıyönetim komutanlığına gönderildi. 


LAİKLİĞE AYKIRI 
DAVRANDIKLARI 
GEREKÇESİYLE 

TUTUKLANDILAR 


lbudak da cezaevi yö” 
netimi düzenlenen bir komplo sırasında ndi ve öldü. 

Abdullah Gölbudak'ın öldürülmesiyle ilgili olarak TÖB-DER Genel Başkanı Gültekin Gazioğlu'nun gazetemize verdiği bilgide olay şöyle özetlendi: 

“TÖB-DER yöneticileri, cezaları Yargıtay'da kesinleştikten sonra Ankara sivil cezaevinenakledildiler. Hapisaneye geldikleri gün faşist tutukluların saldırısına uğradilar. Faşistler başa çıkamayınca saldırıya gardiyanlar da katıldı. Bu saldırı sonucunda 2 kişi hastaneye kaldırıldı, Bu iki kişinin kim olduklarını henüz kesin olarak öğrenemedik. 

Bu olaydan 4 gün sonra Genel Sayman'ımuzin eceliyle öldüğü ilan edildi ve ölüm raporuna da böyle yazıldı. Amaâ gerek avukatların bu rapora itiraz ederek otopsi istemeleri, gerekse yurt dışmdan demokratik kuruluşların aynı doğrultudaki baskıları Sonucu otopsi istemini kabul etmek zorunda kaldılar, Otopsi sonucunda yazılan raporda ölüm nedeni olarak “kalp iltihaplanması” gösterildi. 

Ancak gerçek nedenin bu olması kuşkuludur, Arkadaşımız genç, sağlıklı bir kişiydi. Ölümünden 4-5 gün kadar önce, yani sivil cezaevine nakledilmeden avukatları kendisiyle göyüştüklerinde arkadaşımızın sağlığı yerindeymiş. 

Kaldı ki bu arkadaşımız, daha önce biri 
90 gün olmak üzere, birkaç kez askeri cezaevindeyken sorgu için alınıp götürülmüş (Dev-Yol davasıyla ilgili olarak) ve ağır işkencelerden geçmişti. Eğer Ankara sivil cezaevindeki saldırıdan ötürü ölmediyse bile, ölüm nedeni gene de bu işkenceler ve hapishanedeki ağır yaşam koşullarıdır. 


Bu ölüm olayından sonra Ankara sivil cezaevine nakledilmiş olan TÖB-DER yöneticileri Anadolu'nun değişik yerlerinde- ki sivil cezaevlerine dağıtılmışlardır. Oysa bunlar arasında cezaları bitmek üzere olan arkadaşlarımız da vardı. Bundan amaç, arkadaşlarımızı birbirlerinden koparmak, ve tek başına bırakıldıkları koşullarda provokasyona getirmek, baskıyla yıldırmak, sindirmek olabilir.” 


Mersin IGD üyesi bir genç de 

işkence sonucu iç kanamadan 

öldü 

IGD Mersin örgütünün etken üyelerinden Muhsin Kaplan da üçbuçuk ay süreyle gördüğü ağır işkencelerden sonra bir iç kanama geçirerek öldü. Bir süre ön- 


Sayman Abd 


rgut n Pârlisi ve Necdet Calp'in Halkçı Parti"sidir. Kurucuları açıklanan Erdal İnönü'nün Sosyal Demokrat Partisi ise önümüzdeki günlerde resmi başvurusunu yapacak. Bir başka sağ parti kurmaya hazırlanan Prof. Aydın Yalçın ise, “bugünkü eğilimlerbizefazla güven vermiyor” diyerek parti kurmaktan vazgeçti. 

Oysu cunta, biri AP oylarını toplayacak, biri de CHP oylarını toplayacak iki “resmi” parti planlamış ve Partiler Yasası'ndan Seçim Yasası'na kadar her şeyi bu plan üzerinde hazırlamıştı. 


Fakat bir yanda sağda çok sayıda partinin kuruluşu, öteyanda CHP oylarınaaday “resmi” parti olan Calp'in Halkçı Partisi'- nin Erdal Inönü'nün politika sahnesine çıkmasıyla birden işlevsiz ve gölgede kak masıyla bu plan şimdilik bozulmuş görü-Tüyor. Hem cuntanın bu duruma müdahale etmesini engelleyebilmek endişesiyle, hem de Sosyal Demokrat Parti'nin sağın bölünmesi karşısında seçimlerden güçlü” bir parti olarak çıkmasını önlemek için, geric çevrelerde MDP, BTP ve Ana Vatan Partisi'ni birleştirebilme çabaları görülüyor. 


Öte yanda cunta da, kimi kuşkulara kapılmış görülüyor. *Emirverdim olur” kafasının geçerli olmadığını gören cunta yönetimi, şimdi iplerin elinden kaçacağı telaşı içinde, 


.Cuntanın partisi: MDP 


MDP'nin Genel Başkanı emekli Orgeneral Turgut Sunalp eski bir MIT görevlisi. Emekliliğinden sonra da Büyükelçilik yapmış. Sunalp, daha ilk günden Evren`- den seçimlerin kendisine mutlak kazandınlacağı yolunda güvence almış durumda. 
Sunalp'in kadrosu eski sağ partilerin, özellikle AP'nin kitle bağı ve desteği fazla olmayan küskünlerinden, emekli General Musa Öğün gibi 12 Mart TRT Genel Müdürü türünden ordu bağlánuh kişilerden, holding yönetim kurulu üyelerinden, Mik liyetçi Cephe valilerinden, Yılmaz Öztuna giti “faşizan” eğilimli kişilerden oluşuyor, Bu parti Şinasi Ertan'ı kurucular listesine alarak, büyük tekellerin doğrudan kurucu üye soktukları parti özelliği gösteriyor. 

Gerek kadrosu gerekse partinin kuruluş ilkelerini açıklarken çoğunlukla yapıldığı gibi “komünizm-aşizm” dengelemesini bile yapmaya gerek görmeden partinin amacının komünizmle savaşmak olduğunu söylemesiyle; açıklanan ilke ve progni- 


Gölhan'ın âyn ayn süpdürdükleri çalışma» ların birleştirilmesiyle kuruldu. Büyük Türkiye Partisi, kuruluşundan hemen sonra Çağlayangil başta olmak üzere çok sayıda eski AP'li parlamenterin adeta hücumu- na uğradı ve bir gövde gösterisi yaptı. BTP ile MDP'nin kurucuları arasında önemli bir farklılık bulunmuyor. Ancak BTP'nin, AP'nin ve yer ver eski Demokratlar'ın “gerçek” devamı olduğu daha açık görülüyor, Öte yandan, kurucuları arasında 12 
Mart döneminin ünlü sâvcısı Baki Tuğ. 
MHP'lileri korumakla ünlü Rektör Emin Bilgiç gibi MHP ile ilişkileri açıkça bilinen kişilerin de yer almış olması, BTP'nin MHP'ye kadar uzanan sağı kucaklama istekinin de bir ifadesi ölüyor. Bu niteliğiyle BTP, cunta güdümlü MDP'den“demokrasi düşmanlığı” konusunda pek dè yaya kabenzemiyor. Kısaca BTPtekeleilerin İizeninin askerden bağımsız “sivil” partisi olmaya aday. 
Turgut Özal'ın parti girişimi, bundan é ay kadar önce beklendiğinin aksine, güdük Kaldı. Özal diğer sağ partilerle çeşitli görüş- 


ÜNİVERSİTELERDE 
“TEMİZLİK” 
ARALIKSIZ 

SÜRÜYOR 


1402 sayılı Sıkıyönetim Yasası gereğince “görülen lüzum üzerine "işlerine son verilen öğretim üyeleri listesine geçliğimiz günlerde dört öğretim üyesi daha katıldı. Istanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Kürsüsü profesörlerinden Dr. Gencay Gür- 


soyun görevine son verilmesinden 


sonra, aynı Fakülte üyelefinden Profesör Dr. Üstün Korugan ile Istanbul Üniversitesi Iktisat Fakültesi öğretim üyelerinden Profesör Dr. Sencer Divitçioğlu ve Profesör Dr. 
idris Küçükömer de görevlerinden alındı. 

Sıkıyönetim emriyle işlerine son verilen ve üniversitelerden uzaklaştınlan dörtöğretim üyesinin ortak nitelikleri 1960'larda Türkiye Işçi Partisi 
üyesi veya sempatizanı olmaları, 12 
Mart 1972'den sonra ise, ilerici, demokrat konumlarını korumalarıydı. 


TURGUT ÖZAL 
Ocak yıkıcılığından parti kuruculuğuna geçti ve "ocak yıkıcılığına devam” dedi 


meler yapuysa da, bunlara kabul edilmeyecek koşullar dayattığı ve baştan birleşme- ye niyelsiz olduğu biliniyor. Yorumlar, Özal'ın beklediği işadamları desteğini bulamadığını, buna rağmen pani kurmakta direttiğini vurguluyor. Turgut Özal'ın Ana Vatan Partisi kurucularının görece genç uzman ve leknokratlardan, yeni adlardan oluşmasıyla, oy tabanına Tazla önem vermez görünümüyle. yeni 12 Eylüllerin “kadro” partisi niteliğinde, kitleselleşmeye önem vermeyen, “sivilleşmiş” diktatörlüklerin hükümetini oluşturmayı amaçlayan siyasal kuruluşu sayılabilir: 


Cunlagüdümlü ikinci girişim olan, CHP oylarına sahip çıkmak ve cuntanın tahteravalli sisteminin ikinci ayağını oluşturmakla görevli Necdet Calp'in Halkçı Partisiise, CHP'nin çök çeşitli kadrolarının ve kanatlarının Erdal Inönü başkanlığında birleşme eğilimlerinden sonra ortada kaldı. Ancak upki Sunalp gibi, Calp da bu duruma aldırmadan “atanmış” muhalefet parti liderliğini sürdürüyor. Partinin Genel Sekreter adayı Turan Temüçin'in parti kurulurken istifa etmesi, sönen umutların örgüt üstündeki etkilerini ortaya koyuyor. 

Partiler açısından asıl önemli gelişme ise, Erdal Inönü'nün, bir süre önce siyasete alılmayacağını açıklamış olmasına rağmen geçliğimiz günlerde sosyal demokrat oluşumu toparlamaya karar vermesi oldu. Gazetemiz baskıya verilene kadar Inönü liderliğindeki Sosyal Demokrat Parti henüz kurulmamış olmakla birlikte, bu gejisme sosyal demokratların toparlanıp bü-Yük parti kurmasını hiç beklemeyen cunta için de kötü bir sürpriz sayıldı. 

Alınan”bilgiler İnönü'nün siyasete girmekten ilk kez caymasının nedeninin, cuntaya yakın çevrelerin böyle bir parti kurulamayacağı, kurdurtulmayacağı, “sonunun kötü olabileceği” yolundaki uyanları olduğunu ortaya koyuyor, Ancak Esener-Cindoruk-Gölhan partileşmesinin ısrarlı olarak sürdürülmesi ve BTP'nin, yani cunta partileri dışında bir partinin kurulma olanağının görülmesi ve CHP kanadında toparlanmanın bir türlü sağlanamayışı üzerine, İnönü'nün fikir değiştirdiği ileri sürü-Tüyor. 


TUTUKLANDILAR 


Erzurum Atatürk Üniversitesi'ne bağlı çeşitli fakülte ve yüksek okullarda okuyan 
11 öğrenci laikliğe aykın davrandıkları gerekçesiyle tutuklandılar. Tutuklu öğrenciler, devletin içtimai ve iktisadi, siyasi, hukuki temel nizamlarını kısmen de olsa dini esas ve inançlara uydurmak amacıyla cemiyet kurmak suçundan yargılanacaklar. 


İZMİR'DE BİR İDAM 
İSTEMİ DAHA 


Izmir'de görülmekteoları 18 sanıklı Gültepe olayları davasında Ali Akgün hakkında, TCK'nun 146/1 maddesi uyanınca idam 
bir sanık hakkında ömür boyu hapis, 10 
sanık hakkında 5-15 yıl arası hapis, altı sanık hakkında da delil yelerşizliğinden beraat istedi. 


ANKARA KURTU! 
DAVASI SONA ERİ 


Kurtuluş üyesi olduklan gerekçesiyle, Ankara 3 Numaralı Askeri Mahkeinede yargılanmakta olan sanıklardan Sema Berberoğlu ve Sami Küçük 4'er yıl 2 ay hapse mahkum olurken, aynı davadan 9 sanık delil yetersizliğinden beraat ettiler. 


İZMİR'DE DEVRİMCİ YOL 
DAVASI SONUÇLANDI 


Izmir? Numarali Askeri Mahkemesinde Dev-Yol üyeliği gerekçesiyle yangılanmak- ta olan 9 sanık, 6 yıl 8 ayla 3 yıl 8 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldılar. Aynı mahkemede Türkiye Devrimci Kurtuluş Partisi (TDKP) üyesi olma gerekçesiyle yargılarımakta olan iki sanık 8'er yıl Zaya mahkum olurkeri biri de beraat etti. 


DOÇ.DR. YALÇIN KÜÇÜK 
HAKKINDAKİ KARARA 
İTİRAZ EDİLDİ 


İstanbul Sıkiyönetim Komutanlığı | Numaralı Askeri Mahkemesi'nce “Yeni Bir Cumhuriyet Için” adlı kitabında komünizmi övdüğü gerekçesiyle toplam 8 yıl hapis cezasına çarptırılmış bulunan Doç.dr, Yalçan Küçük'ün avukatları kararın bozulması için Askeri Yargıtay'a başvurdular. Yalçın Küçük, hakkındaki 8 yıl 2 aylık mahkymiyet kararının açıklandığı 11 Mayıs 1983'- den beri tutuklu bulunuyor. 


Dönüş yapan işçileri ne bekliyor? 


Türkiyeli göçmen İşçiler, değişik yöntemlerle memlekete geri dönüşe zorlanıyor. Yabancı düşmanlığının iyice körüklendiği ve güçlendiği bir ortamda, geri dönme eğiliminin de güç kazandığı görülmektedir. Ancak, göçmen işçiler, geri dönüşte yaşam ve çalışma koşulları açısından, hiç te iç açıcı bir Türkiye bula- 


mayacaklar. 


Temel sorunların başında, işsizlik geliyor. Bugün Türkiye'de, 
3 milyon 432 bin kişi işsiz durumda. Yani her 100 kişiden 


Esnaf ve zenaatkarların yıkımı 

hızlandı 


“24 Ocak Kararları” diyeanılan ekonomi politikalarının getirdiği yüksek faiz politikası, iç pazarın daraltılması, esnaf ve zanaatkarlurin, orta ve küçük böy sermayelerin kredilerinin sınırlandınılması gibi nedenlerden ötürü piyasada gözlenen durgunluk, son Üç vil içinde küçük. 
ora ve hatta yer ver büyükçe işletmelerin bile iflas etmesine neden oldu. 

Nitekim, 1983 yılının ilk üç ayında protesto edilen senetlerin toplamı, 1980'in eş değerine göre yaklaşık yedi kat artarak 9,7 milyar liradan 68 milyar liraya yüksel di 

, Bilindiği gibi, piyasadaki durgunluğun ve iflasların bir göstergesi sayılan senet protestolarındaki artış, son üç yıl böyunca sürekli bir biçimde turmanma gösterdi.. 

Öte yandan, yalnızca Ankara'da 1981- 
1987 yılları içinde 2,748 bakkalın iflas 
ederek kepenkleri indirdiği belirtildi. 10 
Mayıs 1983 tarihinde bir açıklama yapan Ankara Bakkallar ve Bay iler Dernegi Buşkanı Hüseyin Kılıç 2,748 bakkalın iflas ettiğini beliruikten sonra, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Ellerinde büyük ekonomik güç bulunmayan küçük esnaflar, fiyatların sık ve yüksek oranda artışı nedeniyle alim gücünü yitiriyor. Daha büyük sermayeye sahip süpermarketler, büyük balık küçük balığı yutar misali, bukkalları kulu ör... 

Ayrica, 28 Temmuz 1982 tarihli Cüm-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OECD'ye göre 
Türkiye'de işsizlik artacak 


OECD'nin (Ekonomik Kalkınma ve Işbirliği Örgülü) Mayıs başinda yayınladığı Türkiye Raporu'nda, 1983'de ve önümüzdeki yıllarda işsizliğin daha da artacağı behirtildi. İşsizliğin arımasını neden olarak dışşatımda beklenen düşüşler, bunalım nedeniyle iflas eden işlermelerin sayısının artması; üretim, yatirim ve ulusal gelir artışla rında ortaya çikacak olan gerileme ler gösterildi. 

Bilindiği gibi, son sapılan resmi açıklamalara göre, 1982 yılı başinda ? milyon 953 bin olun açık işsizle rin sayısına, aynı yil içinde 479 bin kişi daha eklenmiş ve 1983 yılı başında İşsiz saisi 3 milon 432 bin kişiye vükselmişti, OECD'nin za yınladığı rapora göre, şüzde 19,3- 
lük işsizlik oranla Türkiye, 24 
OECD ülkesi arasında birinci sra- da yeralmaktadır 

Otè yandan, bir kaç ay öndesine kadar ekonomik durumun iyiye gittiġini, işsizlik sorununun çözümü- nün de gündeme geldiğini propa-Banda eden büvük sermasc ve hükümei çevreleri: şimdi. işsizliğin azalmak bir yuna daha dü ağımitraf etmeye başladılar. Nitekim, 
29 Nisan 1983 tarihinde MESS'in 
(Madeni, Eşya, Sanayii İşverenleri Sendikası) toplanlısında” Konuşan 


19'u iş bulamıyor. Ve Türkiye, yüzde 19.3'lük işsizlik oranıyla 
24 OECD ülkesi içinde birinci sırada yeralıyor. 
Yakıcı sorunlardan birisi de, yüksek fiyat artışları ve enflasyondur. Türkiye'de dört kişilik bir ailenin aylık mutfak gideri 28 bin 
915 liraya yükseldiği halde; sigortalı bir işçinin aylık geliri 
14 bin 40 lira ve asgari ücretle çalışan bir işçinin aylık ücreti ise, 
ancak 10 bin 904 liradır. 
Ayrıca, Türkiye'de işsizlik ve geçim sıkıntısı "E olanlar, yalmzca işçiler, köylüler değildir. Yıllardır sürüp giden ekonomik 


bunalım ve tekellerin çıkarına yürütülen ekonomi politikaları, 


esnaf ve zanaatkarları, işçi şirketlerini, küçük ve orta boy sermayeye sahip işletmeleri de silip süpürmektedir. Nitekim, geçtöğimiz 4 yıl içinde 262 işçi şirketinden 106'si, ya büyük şirketler tarafından yutuldu ya da iflas ederek kepenklerini indirdi. Öte 


ğe 1983'de protestoya uğrayan senetlerin değeri, 1980'e 


göre yedi kat arttı. 


106 işçi şirketi iflas etti 


Ticaret Bakanlığı tarafindan yapılan 
açıklamaya göre, 1981 yıli sonunda 262 
olan işçi şirketlerinin sayısı 1982 sonunda 
156'ya düştü. Yapılan açıklamada, 1981 
yılı içinde 106 işçi şirketinin bir bölümü- nün büyük sermaye tarafından ele geçi: rildiği ve geri kalanların da iflas ederek faaliyetlerine son verdikleri belirtildi. 

Öte yandan, 15 Nisan tarihinde bir açiklama yapan Maliye Bakanı Adnan Başer Kafaoğlu, yaklaşık bir yıldır sürdürülen çalışmaların bittiğini açıklayarak, zor durumdaki işçi şirketleriyle bazı küçük ve onta boy şirketlerin kurtanlacağını açıkladi 

Gerici Tercüman olayı 

nasıl veriyor 

Büyük sermayenin en gerici kesimlerinin sözcülüğünü yapan ve Avrupa'daki görevi işçileri uyutmak olan Tercüman Gazetesi, 16 Nisan 1983 tarihli sayısında, zordurumdaki işçi şirketleriyle ilgili olarak “gurbetçilere müjde”, “Maliye Bakanı Kafaoğlu kollan svadi”, “işçi şirketlerine 7 
milyar lira ayrılıyor” haberini manşetten verdi. Manşetten verilen bu başlıkların alunda da, Kafaoğlu'nun “Gurbetçi kurutuşların iflas ettirilerek, ucuz fiyatla el degiştirmesine izin vermeyeceğim” biçiminde- ki konuşması yer aldı. 

Ancak şirketleri kurtarmak için aynlması düşünülen bu 7 milyar liralık fon, 


zor durumda bulunan ya da iflas eden yüzlerce şirketten ancak birisini “kurtarabilecek” küçük bir miktardı. Nitekim, yalrızca gübre sanayii işkolunda çalışan ve Bandırma'da faaliyet gösteren 8 bin ortaklı IŞKUR'un “kurtarılması” için, yaklaşık 10 milyar lira gerekiyordu. Çünkü, IŞKUR'un vadesi gelen 6,5 milyar liralık borcu yanında, 3-4 milyar lira dolayında da işletme sermayesine ihtiyacı vardı. 

Bir kalemde 20 milyar lira sayarak Koç'un Asil Çelik'ini kurtaran devlet, 


Yemeğin en keyifli anında Keko tuttu, soruyu “pat” diye masanın üstüne fırlattı: 

“Ağabey, dedi, acaba bugün yaşayanlar 2000 yılını görecek mi? 

Alın bakalım. O güzelim yemeğin ne tadı kaldı, ne tuzu. Keko'nun sorusu masanın üstünde asıldı durdu: “2000 yılını görecek miyiz?” 

Bu satırların yazarı -eğer görürse- 
2000 yılında 59 yaşında olacak. Eh, 
düşmanımız bile olsa akilli düşmanımız” diye bellediğimiz onca kişinin kapısına yüz sürdüğü Celal Bayar 101. ge basmışken, niye ummayalım 2000 yılını görmeyi? 


en Tırmıl se 


Keko'nun sorusu 


bu en büyük ortaklı işçi şirketine, 10 milyon lira “ayıramadığı” için, IŞKUR iflasın işğine geliyor ve Mart 1983 ortulanında tasfiye karan almak zorunda kalıyordu. 27 
Mart 1983 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde, IŞKUR'un Yönetim Kurulu Başkanı Recep Gencer, tekeller tarafindan yutulmak istediklerini ve bu duruma devletin gözyumduğunu söylüyor; Koç, Sabancı ve Çukurova Holding'le ortaklık ilişkileri çinde olan bir uluslararası kartelin IŞKUR'u nasıl batırdiğını anlatıyordu 


konuşmasının omurgasını barış Üstüne kurduysa, “Bugün barışi savunmaktan daha önemli bir görev yoktur” dediyse... Din adamlarından, öğrencilere, işçilerden ev kadınları- na, beyazı, siyahı, sarısı, kırmızısı ile tüm emekçi insanlık savaşımının. 
göbeğine barışı oturttuysa... bunun bir anlamı olmalıdır. 

Kimi “keskin” delikanlıların sandı» ği gibi “sınıf savaşını saptırmak için” revizyonisiler tarafından yaygınlaştırılan hedef şaşırtıcı bir yönelim midir banş? . 

Belki “Pershing 2, Cenevre silahsızlanma görüşmeleri, atom 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hunyet Güzetesi'nin yazdığını göre, 
1982 yılının ilk altı aylık döneminde yalnızea tekstil işkolunda çalışan Iç Anadolu ve Adana yöresinde faaliyet gösteren 
26 Büyük işletme iflas ederek üretimi 
durdurdu. 


cak” dedi, 


mutfak gideri 


24 Ocak kararları doğrultusunda, cuntanın uyguladığı bunaimin yükünü yığınların sırtına yükleme politikası, milyonlarca işçi, köylü, memur, esnaf ve zanaatkan, tüm orta katmanları, büyük bir geçim sıkıntısının. içine soktu. 29 Nisan. 1983 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nin yazdığına göre, Istanbul'da dört kişilik bir ailenin 1 aylık mutlak gideri Nisan ayi sonunda 28 
bin 915 liraya yükseldi. 

Öte yandan, Sosyal Sigortalar Kurumu tarafindan yayınlanan istatistiklere göre, bugün sigortalı ortalama bir işçinin brüt aylığı 21 bin 600 liradır, Brüt aylıktan yüzde 35 oranında vergi ve öteki kesintiler yapıldıktan sonm, net olarak işçinin eline ayda 14 bin 40 lira geçmektedir. 

Iş bulmanın aslanın ağzında olduğu bir ortamda, diyelim ki, iki çocuklu ve dört kişilik bir ailede kan-kocarın her ikisi de iş bulabilmiş ve çalışıyor olsun, Hem de, siğorlalı ve Ortülama ücret elde edebildikleri birer işe sahip bulunsunlar. Bu 
durumda dahi, kan-kocanın eline geçen para ayda 28 bin 80 
lira olacak ve bu miktar, 29 bin 915 lira olan dört kişilik bir ailenin mutfak masrafını bile karşılamaya yetmeyecektir, 

28 bin 915 lira olan dört kişilik bir ailenin mutfak giderlerinin üstüne kira, ulaşım, giyim, çocukların okul, ısınma ve benzeri harcamaları da eklersek, Türkiye'de milyonlarca insanın yan aç yan tok ve yan çıplak bir durumda bulunduğu görülmektedir. Kaldı ki, Türkiye'de çalışanların ezici bir çoğunluğu sigortalı değildir ve asgari ücretle çalışmaktadır. Dört kişilik bir ailenin yalnızca aylık mutfak giderinin 28 bin 915 lira olduğu bir durumda, cunta hükümetinin 1983 yılı için saptadığı aylık 


Çalışma Bukanı Tu 
Türkiye'de günün en nunun işsizlik olduğunu söyledik» ten sonra, “işsizlik mumlesef arta- 


tal Esener, 


nemli sòru- 


28 bin 915 lira 


net asgari ücretin tutarı ise, 10 bin 904 lira gibi komik bir miktardır. 


24 Ocak kararlarının doğrultusunda, cuntanın süngü zoruyla 
„milyonlarca insanın gerçek gelir düzeyini geriletmesi, son bir kaç yıllık dönemde yığınların yaşam şartlarının yarı yarıya kötüleşmesine neden oldu. Nitekim, 1977 yılında ortalama bir işçinin günlük net ücreti 95 lira iken, 1983 yılında 470 liraya yüksoldi. Böylece, işçi ücretleri yüzde 400 oranında artu. Ancak aynı 
dönemde, temel gida maddelerinin fiyatlarında ise yüzde 600 
ile yüzde 1000 arasında değişen artışlar oldu ve işçilerin satınal» ma gücü yan yanya azaldı. 

© Örneğin, 1977 yılında günlük ücretle bir işçi TI kilo 600 
gram peke biliyordu. Bugün ise ancak 4 kilo 500 gram şeker satın alabilmektedir. 

© 1977'de günlük ücretle 19 kilo patates alınabiliyordu. Bugün bir işçi günlük ücretiyle ancak 6 kilo 300 gram patates alabilmektedir. 

© 1977'de günlük ücretle 9 kilo 500 gram makama alınabiliyordu. 1983'de ancak 4 kilo 300 gram makama alınabiliyor. 

© 1977'de bir günlük ücretle 1 kilo 300 gram et alınabiliyordu. Bugün ise ancak 670 gram et alınabiliyor. 

© 1977'de günlük ücretle $ kilo 400 gram kuru fasulye sann alınabiliyordu, Bugün ise ancak 2 kilo 350 gram kuru fasulye satın alınabiliyor. 

@ 1977'de günlük ücretle 4 kilo pirinç alınabiliyordu. Bugün ise ancak 7 kilo 500 gram satın alınabilmektedir. 


PED ummayalım 2000 yilini, görmeyi? 
Bizim üç buçuk yaşındaki ufaklık ise 
2000 yılına girince 21 yaşında bir 
delikanlı olacak. 21 yaş. Damarlanndaki kanın tutuşup delirdiği, yeryüzünü "fethetmeye" hazır gençlerin yaşı, 

Haydi alın bakalım baştan: 

2000 yılını görecek miyiz? Ben, 
sen, biz, siz, onlar. 60 yıl, 50 yıl, 40 
yıl, 30 yıl, 20 yıl, 10 yıl önce doğanlar. Dün doğanlar. Bugün doğanlar, Şimdi şu anda, tam da siz bu satirları okurken doğanlar. (Yeryüzünde dakikada 63 bebek doğduğunu biliyor muydunuz?) Yarın doğacak olanlar. Bir ay, bir yıl, on yil, 15 yıl sonra doğacak olanlar: 2000 yılını görecek miyiz? 

... 

Dört hafta önce Strasbourg'daydık. Gecikmiş, çok gecikmiş bir saygi ödevini yerine getirmiş, Server Tanilli ağabeyimizi, öğretmenimizi, savaş arkadaşımızı ziyaret etmiştik. 
Sonra onu iskemlesinin üstünde savaşı ila başbaşa bırakmış, Strasbourg Işçi Derneği'nden dostlarımızla, ucuz ama temiz bir Alsas lokantasında ırmağın kıyısında hem söyleşiyör, hem kamımızı doyuruyorduk. İşte Keko münasebetsiz, o soruyu tam da o sirada attı masanın üstüne. Yemeğin ne tadı kaldı, ne tuzu 

Keko Diyarbakırlı. Şimdi Fransa'- da, Federal Almanya sınırının dibin- de, Ren ırmağı kıyısında, Strasburg’ da işçi, Avrupa'ya göçmek zorunda kalmış yüzbinlerce Türkiyeli emekçiden biri. Gülünce gözlerinin derin-İliklerine kadar gülüyor ve arkadaşırun elini yasak savar gibi değil, yüreğiyle sıkıyor. Soruyu o da Budapeşte Radyosunun Türkçe yayının- da dinlemiş. Gün boyu kafasında dolandırmış soruyu. içinde tutmadı, masanın ortasına bırakıverdi: 

- Ağabey, 2000 yılını görecek miyiz? 

... 


Bugün yeryüzünde aklı başında olan “herkes” bıkıp usanmadan “banş savaşımı'ndan söz ediyorsa... 
Bıktirırcasına, bezdirircesine, bir başka konu yokmuşcasına, durup dinlenmeksizin barıştan söz ediliyorsa... Brejnev dumanı hala tüten 


İİİ e İf EY İm) 
re silahsızlanma görüşmeleri, atom başlıklı füzelerin azaltılması, nükleer başlık Sayısının indirilmesi, Çevik güçler, SIA anlaşması, laser ışını, roket, füze, misiis..." gibisinden çoğu “gavurca" bir dizi terimle sürdürülen barış savunması pek çok yurttaşımız için kolay kavranmayan bir konu. En azından önemi yeterince kavranamayan bir konu, 

Ama Keko'nun sorusuna sözü olan var mı? 

+2000 yılını görecek miyiz? diyor Keko, 

Çarpıcı, tokat gibi çarpıcı bir sorudur bu. Barış konusuna gözünü yuman, kulağını tıkayan herkesi sarsabilecek bir soru, Eğer bir atom savaşı başlarsa bunun ne anlama geldiği üstüne çok yazılıp çizildi. Hemen herkes biliyor artık: Eğer bir atom savaşı başlarsa, çok değil bir kaç dakika içinde yeryüzünün dört bucağında mavi bir ışık çakâcak. Hepsi bu. Göz açıp kapayana kadar bir mavi ışık... Eveeet, o ışıktan sonra da dünya güneşin çevresinde dönmeye devam edecek ve yeryüzü toprakları yanıp kavrulacak; bir kaç dakika sonra iri darmlalı sicak yağmurlar boşalacak gökyüzünden; kirli sarı bulutlar kaplayacak gökyüzünü, 

Ama artık bunların, bu radyoaktif ölümü sürdüren doğa olaylarının hiçbirini görmeyecek insanlık. Ben, sen, O, biz, siz, onlar... Hiçbirimiz görmeyeceğiz. Gördüğümüz en son şey bir mavi Işık olacak. Sonrası karanlık ve sonsuz... ölüm!. 

... 

Iki hafta kadar önce, gene Strasbourg'daydık. Bu kez Strasbourg işçi Derneği'nin 10. Genel Kurulunu konuk olarak izlemek üzere çağrı - larak onurlandınımıştık. Kısa bir ko~ nuşma da yaptık o genel kurulda. 
Keko'nun bize verdiği soruyu, genel kurul delegelerinin önünde gene Strasbourglulara yönelttik: 

-2000 yılını görecek miyiz? diye sorduk. 

Diyarbakırlı emekçi Kürt delikanlısı Keko gözlerini taa derinliklerine kadar yayılan o çocuksu gülüşü hiç sektirmeden yanıtladı: 

-Bèlli değil ağabey,dedi,bize bağ- 


h. 


Sayfa 6 


Türkiye Postası, 3 Haziran 1983 


Federal Almanya'da neo-naziler ve Türk faşistleri faaliyetlerini arttırdılar 


Protesto eylemlerinde faşist örgütlerin kapatılması istendi 


@ Reutlingen, Wattenscheid, Bad Hersfeld ve Münster'de Alman neonazilerine, Hannover'de Türk faşistlerine karşı demokratlar protes- 


to eylemleri düzenlediler 


Geride bıraktığımız Mayıs ayında, Federal Almanya savaş yanlısı, yabacı düşmanı, İrkçı Neo-Naziler ve Türk faşist örgütlerine karşı yoğun protesto eylemleri- ne sahne oldu. Kohi hükümetinin isbaşına gelmesinden sonra, Neo-Nazi ve Türk faşist örgütlerinin birlikte ve organik bağ içinde faaliyetlerini ve saldınlannı yoğunlaştırmaları, Federal Almanya'nın birçok yöresinde tepkiyle karşılandı. 
Faşistlerin faaliyetlerini yoğunlaştırmaları yabancılar ve özellikle Türkiyeli işçilere karşı saldırılarını artırmaları, Alman, Türkiyeli ve yabancı kişi ve kuruluşlar tarafindan çeşitli eylemlerle protesto edildi. 


Hannover'de 


21 Mayıs günü faşist “Türk Federasyonu”nun kültür gecesi bahanesiyle bir toplantı düzenlemek istemesi üzerine, kentteki demokratik örgüt ve kişiler harekete geçerek, Hannover Belediye Başkanı Schmalstig'e başvurarak bu provokatif girişimin durdurulmasını istediler. 

Yetkililerin bu isteği reddetmesi üzerine 200'ü aşkın Federal Alman ve Türkiyeli toplantı salonunun önünde protesto gösterisine başladı. Bu arada, çok sayıda polisin arkasında kümelenmiş 50 kadar faşistin demokratlara iğrenç tehditler savurduğu ve faşist sloganlar atığı görüldü. 
Antifaşistler burada yaptıklan konuşmalarda, Hitler faşizminin iktidara gelişinin 

*50. yıldönümünde böylesi toplantılara izin verilmemesinin, tüm demokratlara karşı girişilen açık bir saldın olduğunu dile getirdiler, şehir yönetiminin tutumunu kınadılar, 

Faşistlerin toplantısının başlamasına 10 
dakika kala, polis hiçbir uyanda bulunmaksızın demokratların üzerine coplarla ve Kimyasal silahlarla saldırdı. 


ler toplantıyı Reutlinger Ratskeller'de yapmayı denediler, Ama yerli ve yabancı ilericilerden oluşan kitle yürüyüşe geçerek bulunan bu yeni binanın etrafını çevirdiler. “Awslander bleiben, Nazis raus”, “Yaşasın uluslararası dayanışma” belgilerini haykırarak ve Nazilerin üzerine yumurta ve içi su dolu naylon torbalar atarak protestolarını sürdürdüler. Bu kararlı direniş karşısında Neo-Naziler planladıklan toplantıyı yapamadan dağıldılar. 


Gene aynı gün, Wattenscheid Stadhalle'de Neo-Nazi NPD'nin parti kongresi geniş protestolara yol açtı, Kongreden bir gün önce, 11 Mayıs günü saat 18'de 
NPD'nin binasının önünde toplanan 2000 
kişilik kalabalık yürüyüşe geçti. Anti-faşistlerin, sendikacı ve işyeri temsilcilerinin ve yabacı işçilerin katıldığı protesto yürüyüşü Saarlandstr.deki mitingle son buldu. 
Mitingten sonra göstericiler ertesi sabaha kadar binanın çevresinde nöbet tuttular, Bu nöbet tutma eylemine Devrimci Yol, Halkın Kürtuluşu yandaşları ve FIDEFliler katıldı. 


Ertesi gün, Neo-Naziler NPD'nin kongresini geniş bir polis koruması altında sürdürürken, dışanda da 3000 bin kişilik bir yığın protesto eylemlerini aralıksız sürdürdü. Yağmura, polisin saldırısına ve tutuklamalara karşın kongre binasının çevresinden ayrılmayan ilericiler anti-faşist sloganlar haykırdılar, 


Münster'de Neo-Nazilerin son haftalarda eylemlerini yoğunlaştırmaları, yabancı» lara ve özellikle Türkiyeli işçilere karşı saldınlarım artırmaları üzerine, 17 Mayıs tarihinde 700'ün üstünde insanın katıldığı bir protesto yürüyüşü düzenlendi. Çok sayida anti-faşist ve demokratik örgütün katldığı protesto yürüyüşünün sonunda, VVN, DGB, SPD ve Yabancı Düşmanlıgına Karşı Girişim örgütlerinin temsilcileri birer konuşma yaparak, bütün Neo-Nazi- 


lerin eylemlerinin yasaklanması ve örgüt- 


lerinin kapatılmasını istediler. 


21 Mayıs günü de, Bad Hersfeld'de 
Birlik Sendikaları DGB'nin ve 60'dan fazla yerli ve yabancı demokratik örgütün ve partilerin çağrısıyla yapılan anti-faşist gösteriye 8000'i aşkın kişi katıldı. Türkiyelilerin ve öteki yabancı işçilerin ve örgütlerin de yer aldığı gösteri sırasında eski SS lerin örgütü “Leibstandarte Adolf Hitler” ve “Hitleğugend” ve bunları destekleyen 


ve palazlandıran Bad Hersfeld kent yönetimi protesto edildi. Yapılan konuşmalarda Federal Almanya'daki Nazi tehlikesinin “bir an için bile gündemden indirilmemesi” ve “Bütün Neo-Nazi örgütlerinin kapatulması” istendi. 


Türkive Postasının ikinci sayısı ARD ekranında 


Küçük bir atelyede büyük bir sendikal savaşım 


Paris'te Ermeni ve Türkiyeli 11 emekçinin çalıştığı Maraşlı Konfeksiyon atelyesindeki sendika seçme özgürlüğü savaşımı tüm ülke düze- 


yinde bir önem ve anlam kazandı. 
Patronun bölücülüğüne ve aşırı sömürüsüne karşı grev yapan işçileri CFTD sendikası yalnız bırakınca iş- 


çiler CGT'de örgütlendiler. Işyerinde, uzlaşmacı sendikacılık ile sınıf sendikacılığı arasındaki savaşım halen sürmekte. 


Alman televizyonu ARD siyasal sığınmacılarla ilgili haberimize yer verdi 


Türkiye Postası'nın kamuoyuna açıkladığı MIT ile Alman güvenlik örgütlerinin işbirliği haberi bir kez daha doğrulandı 


Türkiye Postası'nın siyasal sığınmacıların dosyalarının, Alman güvenlik örgütleri tarafindan Türkiye Milli İstihbarat Teşkilatı'na (MIT) verildiğine ilişkin yayını, Federal Almanya'da geniş yankılar uyandırdı. Nitekim Alman Tw levizyonu birinci kanalı ARD'de 16 Mayıs günü yayınlanan “Report” programın» da konu ekrana getirildi. Report programında Türkiye Postası'nın haberi aynın» nhi olarak aktarıldı ve gazetemizin 0 sayısı ekrana yansıtıldı, 

Programın vapımcıları Türkiye Postasi ma haberini konunun temeli olarak 


Kimyasal silahla , Bu arada, faşistlerin de kaldırım taşlarıyla saldırdıkları görğidü. Olaylar sırasında çok sayıda demokrat ve iki polis yaralandı. Olaydan sonra yörede terör estiren ve önüne gelen yabancıyı döven polis 26 kişiyi iki gün süreyle tutukladı. Polisin ve kent yöneticilerinin bu davranışı, demokratik kişi ve kuruluşlar tarafından protesto edildi. 


Reutlingen, Wattenscheid 

ve Bad Hersfeld'de 

Neo-Nazi örgütü “Deutschen Volksunion"un Reutlingen'de faşist Ingiliz tarihçisi David İrwing'e verdirmek istedi-Bi konferans 12 Mayıs günü anti-faşist, demokratik güçler tarafindan engellendi. 
İrwing'in vereceği konferansın haberinin duyulması üzerine Nazi Rejiminde Takibata Uğrayanlar Örgütü VVN/BDA bir bildiri yayınlayarak toplantının engellenmesi çağrısında bulundu. Bunun üzerine, 
12 Mayıs günü 500 kişilik bir kalabalık 
konferansın yapılacağı Reutlinger Otelinin önünde toplanarak protesto gösterilerine başladı. Otel sahibinin de konferans için salon vermeyi reddet stüne, faşist- 


Yurt dışındaki 
Türkiyeli öğrenciler fişleniyor 


M.E.B. Yüksek Eğitim Genel Müdürlüğü, üniversite öğretim görevlilerine bir anket formu göndererek, yurtdışında okuyan tüm Türkiyeli öğrenciler hakkında bilgi istedi. Berlin Teknik Üniversitesi Gazetesi'nin verdiği habere göre, anket formunda yeralan sorular yanıtlandığı takdirde, öğrencilerin siyasal görüşleri ve Türkiye'deki askeri yönetime ilişkin tavırları anlaşılabilecektir. 

Berlin Teknik Üniversitesi Rektörü Starnick, kendisine yöneltilen birsoru üzerine, “bu formlar doldurulduğu takdirde, Türkiye'ye tatile giden bir öğrencinin geri dönmeyebileceğini” söyledi ve “sorulan soruları hiç bir şekilde yanıtlamayaataklarını” belirtti. 


Hannover'de polis anti-faşistlere saldırıyor, Türk faşistler de polisi alkışlıyor 


Program 


lara yaptığı uygulamalar da yansınldı, 


mi yapımcılar Türkiye Postası'nın haberini konunun temeli olarak aldılar ve yetkili Alman görevlilerle yaptıkları ara röportajlarda haberi bir kez daha doğrulattılar. Programda yüzünün tanınmaması için sırtlan filme alı nan bir siyasal sığınmacının endişeleri ve Türkiye'nin, geri gönderilen sığınmacı- 


Stern dergisinin muhabiri Gerhart Kromschröder Türkiye Postası'nın sorularını yanıtladı Yabancı düşmanlığı artık bir “çoğunluk politikası” haline geldi 


Gazeteci Gerhard Kromschröder'in bir süre önce STERN dergisinde yayınlanan bir “röportajı olay oldu. Kromsehröder, Türkiyeli kılığına girerek Frankfurt'un bazı bölgelerinde dolaştı, özellikle Opern Cafe'de Türkiyeli olduğu için açık yabancı düşmanlı-Bıyla karşılaştı. Başından geçenleri fotoğraflandırdı, Ster'de yayınladı. Yabancı düşmanlığına karşı etkili bir gazetecilik örneği verdi, TÜRKIYE POSTASI, Kromsclirüder'e yabancı düşmanlığı konusunda sorular yöneltti. 


TÜRKIYE POSTASI:Federal Almanya'- da Türkiyeli düşmanlığı konusunda büyük ilgi toplayan bir gazetecilik çalışması yaptınız. Daha önce de Neo Nazilerle il- 
“gileniyordunuz. Yabancı düşmanlığı konusuna eğilirken de aynı noktadan mı hareket ettiniz? 
KROMSCHRÖDER: Neo Nazi'lerie ilgilenmemin nedeni, bunların en geniş toplum kesimleri için tehlike teşkil etmesiydi, Ancak, bugün karşı karşıya bulunulan yabancı düşmanlığı sadece Neo Nazi'lerleaçıklanamaz. Neo Nazi'ler artık devlet aygıtı içine girmiş durumdalar. Başka 


türlü söylersem, yabancı düşmanlığı ar- ~ 


tık bir azınlık grubun politikası değil bir “çoğunluk politikası”dır. 

Bugüne kadar Federal Almanya'da “Neo Nazi” tehlikesi küçümseniyor, “sol terör” tehlikesi öne çıkarılıyordu. Bugüne kadar yaplığım çalışmalarda bunun doğru olmadığını göstermeye çalıştım. 
Ancak, şimdi bir başka tehlike yar: Yabancı düşmanlığını sadece Neo-Nazi'lerle açıklamaya çalışmak ve tehlikenin büyüdüğünü, yabancı düşmanlığının çok dâha geniş katmanlara yaygınlaştırı!- makta olduğunu görmemek. 

TÜRKIYE POSTASI: Peki yaygınlaştıranlar kimler? 

KROMSCHRÖDER: Irkçılık konusunu enine boyuna incelemek gerek. Irkçılık kuşkusuz sadece Almanya'ya, Almanlara özgü bir fenomen değil. Ama Almanya'da özel bir yeri var. Tarihsel gelişmele- 
.re bakmalı. Örneğin Alman sömürgele- 


rinde uygulanan sömürge politikasi hatırlanmalı. Burada xenofobi'nin (yabancı korkusunun) tüm izlerini görmek olanaklıdır. Alman sömürgelerinde yerlilerle Almanlar arasına büyük bir çizgi çekilmiş, yabancılar (tabii bize göre yabancılar, yani yerliler) adeta parantez içine alınmış, ezilmiş, posaları çıkartılmıştır. 
Günümüzde göçmen yabancılara karşı izlenen politikada ve duygularda bu tortulari görmek olanaklı. Bu biraz da bir ulusal kalıntı, bir ulusal özelliktir bizde. 
Bu yüzden yabancı düşmanlığının bütün katmanlarda yaygınlaştırılması olanaklıdır, hatta kolaydır. Siyasal partilerin hemen tümünde aynı tortuları görmek mümkün. Çoğu karşı çıkışlar propaganda düzeyinde kalıyor. Derin ve samimi değil. Diyebilirim ki yabancı düşmanlığına karşı tularlı ve etkili savaşım son zamanlarda kiliselerden geliyor. 
POSTASI: Bu son söylediğinizi açıklamak oldukça güç değil mi? 
KROMSCHRÖDER: Haklısınız. Bunu ben de henüz çok iyi açıklayabilmiş değilim. Üstelik kiliseye bağlı olmadığımı da söylemek isterim, Bence bu sorun çarpaşık bir sorundur. Örneğin tek tek kiliseleri, onların yönetim mekanizmalarını alırsak içlerinde birçok gericiye, yabancı düşmanına rastlamak olanaklı, Ama bir bütün olarak, son zamanlarda yabancı düşmanlığıyla savaşta önde gidiyorlar, etkili de oluyorlar. Sanırım önemli olan, kiliseleri etkileyen toplumsal baskının yönüdür. Tıpkı barış savaşımında Oldu- 


ğu gibi. 

TÜRKIYE POSTASI: Peki “Yeşiller” konusunda ne düşünüyorsunuz? Onlar da bu konuda oldukça samimi görünüyorlar, 

KROMSCHRÖDER: Yeşiller henüz kurulu düzenin parçası değiller. Diğer partiler temel sorunlara dokunamıyorlar. 
Yapıları sarsmaya cesaret edemiyorlar. 
Yeşillerde ise henüz bu oturmuşluk yok. 
Bu yüzden de daha cesur olabiliyorlar. 
Bir de şu var, örneğin bir SPD, iktidar- da iken daha tutucu oluyor da muhalefete geçince daha savaşkani bir görünüm kazanıyor. Yabancılar politikası için de aynı şey geçerli. 


TÜRKIYE POSTASI: Yabancı düşmanlığı konusunda çeşitli yayınlar yapılıyor, Son zamanlarda gerek TV gerekse diğer kitle haberleşme araçlarında bu konudaki yayınların sayısında büyük artış var. 
Bunlar olumlu sonuç veriyor mu sizce? 
Yada sorunu gündeme getirerek yabancı düşmanlığının. yaygınlaşmasına mı neden oluyor? 


KROMSCHRÖDER: Bizde hep böyle olur. Bir dönem bir oyuncak bulur onunla oynarız. Örneğin bir ara çocuklar keşfedildi Alman kitle haberleşme araçlarında. Sonra proleteryanın sorunları diye saçma sapan açik oturumlar, yayınlar yapıldı. Şimdi de her toplantıya bir yabancı çıkartma modası var, Bence önemli olan tüm bu programların ilkesidir. Önemli olan sorunlardan etkilenmesi gerekenlerin istenen yönde etkilenip etkilenmediğidir. Kitle haberleşme araçlarında yabancı düşmanlığına yaklaşımın bir ilkesi bulunmalıdır. Mevcut yayınlar arasinda etkileyici, hedefine varan ve ilkelisinin yok değil ama az olduğunu söyleyebilirim. 


f Va 
Kromschröder Türk kılığında TÜRKIYE POSTASI: Giderek önem kazanan bu sorunun çözümü konusunda ne düşünüyorsunuz? 
KROMSCHRÖDER: Bizim kötü bir alışkanlığımız vardır. Bir konu üzerinde vzun uzun laf yaparak sorunu ortadan kaldırdığımızı sanırız. 

Ne denirse densin, üzerinde ne kadar gevezelik edilirse edilsin, yabancılar $0- tunu ortada. Kendiliğinden çözülmeyecek. Birinci kuşaktan yabancılar, dönüşü ne kadar düşünürlerse düşünsünler, ne kadar “köyümde öleyim” derlerse desinler, çoğu üniversite kliniğinde ölecek; yani burada kalacak. Bence kalmalı da. 
Dönenler olur tabii, Ama kalanların kalma yollarını açik utacak, onları bu toplumun parçası yapacak demokrasi ve hukuk kapıları yaratılmalı, açık tutulmalı. 
Bu olguyu, yabancılar olgusunu biz Federal Almanyalılar içimize sindirmeliyiz. Yabancıyı “vatandaş” kabul ediptüm politikamızı bu yönde geliştirmeliyiz. 
Bizler bu yolda ağırlık koyabilir, bu anlayışın yaygınlaşmasına ve yerleşmesine yardımcı olabiliriz. 


Türkiye Postası, 3 Haziran 1983 


Irkçılığa Karşı Halklar Arasında Dostluk Hareketi Sekreteri Mazenod gazetemizin sorularını yanıtladı 


“Irkçılığın kaynağı her yerde 


Irkçılığa Karşı Halklar Arası Dostluk Hareketi (MRAP) tam 40 yıldır her çeşit ırkçılığa karşı, halkların dostluğu için savaşıyor. 1943 yılında Nazi kampların- daki Yahudi çocuklarını kurtarmak için başlayan hareket 1949'da resmi bir örgütlenmeye dönüştü. 1978'de “ırkçılığa karşı” savaş ilkesine ve örgütün adına “halkların dostluğu için” ilkesi ve cümleciği de eklendi. 1950'lerde Rosenberg'- lerin idamını engellemek üzere Fransa'da düzenlenen dev gösterileri MRAP örgütledi. Aynı yıllarda ABD'deki zenci düşmanlığına karşı da savaşıldı. Fransa' nın Cezayir'in bağımsızlığını engellemek için yürüttüğü haksız savaş boyunca MRAP Cezayir halkının bağımsızlık savaşımından yana tutum aldı ve Fransız kamuoyunu bu doğrultuda harekete geçirdi. Güney Afrika'daki ırkçılıkla sava- 


şım İse günün gündeminde bulunuyor. 


MRAP'da çok değişik siyasal görüşten, din ve mezheptön, değişik meslek ve toplumsal kesimlerden kişiler biraraya geliyor. Tüm bu değişik eğilimler ırkçılıkla savaşımda birleşiyorlar. Örgütün Fransa'da kalan 150 şubesi var. 


TÜRKIYE POSTASI: Fransa'da önemli sayıda göçmen emekçi var. Yabancı düşmanlığı ise asıl Kuzey Afrika'dan gelenlere yöneliyor. Bu konuda biraz bilgi verir misiniz? 

R. MAZENOD: Fransa'ya ilk göçmen işçilerin gelişi yüz yılı aşıyor. Paris Metrosu ilk kez yapılırken, burada Cezayirli ve Belçikalı işçiler çalıştılar. Esas göçmen akımı ise 1, dünya savaşından sonra dogan işgücü açığını kapatmak için getirilenlerle başladı. 1929 ekonomik bunalımın ardından, göçmen emekçilerin büyük bölümü 1932'de sınır dışı edildiler. 
Ikinci Dünya savaşından sonra, Fransa'min yeniden İnşa için yeni göçmen 


işciler getirildi. Daha çok Italya, Ispanya , 


Portekiz, Cezayir ve Fas'dan işçiler geldi. 
Türkiyeliler en son gelenler oldu. Yabancı düşmanlığının daha çok Cezayir'li, Fas'lı, vs. Kuzey Afrikalılara yönelik olduğu bir gerçek. Esasında diğerlerine de yöneliyor ama, öne çıkmıyor. Gerçekten de Kuzey Afrika'dan gelenler için çıkartır» lan aşağılayıcı fıkralar diğerleriyle karşılaştırılmayacak kadar ağır, Avrupa ülkelerinden gelen yabancılar Fransa'ya daha çabuk uyum sağlıyorlar, Belki kültürel benzerliklerimiz yüzünden, Diğer ülkelerden gelen yabancıların topluma uyum göstermeleri çok daha güç oluyor ve bu konuda hiçbir çaba harcanmıyor. Aynen; Mevcut hükümetten önce, 25 yıllık © birsağiktidar dönemi yaşandığını ve yäbancılara, özellikle de Araplara karşı ay- 


R. MAZENOD: Örneğin göçmen işçi ssyısında bilinçli abartma yapılıyor. Faşist 
Milliyetçi Harekete göre Fransa'da 6 
milyon, bir başka faşistörgütlenmeye göre 10 milyon yabancı var, Resmi rakamlar ise Fransa'da 4 milyon 200 bin yabancının yaşadığını gösteriyor. Daha fazla haklara sahip oldukları yolundaki diğer çarpıtmadan biraz önce söz etmiştik. 
TÜRKIYE POSTASI: Sağ partilerin tümünün yabancı düşmanlığı yapmaları Fransa için yeni bir olgu mu? 

R. MAZENOD: Bu soruya “evet” cevabi verebilirim. Sağ güçlerde doğal olarak varolan ırkçılık, önceki dönemlerde, kendini son seçimlerdeki kadar açık koymuyordu ortaya. Son seçimlerde ise, yabanci düşmanı kampanya sağ partiler tarafından Fransa'nın her yanında aynı anda başlatıldı. Sadece aşırı sağ değil tüm sağ siyasal güçler saldırıya geçtiler. Çünkü sağ muhalefet yabancı düşmanlığı ya- 


sağ güçlerdir” 


RENE MAZENOD 
Irkçılığa karşı bir savaşçı 


parak sol hükümeti yıpratma taktiği izliyordu. Başka türlü söylersek Giscard dönemindeki “devlet ırkçılığı"nın yerini, şimdi “ırkçı muhalefet” aldı. 

TÜRKIYE POSTASI: Fransa'da yabancı düşmanlığına karşı bir yasa var. Bu yasayı ve yasanın çıkarılmasında MRAP'nin payını anlatır misiniz. 

R. MAZENOD: Evet Sözünü ettiğiniz yasa | Temmuz 1972 tarihlidir. MRAP ise 1959'dan itibaren, 13 yıl, böyle bir yasanın çıkartılması için çalıştı. Çok sayıda yabancı, kendi açılarından çok önemli Olan bu yasadan haberdar bile değil, Türkiyeli emekçilere bu yasayı gazeteniz araaılığıyla duyurabildiğim için mutluyum. 
Bu yasaya göre, ırkçılık yapan, yabancıla- 


ra hakaret eden, yabancı düşmanlığını körükleyen yazılar yazan, sözler söyleyen kişi cezaya çarptırılır. Bu, para cezası olabileceği gibi hapis cezası da olabilir. 
Bu konudaki başvuruları biz de hukuk büromuzda kabul ediyor ve izliyoruz. 
Son seçimlerden sonra başta Milliyetçi Hareket'in bakanı le Pen olmak üzere, hemen hemen tüm sağ partilerden belediye başkanları, çeşitli sağ eğilimli gazeteler, sağ adaylar bu günlerde, şikayetimiz üzerine, bu yasa uyarınca mahkemelerde hesap veriyorlar, 

TÜRKIYE POSTASI: Son olarak Fransa'daki Türkiyelilerle ilgili gözlemlerinizi sormak isterdik. 

R. MAZENOD: Türkiyeli'ler Fransa'da yeniler, Fransız toplumuna uyum sağlamada diğer yabancılardan daha fazla güçlüklerle karşılaşıyorlar. Ama savaşkan bir yapılan var. Sokaklarda karşılaştığım çok sayıda Türkiyeli'nin elinde Türkçe gazeteler görüyorum. Demek çevrelerinde ve ülkelerinde olup bitenlerle ilgililer. Bu iyi bir işaret 

TÜRKIYE POSTASI: Verdiğiniz cevaplar için teşekkür ederiz. 


DUYURU: MRAP Hukuk Bürosu Paris adresi: 89 Rue Oberkamph 75011 
Paris, Tel: 806 88 00 
Başvuru saatleri: Çarşamba 17-19,00 Cumartesi: Tüm gün 


“ Irkçılık hastalığına bütün kapitalist ülkelerde rastlanır” 


Yabancı düşmanlığının kökleri ve ne- olan Profesör Stefan Castles özellik- o “AKG e 


sulmasını a bağlıyorum Örheğinbiri ran 


Terie kuruldu. De mokrasi fikri det timler 


Sayfa 7 


Sendikacı Gözüyle 


Yabancı düşmanlığı 


Yılmaz Karahasan 


Yabancı düşmanlığının yaygınlaşlığı, giderek lehlikeli boyutlara Ulaştığı artık en yüksek düzeydeki siyasal sorumlularca bie kabul edilen bir gerçek. Birahane köşelerin- den işyerlerine, okullardan kışlalara” kadar yabancdar, özellikle Türkiye'- den emekçiler üzerine anlatılan sdz- de fıkralar; kentlerden fabrika içlerine kadar duvarlara yazdan parotalar; isimsiz-adressiz adelere gönderiler tehdit mektuplar ve giderek doğrudan bıçaklı-tabancalı-bomba-W saldırılar bu toplumsal gerçeğin açık kanıtlar, 


Var olduğunu bildiğimiz ve güncel yaşantımızda da açık-seçik saptadığımız yabancı düşmanlığına karşı etkin bir savaşım verebilmek, nedenlerini doğru bir biçimde ortaya koyabilmemizle olanaklıdır. Yabancı düşmanlığının gerçek nedenlerini üç noktada toplayabiliriz: 

1. Şimdiye dek uygulanan "yabancılar politikası"; politikacı, parti ve parlamentoların tytumu. 

2. Sağ-radikalfaşist güç ve örgütlerin eylemleri 

3. Ekonomik durum; kapitalizmin bunalımı, 

Yerel düzeyden Federal düzeye Kadar, politikacılar, partiler ve partamentolar şimdiye dek "entegrasyon'dan sözetmişlerdir. Ancak bizim anladığımız anlamda, yani emekçilerin ve aile fertlerinin hukuksal ve siyasal eşitlik ve eşdeğerliliklerinin kabullenilmesi ve gerçekteştirilmesi yönünde bir “enlegrasyon politikası” uygulamamışlardır. 
Özellikle 1973/74 yalandan bu ya 


unutmayalım. Yabancı dü i 
Sda henüz Türkiyelilere yönelmedi. 
Türkiyelilere yönelik belirgin olgulara tanık olmadık. Türkiyelilere yönelik ırkçı uygulamaların Federal Almanya'da tehlikeli bir noktada olduğunu biliyoruz. 
Heryerde ırkçılığın kaynağı sağ güçlerdir. Bunların irkçi politikalarına karşı sa- 


Ingiliz asıllı bir bilim adamı olan ProfesörCastles 1972'den bu yana Federal Almanya'da çalışıyor. Profesör aynı zamanda bu sayımızda 12 ve 13. 
tanıttığımız 


vaşmak gerekir. 


ALO BANA ei BİR İŞ 


TEHLİK! 
IGIN İRİ KİSİ BULUN 


TÜRKIYE POSTASI: Bu konuyu biraz daha açıklar mısınız? Örneğin Mart ayında yapılan Belediye seçimlerinde sağ partiler yabancı düşmanlığını propaganda malzemesi olarak kullandılar. 

R. MAZENOD: Önemli bir nokta bu. 
Patronların yarattıkları ekonomik bunalimin sorumluluğunu sağ partiler yabancı emekçilere yıkmaya çalışıyorlar. Sağ partiler seçim propagandası boyunca ekonomik bunalımın sonucu olan işsizligin, can güvensizliğinin, çeşitli sosyal sorunların suçunu yabancıların varlığına yüklemeye çalıştılar, Göçmen işçiler sorununu abartarak, Fransiz toplumunu ürkütme, tahrik etme politikası izlediler. 
Dağıttıkları bildirilerde: “Dikkat Fransızlar sizler kendi ülkenizde yabancılardan daha az haklara sahipsiniz” diye yazıyorlardı. Gerçektende sol hükümetten bu yana yabancılar konusunda bazı haklar elde edildi. Ama bize göre bunlar henüz başlangıçtır ve dar kapsamlıdır. İşte bu haklara saldırıyorlardı. Böylece bir yandan yabancı düşmanlığını körüklerken, bir yandan da Fransız halkını hükü- ve karşı karşıya getirmeyi amaçlıyorardı, 
TÜRKIYE POSTASI: Göçmen emekçiler konusunda sağ güçlerin abartmalarınirk ettiniz. Ne gibi abartmalar bunr 


Türkiye Postası: Genel olarak yabancı düşmanlığının, özel olarak da Federal Almanya'da Türkiyelilere karşı düşmanliğin gerçek ve temel nedenlerini açıklar mısınız. Yabancı düşmanlığını işsizliğin artışına bağlamak sizce yeterli bir açıklama olabilir mi? 


S.Casiles: Sorunu yüzeyden değil tüm boyutlarıyla ele almak gerek. Yabancı düşmanlığı gerçekten karmaşık bir s0- run. Batı'nın tüm kapitalist ülkeleri, s#- vaş sonrası büyüme döneminde eski sömürgelerinden ya da diğer az gelişmiş ülkelerden işgücü ithal ettiler, 1945-1973 arasında az gelişmiş ülkelerden gelen işçiler gerekliydi, Kapitalist pazarın genişletilmesi için de gerekiyordu bu. 1973 
sonrasında ise Kapitalizm bir durgunluk ve yeniden yapılaşma dönemine girdi. 

Irkçı, yabancı düşmanı görüşlerin ekonomik temelini doğru değerlendirmek için yabancı işgücünün durumunu kapitalist ölkelerde birbirini izleyen büyüme ve bunalım dönemlerinde, ayrı ayrı ele alip incelemek gerekir, Büyüme döneminde işgücüne ihtiyaç vardır. Ama işin bir başka yanı daha var, Bu ihtiyaç bir yönüyle de yerliişçinin toplumsal konumunu yükseltmeye yöneliktir. Bu, yabancı işçilerin en ağır ve “kötü”olarık değerlendirilen işlerde çalıştırılmalarıyla sağlanır. Bunun doğal sonucu ise, yerli işçilerin toplumsal düzeylerinin yükselmesi, öle yandan da işlerini kaybetme korkularının artmasıdır., 


Büyümeyi izleyen bunalım dönemi, yabancılar sorununda da birdönüm noktası olur, Bunalımla birlikte, yabancı işgücünün ekonomik işlevi ikinci planda kalır ve ağırlık ideolojik işleve kayar. Bu- 


. nulım döneminde, o zamana kadar yerli 


halkı birarada tutan refah, ekonomik büyümenin sağladığı nimetler, işteki statü sarsılmaya başlar, Insanlari birleştirici yeni bir mekanizmanın ideolojik olarak ortaya çıkartılması gerekir. En kolayı 


toplumu tehdit eden tehlikeli bir azınlı-Zi hedef göstermektir. 

Türkiye Postası: Yabancı düşmanlığı veya sizin deyiminizle yeni ırkçılık kapitalizmin bunalım dönemlerinin ürünü sayılabilir mi? 

S.Castles: Tüm Batı kapitalist ülkelerinde ırkçılık hastalığı şu veya bu ölçüde vardir. Bunların bir bölümünde, ırkçılığın kaynağı, sömürgeci geçmiş ve bu geçmişin toplumun içine işlemiş tortularıdır. Bir bölümünde ise, ülkedeki sosyal veya etnik azınlıkları baskı altında tutmanın bir aracıdır ırkçılık. Bu bakımdan ırkçılığın ve ona bağlı yabancı düşmanlıının büyüme dönemlerinde olmadığını söyleyemeyiz. Ancak büyüme dönemle rinde ırkçılık “uyuyan” bir hastalıkken bunalım dönemlerinde mikrop aktifeşir. Büyüme döneminde egemen çevrelerin aktif ırkçılıktan bir çıkarları yoktur. 
Emekçilerin kendilerini yabancı düşmanlığına kaptırmaları için de bir neden yà da onları provoke edecek bir motif belirmemiştir henüz 

Türkiye Postası: Tam bu noktada, yabancı düşmanlığının en temel nedenleri- ne bir kez daha eğilmenin sırası geldi sanınz. 

S. Castles: Bu nedenleriaçıklamak gerçekten de güç. Sömürgecilik ve ulusal devletlerin kuruluş dönemlerinden golen kalıntılardır bunlar. Toplumsal tarihsel tortular diyebiliriz 

Türkiye Postası: Ama neden tüm sömürgeci geçmişe sahip ülkelerde irkçılık olgusu aynı şekilde ortuya çıkmıyor? Örneğin Federal Almanya'da daha vurgulu ölduğu bir gerçek. Tarihte de örnekleri görüldüğü gibi... 

S. Castles: Ben bunu Almanya'nın uluslaşmasının geç ve çok çetin koşullarda gerçekleşmiş olmasına, bu geçmişin Alman ulusal karakterini biçimlendirişi- ne, daha sonra da Federal Almanya'da bu önyargıların kapitalizmin işleyişi tarafından sürekli beslenmesine ve diri tu- 


geç şüncesinin gelişmesi yerine otoriter ve merkezi yapıları getirdi. Tüm bunlar, burada ırkçılığın ve yabancı düşmanlığının aktif hale daha çabuk geçebilmesinin nedenleridir sanırım. 


Türkiye Postası: Bir de, “Neden özellikle Türkiyeli düşmanlığı” diye sormak isterdik. 

S. Castles: Tarihteki örnekler bize ırkçılığın çıkış noktasının en göze atlayan, en kaba kavramlar ve görüntüler olduğunü hatırlatıyor. Yani ilk bakışta en farkh, en aykın görünen...Fransa'da Kuzey Afrikalılar, İsviçre'de, belkide o topluma göre en koyu renkli sayıldıklarından Italyanlar vs...İşte Federal Almanya'da Türkiyeliler bu anlamda ilk göze çarpanlardır. Kültürel olarak da, bu topluma en uzak olanlardır. Türkiyelilerin seçilişi bundandır. Din faktörünü de unutmamak gerek. Islam-Hristiyan çatışması bu toplumun kültürünün adeta tamamlayıcı bir öğesidir. Türkiyelilerin sayıca fazlalığının belirleyici bir etken olduğunu sanmiyorum. Bu yüzeysel bir nedendir sadece, 

Türkiye Postası: Bir Zamanlar bir politika haline getirilmeye çalışılan “entegrasyon” (uyum) kavramı üzerine ne düşünüyorsunuz? 

S. Castles: Ben bu sözcüğü hiç kullanmıyorum. Hiç bir anlamı yok, Evet, hiç ağza alınmamalı. Bireysel entegrasyon olanağı yoktur. Bu toplumun tüm yapısı ayınmalık, yabancı ayırımcılığı üzerine kurulmuştur. Hukukta, günlük hayatta, her yerde ayırım var, Bunlar değişmeden uyum ne anlama gelir? Yapı böyleyken, yabancı işçilerden entegre olmalarını istemek, onların öz varlıklarını unutmalanm istemektir. Bu istenemez. 

Biz, konuya eğilirken iki nokta üzerinde önemle duruyoruz. Bunlar “eşitlik” ilkesi ve “kendi kaderini kendi tayin etme” ilkesidir. Eşitlik deyince, oturma hakkından çalışma hakkına kadar her alanda “yabancı” ile “vatandaş” ayırımı- nın ortadan kaldınlmasını anlıyoruz. 
Ancak bu temel koşullar sağlanırsa ayrı gruplar olarak birlikte saygılı bir toplumsal yaşam sürdürülebilir. 

Şunu da söylemek isterim; bugün Alman halkının büyük bir bölümü demokratik haklar için yabanci düşmanlığına karşı savaş weriyor. Bunu unulmamalıvız. 


öngörüyor. 

Sorumlu politikacdar “yabancılar fazla, sayılan düşürülmeli, geri dönmeye özendrilmeli" derlerse, halk arasında da “yabancılar dışan" parolası tabi ki kolayca yaygınlaşabilir, buna şaşmamak gerekir, 

Yabancılara karşı oluşturulan böy- 


sizlik ve keskinleşen krizle birlikte yabanci düşmanlığının da yaygınlaştığını saplıyoruz. Fakat bu otomatik bir gelişim ya da sonuç değidir. 

Plank ve programlı bir biçimde yaygınlaştınlmaya çalışılan “yabancı düşmanlığı" gerçekle ve temelde giderek yabancıları değil, tümüyle “emekçi halkı, işçi sınıfını hedefliyor. 
Bu açıdan bir değerlendirme yaptı Dımızda “yabancı düşmanlığı sorunu'nun bir “rk” değil, bir sinif sorunu olduğunu kolayca kavrayabilitiz. Giderek gerici güçlerin, egemen kapitalist sının amacı, uzun ve yoğun sendikal uğraşılar sonucu belirli ölçüde Şimdiye dek gerçekleştirilmiş olanı yerli-yabancı emekçi dayanışmasını kırmak, parçalamakir.. Ama dayanışmanın yıkımı, işçi ve sendikal hareketin, giderek demokrasinin yıkımı anlamına gelir. 


timg: “Biz buradayız. burada kalacağiz ve burada savaşım vereceğiz” olmalıdır! 


SANAT/KÜLTÜR 


Türkiye Postası, 3 Haziran 1983 


Batı Berlin'de, Kreuzberg'de Pfuelstr. 
5 numaranın üst katındayız. Ilik, güneş- 
li bir Mayıs günü. Döşemeye kadar inen geniş pencereden kanalı, duvarı ve onun ardında boylu boyunca uzanan Başkent Berlin'i seyrediyoruz. 

Türkiye'den binlerce kilometre uzak- ta, iki sistemi ayıran sınırdayız. Ama 50- kaktaki insanlarla, duvarlardaki yazılarla, ilanlarla, dükkanlarla bir bakıma hala Türkiye'deyiz. Ne Almanya, ne Türkiye...İkisinin karışımı bir şey. 

-Işte pencereden bakınca bu kanala, özlem gideriyorum, Ne kadar benzemese, gene de Istanbul'u, Boğaz'ı hatırlatıyor bana, diyor Hanefi Yeter. Eski bir 


6 Burada yaşayan 
sanatçının görevi, 
Almanya'da yaşayan 
Türkiyeli toplumla Alman toplumuna ortak bir dil bulup birlikte hitap etmektir. 
Yapıtlarımız iki toplumu 

bir araya getirebilmelidir. 


“Geleceğe 


buğday ambarını onararak stüdyo haline getirdiği yerini geziyoruz. Sözleştik, bir akşam rakı içeceğiz Başkent Berlin'in ışıklarını seyrede seyrede, 

«Işçi göçünün sorunlarını bir kayıt düşer gibi dile getirmek istiyorum. Işçi göçünün, onun sorunlarının nedenlerini, gelişimini bir sergi halinde resimlemek istiyorum, Yalnız Türkiyelileri degil, Federal Almanya'daki tüm yabancı işçilerin sorunlarım... 

Çalışmalarını bu konuda sürdürmeyi düşünüyor. Şimdiye kadar epey çalıştığıni, notlar aldığını, hazırlığını tamamladı» ğını, artık geriye sadece oturup işi tamamlamak kaldığını söylüyor. 


Arteisverirag , 


y MURAVEE š 


Pa 


Istanbul'da Güzel Sanatlar Akademisi`ni bitirince, $ yıllık bir burs alarak eğitimini sürdürmek üzere 1973'de Batı Berlin'e gelmiş. 1978'de tekrar Türkiye'- ye dönmüş, mezun olduğu Güzel Sanatlar Akademisi'ne öğretim görevlisi olmak için. Imtihana sokmuşlar Hanefi'yi likin'baraj imtihanına... 

-Almanca'dan imtihan ettiler beni, Çaktım, Ama Almanca bilmediğim için değil, Türkçe bilmiyorum diye Almanca imtihanında çaktırdılar beni. Bizim Mehmet Aksoy'la birlikte beni çaktıran profesörün yanına gittik, “Kar yağıyor” diye düzgün bir cümle yazsaydın ben $ü- na geçer not verirdim” dedi, iyi mi? Epey sonra öğrendim ki, asıl neden bu degil, ilerici oluşum. 

1978'de tekrar Batı Berlin'e dönmüş O tarihten beri de burada yaşıyor. 

“Berlin'in geniş sanat ortamının elbette benim ve sanatım üzerinde etkileri olmuştur, Ayrıca Türkiyelilerin burada bu kadar yoğun bulunmalarının da etkileri var, Batı Berlin'e ilk geldiğimde şaşır» dım kaldım, Türkiye'ye gelmiş gibi oldum, Bununbenim üzerimde elbette büyük etkisi olmuştur. 

- Almanya'da tanındığın kadar Türkiye'de de tanındığın söylenemez. Bu ilginç bir durum 

“İlginç tabii! Türkiye'de de tanınmak 


isin hürada vala telafi arala dalyan. 


umutla bakmalıyız” 


rarlaştırmış, Ama 12 Eylül darbesiyle bu iş kalmış. 

Hanefi Yeter'in tabloları dışında kurtpostalları da büyük ilgi görüyor. Şimdiye kadar yaklaşık 200 binin üzerinde kartpostalı satılmış durumda. Onbeş gün önce de kartlarının 150 bin adet yeni baskısı yapılmış. 

Ekmeğini sanatıyla kazanmaktan hem büyük bir mutluluk, hem de haklı bir gurur duyuyor. 

-Benim sanaum doğrudan alıcı buluyor, yapıtlarımı doğrudan balk alıyor ve beni yaşatıyor, Mesele, sanatçı olarak yaşamı verebilmektir. Yaşamın çelişkileri» ni, acılarım, sevinçlerini...Bunları verebildiğin sürece ve bunları ne kadar iyi anlatabiliyorsan o kadar başarılı oluyorsun, Ben resimlerimde yalnızca politik konuları işlemiyorum. Ben sevgilileri de çiziyorum, öpüşen insanları da çiziyorum. Devrimci sanatçı yalnızca politik eser verir diye bir şey yok. Eğer ilerici sanatçıysak, yalnızca politik konuları işleyip insan yaşamına ilişkin diğer konuları başkalarına mi bırakalım? Hayata ait olan her şeyi biz yapmalıyız. Insana ait olan her şeyin en iyisini biz yapmalıyız. 
Bunları görebildiğimiz ve verebildiğimiz ölçüde başarılı oluruz 

Yurt dışında yaşayan sanatçının işlevi, görevi üzerinde duruyoruz. 

«Ben basından beri suna İnandım. Sa- 


yaşamımızı anlatmalıyız ki, onlar da bizi anlayabilsinler, dolayısıyla karşılıklı bir alışveriş başlasın. Bu birincisi. Ikincisi, ben burada yaşayan sanatçının görevini, Türkiye'deki sanatçının göreviyle biraz ayırıyorum. Türkiye'nin problemleri bir anlamda bambaşka, Türkiye'de insan yatağından o gün ekmeğini nasıl kazanacağını düşünerek kalkıyor. Burada öyle değil. Burada sorunlar bu ölçüde büyük değildir. Dolayısıyla burada yaşayan Türkiyeli sanatçının durumu da çok başka, yapacağı işler de çok başka. 


Ben şu düşünceye karşıyım: “Aman Türkiye'deki kültür olaylarını yurt dışına götürelim de vatanlarından kopmasınlar,” Bu zaten mümkün değil, getirilenler de ulaşmıyor. Örneğin tiyatro. Yapıldı Berlin'de. Türkiyelilere ulaşmadı. Ya da örneğin müzik, ya da başka sanat dallarını ele alalım. Ulaşmıyor. Neden acaba ulaşmıyor? Çünkü burada yaşayan Türkiyeli işçi, Türkiye'deki işçiden çok farklı da ondan. Dolayısıyla burada yaşayan sanatçının görevi, Almanya'da yaşayan Türkiyeli toplumla Alman toplumu» na ortak bir dil bulup birlikte hitap etmektir, Sanatçının verdiği yapıt iki toplumu bir araya getirebilmelidir. Örneğin bir tiyatro oyunu Türkiye'den geliyor; gelsin tabii ve gelmeli de, Fakat buradaki sanatçıyı alırsak, bu sanatçı Türkiye'- de yaşayan bir sanatçı gibi ürün verdiği zaman, bu doğru olmuyor. Yani örneğin Berlin'in Kreuzberg'i yazılırken, Diyarbakır'ın falanca köyü yazılır gibi yazılamaz. Bu bir yamama oluyor, Ozaman da sanatçı ileriye adım atamıyor. Göç olayı dünyada ilk defa oluyor değil, Her göç olayı gittiği yere kendi kültürünü götürmüş ve götürdüğü bu kültür orada yeni» den yoğurulmuştur. Sanatçı bunu gözönüne almalıdır, 

Ama Hanefi, Avrupa'daki Türkiyeli sanatçının illa da göç sanatı yapması gerektiğini savunmuyor. Sanatçının verdiği ürünün evrensel boyutlar da taşıması gerektiğini söylüyor. Işçi göçünün sorunla» rını insanlığın evrensel sorunlarına bağlamayan sanatçının başarılı olamayacağina inanıyor. 

-Son olarak şunu da söylemek istiyorum: Devamlı olarak karamsarlığın, ezilmişliğin, hüznün, geri kalmışlığın sanaunin yapılması doğru olmuyor. Örneğin başarıdan başarıya koşan Türk sineması» mi alalım. Verilen ürünlerde bir umut ışıdi görmek mümkün değil, At filmi, Yılmaz Günev'in Yel filmi, ya da Sürü fl- 
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“Işçi göçünün sorunlarını bir kayıt düşer gibi dile getirmek istiyorum. Bu göçün gelişimini bir sergi halinde resimlemek istiyorum.” 


Mainz”'de Pir Sultan 
Abdal gecesi yapılıyor 


Mainz Arbeiter Wohlfahrt(Türkdanış) örgütü 11 Haziran günü Hintere Bleiche 


adresindeki Elzer Hof salonunda “Pir Sultan Abdal” gecesi düzenledi. Saat 20'de başlayacak olan ve Mainz ve yöresinde yaşayan Türkiyeli'lerin birlik vedayanışmasını artırma amacıyla düzenlenen kültür gecesine halk ozanı olarak Sümeyra, Rıza Aslandoğan, Veli Doğan, Hüseyin Kiraz, Turan Işık ve Kamer Sevim katılıyorlar. 

Mainz - Wiesbaden, Rüsselsheim yöresinde şimdiden geniş ilgi toplayan gecenin salt bir müzik şöleni olmakla kalmayıp, bölgedeki ilerici ve demokrat Türkiyeli'lerinaralarındaki bağları pekiştirmelerine de katkı sağlayacağı bildiriliyor. 

Main Arbeiter Wohlfahrt örgütü gece dolayısıyla yanda resminisunduğumuz davetiyeyi bastırarak satışa sundu. 


“Ilginç tabii! Türkiye'de.de tanınmak için burada yapılan işlerin orada dauzantısını yapmak gerek. Sergi açmak, orada” ki sanatsal olaylara katılmak, sanat yaşamına girmek lazım. Bu olmuyor, çok zor. 
Herşeyden önce buradan resimlerimi Türkiye'ye götürmem çok zor. Ikincisi, gidip orada açacağım sergiyi organize etmem gerekli. Bir de son yıllardaki politik durumu hesaba katmalıyız. Önce politik kargaşa, ardından 12 Eylül darbesi... 
Aşağı yukarı 4-5 yıldır bu yol Kapalı. 

12 Eylül öncesinde, Batı Berlin Senatosu Hanefi'nin resimlerini Türkiye'ye göndererek orada bir sergi açmasını ka- 


1980 yılından beri Batı Berlin'de yaşamakta olan Gültekin Emre'nin Almanca olarak hazırladığı 300 Jahre Türken an der Spree - Ein vergessenes Kapitel Berliner Kulturgeschichte adlı kitabı Mayıs ayı içinde Ararat yayınlan tarafından yayınlandı. 19 Mayıs günü Kreuzberg Belediyesi'nin Sanat Dairesi'nin Kültür Evi'nde düzenlenen bir sergiyle birlikte basına ve kamuoyuna tanıtılan kitap büyük ilgi topladı 

Gültekin Emre'nin üç kitap halinde yayınlamayı planladığı araştırmasının ilki olan kitap, 18. yüzyılın başından 
1933 yılına kadar olan dönemi kapsıyor, Zengin ve çok ilginç belge, fotoğraf ve bunlara ilişkin açıklamalardan oluşan 96 sayfalık kitap 8 bölüm halinde düzenlenmiş: l- Berlin'deki ilk Türkler, 2- Politik işbirliği, 3- Ekonomi ve çalışma hayatı, 4- Alman-Türk silah arkadaşlığı, 5- Demekler, gazeteler ve kitaplar, 6- Mimari yapıtlar, 7- Kültürel yaşam, 8- Reklam ve ilanlar, Kitapta ayrıca ek olarak 1846'dan 1973'e kadar Berlin'de ve Batı Berlin'- de yaşayan Türklerin sayısına ilişkin istatistikler yer alıyor. 

Berlin'deki ilk Türk, 1701 yılında 
15 kişilik bir heyetle Osmanlı elçisi 
olarak gelen Meklubsi Asmi Said Efendi olmuş. 1890 yılında Berlin'de 


görevi üzerinde duruyoruz. 

-Ben başından beri şuna inandım, Sanalçi yaşadığı yerin sanatını yapmalıdır. 
Aşağı yukarı 10 yıldır yaptığım çalışmalar hep Almanya'ya yöneliktir. Ama çalışmalarım kuşkusuz Türkiye'yede yönelik. Türkiye'yeden kopuk değilim hiç bir zaman. Sorunları kendi sorunlarım olarak görüyorum tabii, Ama buradaki Türkiyeli sanatçının görevi bence Almanya toplumunun içine girmek, sanatıyla kendisini anlatmak, geldiği yeri anlatmak, burada yaşayan insanların sorunlarını yansıtmak olmalıdır. Entegrasyondan söz etmiyorum. Fakat biz olabildiğince 


Gültekin Emre'nin ilginç incelemesinin ilk kitabı 


BERLİN'DE TÜRKLERİN 300 YILLIK TARİHİ 


Deutsd-türkische Arbelisverbelderung. 
Aani Midir m den Gakrilm ber AEG in Cöerküineeeide bri Srslin 


23 Türk yaşıyor. Bunlann çok büyük 
bir kısmı Osmanlı Imparatorluğu'ndan ithal edilen tütünü işleyen sigara fabrikalarında çalışıyorlar. 1917'de Berlin'de yaşayan Türklerin sayısı 2046'ya ulaşıyor. Bunların büyük bir kısmını da gene işçiler oluşturuyor. Bu arada gene 1917 yılında 330 öğrenci çıraklık eğitimi için Berlin'e geliyor. 


ği görmek mümkün değil, At filmi, Yılmaz Güney'in Yel filmi, ya da Sürü filmi...Bunların hepsi ezilen insanların karamsar tablolarını çiziyorlar. Insan aç olabilir, işsiz kalabilir, ama buna rağmen o insan için güzel olan şeyler vardır. 
Umut ışığı, yaşama sevinci...Bunların da sanatımızda yeri olmalıdır. Devamlı ezilmişlik, devamlı kavrulmuşluk, karamsarlık. Bundan gına getirdik. Oysa çağdaş olmak vardır, güçlü olmak vardır. 
Dilin evrensel düzeye ulaşması olayı vardır. Türkiyeli sanatçılar olarak evrensel bir dil bulup geleceğe umutla bakmalıfiz 


yayınlandı 


Ari mar Cn 


Kurucuları arasında Ethem Nejat'ın da yer aldığı Türkiye Işçi ve Çiftçi Partisi 1 Mayıs 1919'da Berlin'de kuruldu. Partinin yayın organı olan Kurtu-Muş'un Berlin'de basılan ilk sayısının Almanca kapağının ve partinin savaşa karşı yayınladığı bir bildirinin de upkıbasımları Emre'nin kitabında yer alıyor. 


Lübnan-Israil “barış” anlaşması Ortadoğu'da gerginliği daha da arttırdı ——————————— NN ———— m 


ABD), Israil ile yeni bir gizli anlaşma imzaladı 


Lübnan, Israilve ABD yetkililerinin üzerinde beş ay uğraşarak hazırladıkları Lübnan-İsrail anlaşmasının Mayıs ortasında imzalanmasının ardından, ABD'nin çeşitli yayın organları ABD ile Israil arasında da gizli biranlaşma imzalandığını açıkladılar. 
ABD ile Israil arasında “İsrail-Lübnan anlaşmasının uygulanma koşullarını belirten” bir muhtıranın imzalandığı, Israil resmi kaynakları tarafından da doğrulandı. 

Israil-Lübnan arasında imzalanananlaşmaya göre, İsrail'in Lübnan'dan askeri birliklerini sekiz-oniki haftalık bir süre içinde geri çekmesi; Güney Lübnan'da Israil sınırından itibaren 45 km'lik bir güvenlik kuşafonda iki ülkenin ortak güvenlik önlemleri almaları ve güvenlikten sorumlu komiteye ABD temsilcilerinin de katılması öngörülüyor. 

Ancak, anlaşmanın ne zaman yürürlüğe gireceği belirlenmediği gibi, Israil, bölgedenaskeribirliklerinigeri çekmek için Lübnan'dan Suriye ve FKÖ'nün de çekilmesiniönkoşul olarak kabul ettirdi. Lübnan'daki fanatik sağcı çevreler de Suriye ve FKÖ”- nün Lübnan'dan çekilmemeleri halinde, Suriye'ye karşı bir savaş başlatabileceklerini ileri sürüyorlar. Böylece anlaşmanın uygulanabilmesi, ABD'nin Ortadoğu barış planlarında hiç yer verilmeyen ve anlaşma masasındaki taraflardan olmayan, Suriye ve FKÖ'nün de Lübnan'dan çıkmalarına bağlanmış oluyor. Suriye ve FKÖ ise, Lübnan'ın bağımsızlığına saldırı niteliğinde ve İsrail'e yeni yetkiler veren bu anlaşmayı reddediyorlar. 

Öte yandan Reagan yönetimi, anlaşmamn uygulanma koşullarını ve Lübnan'ın çıkarlarına yönelik en hassas noktalarını Is- 


railileaynca imzaladığı gizlibiranlaşmayla belirledi. Buna göre, Lübnan'daki “teröristler”den gelecek herhangi bir saldırıya karşı Israil misillemede bulunabilecek ve “Lübnan hükümetinin yetersiz kaldığı koşullarda” bu konuda gerekli gördüğü ön- 


lemleri alma hakkına sahip olacak. Ayrıca, 


Israil yanlısı faşist Binbaşı Saad Haddad'ın güneydeki Lübnan birliklerinin komutanlığında Kalması da Lübnan hükümetine kabul ettirildi. 

Anlaşmanın imzalanmasının ardından, ABD, Israil ordusuna vereceği 75 adet F-16 tipi savaş uçağı üzerindeki ambargoyu kaldirdi. Bu arada İsrail'in de Lübnan'da te- 


Ortadoğu'da ABD 


usulü “barış” 


Geçtiğimiz ay ortalarında ABD gi rişimiyle imzalanan lIsrail-Lübnan Güvesi ide anh Birin üni in mn 


Filiz KARDAM 


40'ının Israil işgali altinda olduğu, Beyrut'ta Israil terörü ile kan gövde- 


Mİ hanim dl selen: İlme kii 


Lübnan-Israil anlaşması, Lübnan'ın yansının işgal altında olduğu, İsrail'in yıkımı ve terörü altında sadece ABD ve İsrail'in bölgedeki konumunu güçlendirmeye yarayacak 
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Barış PRAHA 83 
Konferansı'na 
2 bin kişi katılacak 


Şubat ayından bu yana hazırlık çalışmaları yürütülen “Nükleer Savaşa Karşı, Barış ve Yaşam İçin Dünya Konferansı” 21-26 Haziran'da Prag'da yapılacak. Uluslârarası ve ulusal barış örgütleri ve savaş karşıtı akımların temsilcilerinin ortaklaşa düzenledikleri konleransda, dünyanın dört bir yanından 2 binin üzerinde kişinin yer alacağı bildiriliyor. Konferansa Türkiye Barış güçlerinden de bir delemisyon katılacak 

Farklı ülkelerden gelen ve değişik politik görüşlere sahip olan kişiler, bu toplantıda günümüzün yakıcı sorunları üzerinde ortak hedeflere varabilmek amaayla görüş alışverişinde bulunacaklar. Toplantı gündemindeki tartışma konuları arasında nükleer savaş tehlikesinin önlenmesi, Avrupa güvenliği, silahlanma yarışının ekonomik, toplumsal ve psikolojik sonuçları, Ortadoğu, Asya ve Latin Amerika'da savaş tehlikesi, barış hareketinde deney ve görüş alışverişi, barış 


a A 


törü arttırdığı ve özellikle Filistinlilere yönelik saldırılarını şiddetlendirdiği bildirili- 


yor. 

Suriye, FKÖ, Libya ve Cezayir'in karşı oldukları anlaşmaya, Arap Ülkelerinin desteğini sağlamak amacıyla ABD temsilcisi P.Habib temaslarını sürdürüyor. 
Anlaşmaya karşı Beyrut'ta yüzlerce kişinin katıldığı protesto gösterileri yapıldı. 


eğitimi gibi konular yer alıyor. 

26-28 Nisan tarihinde Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur'da yapılan “Asya ve Pasifik'te Barış ve Güvenlik” konulu konferans da Prag toplantısı öncesinde önemli bir hazırlık çalışması oldu. Dünya Barış Konseyi tarafından düzenlenen bu toplantıya aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 30 ülkenin barış örgütleri temsilcileri katıldı. Toplantıda Türkiye hakkında alınan kararda, Türkiye Barış 


Derneği üyeleri, sendikacılar ve diğer demokratlarIrdayanışma vurgulandı. 


Güney Afrika Mozambik'e 


© Saldırılarsonrası, Mozambik güvenlik güçlerinin ele geçirdiği silahların ABD ve diğer NATO ülkelerinden gelme silahlar olduğu bil- 


diriliyor 


23 Mayıs'ta Güney Afrika ırkçı rejimi 
hava kuvvetlerine aituçaklar, Mozambik Halk Cumhuriyeti'nin başkenti Maputo'- ya saldırarak çok sayıda üssü bombalayıp, Mozambik ordusunun bir füze bataryasını etkisiz hale getirdiler. Hava.saldırısıner iy 


MN ağ alel 


Güney Afrika Savunma Bakanı Malan, saldırıyı Afrika'nın en güçlü direniş örgütlerinden Afrika Ulusal Kongresi'nde (ANC) karşı yaptıklarını ve Afrika Ulusal kurtuluş hareketine karşı saldırıları sürdüreceklerini, komşu ülkelerdeki AN 


ai e. v 


saldırdı 


dusu, komşu ülkelere operasyonlar düzenliyorlar. Geçtiğimiz yıl içinde Güney Afrika, Angola, Zimbabwe, Botswana, Lesotho ve Mozambik'e bir dizi saldırıda bulundu. Irkçı rejim demokrasi ve sosyalizm yolunda ilerleyen genç Alfrika'ülke- 


Ayp Many UTČSRANGA KTM RAN) *barış* anlaşmasının koşulları ve ardından örtaya çıkan gerginlik ortamı, Ortadoğu'da yıllardır ABD-israll “işbirliği çerçevesinde sürdürülen saldırgan, bölücü, yayılmacı politikayı yakından tanıyanlar için hiç de sürpriz olmadı. 

israil, daha 1950'lerde, Hristiyan Çoğunluğu ve farklı tarihsel koşullari açısından “en zayıf nokta” olarak değerlendirdiği Lübnan'ı parçalama planları yapmıştı, Bu amaçla Lübndn'da gerici, çıkarcı, Israil yanlısı çevrelerin aracılığı İle Hristiyan birdevletin kurulabilmesinin koşulannı yaratmaya çalıştı. Israilin, bölge ülkelerini etnik ve dinsel temeller üzerinde bölüp, hükmetme girişimleri ABD tarafından koşulsuz desteklendi. 

1968'den bu yana sık sik Lübnan'a saldıran Israil, geçen yılın yaz aylarında da" açık kitle kırmına girişti. Temel amaci, FKÖ'nün yönetim kadrolarını yoketmek ve birliklerini dağıtmaktı. Daha sonra Lübnan'da İsrail ile iyi İlişkiler içinde olacak, “zayıf” bir yönetimin kurulması sağlanacak, sonra da Lübnan'- daki Arap Birlikleri'nin önemli bir kesimini oluşturan Suriye'ye kesin bir darbe indirilecekti. Arap topraklarının işgali sorununu FKÖ'yü dışlayarak halletmek, Lübnan'da politik ve askersel üsler edinmek ve böylece petrol zengini Arap ülkeleri üzerindeki hegomonyasını sürdürmek ABD'nin bölgedeki politikasına denk düşüyordu. 1982 Eylül'ünde Reagan'ın önerdiği Ortadoğu banş planının temeli de yine FKÖ'yü dışlayan çözümlere dayanıyordu. 

Israil, bölücü ve yayılmacı planlatini, ABD desteğiyle, kanla, silahla, terörle ve işgalle uygulamaya çalıştı. Ancak yaratılan tüm teröre ve kiyılan bunca cana karşın FKÖ, aldığı ağır darbelere karşi, yokedilemedi. Arap ülkeleri Ortadoğu'da FKÖ'süz barış planlarına yanaşmadılar. Reagan planı gerçekleştirilemedi. 

Yeni anlaşmada da Israilin konumlarinı güçlendirecek ve ABD'nin bölgedeki çıkarlarını savunacak, yani aynı planları yeni taktiklerle uygulamaya yönelik önlemisr yer alıyor. Anlaşma, Lübnan'ın yüzde 


Geyrut ta israli teroru Ve Kan gövde” yi. götürdüğü, Suriye'ye karşı Israll savaş birliklerinin hazırlıklarını arttırdığı koşullarda, Israll'e daha başından anlaşma masasında dayatma hakkı veren koşullarda gerçekleşti Daha baştan anlaşma eşit koşullarda başlamadı. Sonuçta Israil, Lübnan'dan askeri birliklerini ancak koşullu olarak çekmeyi kabul etti. 
En önemli koşul ise Suriye ve FKÖ'- nün de Lübnan'ı terketmeleri. Ancak koşul dayatılan Suriye ve FKÖ anlaşma masasında yer almadıkları gibi, ABD ve Israil ne Suriye, ne de FKÖ'nün zaten bu anlaşmayı Kabul etmeyeceklerini bildiklerini açıkladılar! Yani, ABD ve Israil, Suri» ye ve FKÖ'den olumsuz yanıt ala-Cak tüm koşulları anlaşmaya koy- 
'duklarını belirtmiş oldular. 

Dahası, “barış” anlaşmasının uygulanma koşullan konusundaki muhtıra ise sadece ABD ve İsrail arasında ve gizli olarak imzalandı. 
Bu muhtıra ile, ABD Israil'e, koşul” lar planlandığı yönde yürümediği takdirde, silahla dayatma hakkını tanıdı. Israilin, ABD İle yaptığı anlaşmayı uygulamakta acele ettiği anlaşmanın hemen ardından, Lübnan halkına ve Filistinlilere karşı şiddetlendirdiği terör eylemleri ile hemen ortaya çıktı. 

Yeni anlaşma ile ABD, bir taraftan Lübnan'ı bölüp, bir kesiminde Israil ve ABD askerlerinin kalıcılaşmasına yolaçacak koşulları yaratirken, diğer taraftan da Suriye ve FKÖ'ye Ortadoğu'daki gerginliğin sorumluluğunu yüklemeyi amaçlı» yor. Dünya kamuoyuna, israil'in Suriye'yekarşı savaş hazırlıklarını ve FKÖ'yü yoketme “planlarını haklı göstermeyi planlıyor. 

Ortadoğu'da ortaya çıkan yeni gerginlik Türkiye açısından da potansiyel tehlikeler barındırıyor. Bu koşullarda ABD yetkililerinin "Suriye savaşa hazırlanıyor, arkasında da Sovyetler Birliği var” uydurmala» rıyla, Türkiye'den yeni taleplerde bulunmaları mümkündür. Cuntanın diş politikası ve ABD ile ilişkileri çerçevesinde de, gerginleşen koşullarda Türkiye'nin bölgedeki ABD planlarının bir parçası haline gelmesi, hiç de uzak bir ihtimal olarak değerlendirilemez. 


ni clkisz halic getirdiler. Hava saldınısın- da, ikisi çocuk, biri hamile bir kadın olmak üzere sivil halktan 6 kişi öldü, 30 
kişi yaralandı. “Ülkenin toprak bütünlüğüne saldın” olarak değerlendirilen olayda, aynca kentin Matola semtinde bir çocuk kreşi, 14 ev ve bir fabrika bombalandı. Güney Afrikalı saldırganların hava- dan ve karadan ve tim insanların işe gitme saatinde saldırıya geçtikleri bildiriliyor. 


İngiltere'de seçim 
9 Haziran'da 


Ingiltere Başbakanı Margaret That cher'in genel seçimlere daha bir yıl varken, 
9 Haziran'da erken seçim yapma kararı 
alması çok yönlü tartışmalara yol açtı. 
Gerici iktidarı erken seçim kararına yönelten nedenler olarak, Falkland “zaferinin oya dönüştürülmesinde daha fazla gecikmemek, ABD roketlerine karşı gittikçe yükselen barış savaşimını geriletmede taze güç elde etmek, son günlerde “hür dünyada bunalım sona eriyor” hikayesiyle yiinlarda yaratılan yapay iyimserlikten yararlanmak gibi noktalar üzerinde duruluyor. 

Geçtiğimiz ay içinde yapılan yerel seçimlerin sonuçları da Muhafazakar Parti taraftarlarını ümitlendirdi. Bu seçimlerin sonucunda, Muhafazakar Parti, Orta ve Güney Ingiltere'de oyların yüzde 40'ından fazlasını, Kuzey Ingiltere'de de yüzde 38'ini alarak 1982 başındaki yerel seçimlere kıyasla oy oranını arttırdı. 

Kimi yorumlara göre ise, yerel seçimlerin sonuçları genel seçimler için bir ölçü olarak alınamayacağı gibi; Falkland savaşı dışında Thatcherin kullanabileceği koz da yoktur. Thatcher hükümeti döneminde işsizlik oranı yaklaşık üç misli artarak, işsiz sayısı 3,2 milyona ulaşmış, fiyatlar yüzde 50 artmış, yatırımlar ve üretim düş» müş, yoksulluk sınırının alında yaşayan İngilizlerin sayısı 7 milyona ulaşmıştır. 

Öte yanda yerel seçimlerde oylarını arturan İşçi Partisi'nin seçim programında yığınların beklentilerine kısmen de olsa çözüm getirebilecek önlemler yer alıyor. 
İşçi Partisi, Ortak Pazar'dan çıkmayı, NATO üyeliğini gözden geçirmeyi, işsiz sayısını iki milyon azaltacak tedbirler almayı, Batı Avrupa'ya yeni ABD roketlerinin yerleştirilmesini engellemek için Sovyetler Birliği'nin son önerisini desteklemeyi öngörüyor. 


dürceckicrinı, komşu Uikelerdeki ANC örgülerini etkisiz berekmaya kararlı olduklarını açıkladı. 


29 milyon nüfusa sahip Güney Alfrika'- 
da tüm ayncalıklar 5 milyonluk beyaz azınlıkta toplanıyor. Güney Afrika ırkçı Başbakanı Botha, bir yandan kendi ülkesindeki baskıları sürdürürken, diğer yandan da Güney Afrika gizli servisi ve or- 


izm yolunda verleyen genç Alrıka ülkelerinde istikrarsızlık yaratmayı, bu Ülkelerin kendi aralarındaki ekonomik işbirli-Bi sonucu elde ettikleri kazanıntları baltalamayı, demiryolu, hastane, okul, fabrika, gibi yerlere zarar vermeyi hedefliyor. 

Bu ülkelerdeki ırkçılığa yönelik güçlü di-. 
reniş hareketlerini ezmeyi amaçlıyor. 

Irkçı rejim, uluslararası tekelci kapitalizm ve onların hükümetlerinin desteği ile ayakta duruyor; ABD, İngiltere, Federal Almanya gibi NATO ülkeleri ırkçı devleti baştan aşağı silahlandırıyorlar. Mozambik güvenlik güçlerinin saldırılar 50- nucu ele geçirdiği silahların da ABD ve NATO ülkelerinden gelme silahlar olduğu bildiriliyor. 

Mozambik'e saldırı uluslararası planda tepkilere yol açtı, Etyopya, Zimbabwe, Portekiz, Isveç, Alman Demokratik Cumhuriyeti, Sovyetler Birliği ve daha pek çok ülke ve uluslararası kuruluş saldırıyı protesto ettiler, 


DDR'DE BARIŞ GÖSTERİLERİNE 


6 MİLYON KİŞİ KATILDI 


250 bin kişinin katıldığı Potsdam mitingi, sosyalist ülkeler gençliinin, dünya barışını korumaktaki kararlılığını ve gücünü simgeledi 


Alman Demokratik Cumhuriyeti'nin (DDR) çeşitli kentlerinde 21-23 Mayıs günleri, Pfingsten tatilinde yapılan gösterilerde 6 milyondan fazla insan bang istemlerini dile getirdiler. Yapılan 7 bin gösteri Ve toplantı, zirve noktasina 22 Mayas'la Potsdam'da yapıları sosyalist ülkelerin gençliğinin barış mitinginde ulaştı. 
250 bin kişinin katıldığı mitingde, bir kilomeire uzunluğundaki yürüyüş korteji- nin başında, DDR Devlet Başkanı Erich Honecker, devlet ve parti yetkilileri, DDR 


Sosyalist gençlik, ABD emperyalizminin ve işbirlikçilerinin halklar arasına düşmanlık tohumları ekmesine ve barışı baltalamasına seyirci kalmak istemiyor! 


Barış Komitesi Başkanı Prof, Dr. Günther Drefahi, 17 sosyalist ülkenin gençlik örgütlerinin temsilcileri ve Dünya Demokmtik Gençlik Birliği ve Uluslararası Öğrenci Birliği'nin delegasyonları yer aldılar. 

Konuşmasında, Sovyetler Birliği, DDR ve diğer sosyalist ülkelerin ardıcıl banş politikasının, üçüncü bir dünya savaşının engellenebilmesinçleki etkin rolüne değinen Erich Honecker, mitingin Potsdam kentinde yapılmasının da özel bir anlamı olduğunu söyledi. Potsdam kenti bir zamanlar Alman militarizminin merkezi ve mazilerin iktidara gelişinin bir sembolüydü. 38 yıl önce yine bu kentte Sovyetler Birliği ve Hitler'e karşı olan diğer ülkeler, Potsdam Anlaşması ile Ikinci Dünya Savaşı'nı bitirmişler, barış içinde bir geleceğin yolunu açmışlardı. Ve işte şimdi, bu çok görmüş geçirmiş Kenite binlerce genç insan, barış için savaşmakta kararlı olduklarını dünya kamuoyuna bir kez daha açıklıyordu. 

Potsdam mitingi, sosyalist ülkelerde yeşen gençliğin dünya barışını korumaktaki kararlılığı, coşkusunu ve gücünü simgeleyen bir gösteri oldu, 
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DÜNYA HABERLERİ 
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ABD'de 


5 ve 26 Mayıs 
günlerindeki oturumların» 
da ABD Tem- * 
silciler Meclisi ve ABD Se- , natosu, MX roketlerinin denenmesi ve geliştirilmesi 
için 625 mil- 7 
yon dolar ay- S5 nimasini kabul etti. Oylamadan Önce 
25 pârlamen- * 
ter ile aynca konuşarak baskı yapan Reagan, Sovyetler Birligi'ne yöneltilecek ve her biri on adet hedef şaşmaz atom başlığı taşıyan bu roketlerin “ABD'nin güvenliğini koruduğunu” ve “barışı güçlendirdi- 


rl söyledi. 

ümüzdeki haftalarda Kongre'de oylanacak olan MX kararı, ABD'li barışseverler tarafından büyük tepki ile karşılandı. Washinton'da, MX roketlerine karşı kitle gösterileri yapıldı. MX roketlerinin yapımına karşı olumsuz oy kullanan 39 senatör arasında yer alan Demokrat Partili'li Gary Hart, Washington Post Gazete- 


ketlerinin nükleer savaş yönünde yeni adım olduklarını söyledi. 


ARJANTİN'DE 


Arjantin'in Buenos Aires kentinde, insan hakları örgütleri tarafından düzenlenen kitle gösterisine 35 bin kişi katildi. Parlamento binasının önünde yapılan mitingde, askeri hükümetin binlerce kaybolmuş kişi hakkında yaptğı açıklamalar ve son günlerde sol Peroncu, ilerici iki kişinin öldürülmesi olayları protesto edildi ve insan haklarına saygı istendi. Ayrıca, kaybolanlann akibetinin açıklanması ve sorumluların cezalandırılması için, aralannda Nobel: barış ödülü sahibi Adolfo Perez Esgutvel dahil'cok nda kisi- 


“Ulusal Protesto Günü”nde yapılan grevlere işçilerin yüzde 70'i katıldı 


il”de sendikalar yeni bir protesto gösterisine hazırlanıyor 


Bakır işçileri Sendikası'nın başını çektiği “Sendikalar Birliği"nin çağrısıyla 
11 Mayıs'ın “Ulusal Protesto Günü" ilan edilmesi üzerine Şili halkı ülkenin 
çeşitli kentlerinde protesto gösterileri yaptı. Madenlerde ve diğer işletmeler- de yapılan grevlere işçilerin yüzde 70'i katıldı; bazı yüksek okullar öğrenciler tarafından işgal edildi; diğer okullarda öğrencilerin yüzde 90'ı okula gitmedi; aralarında polis merkezleri de olmak üzere çeşitli yerlere bombalar yerleştirildi; motorlu araçlar sürekli Korna çalarak ve ev kadınları tencere kapaklarını birbirine vurarak rejimi protesto ettiler. 

Gösteriler sırasında iki genç polis tarafından öldürüldü; binlerce kişi tutuklandı ve 317 kişi hakkında “devletin iç güvenliğini bozmak” suçlamasıyla dava açıldı. Dava açılanlar arasında Bakır işçileri Sendikası Başkanı Rudolfo Seguel ve dokuz sendika yöneticisinin de 

Diktatör Pinochet olaylardan sonra yaptığı radyo konuşmasında demokrasiye hemen geçilmesinin sözkonusu olmadığını söyledi ve olayların arkasında devleti yıkmak isteyen Sovyetler Birliği'nin olduğunu ileri sürdü. 


Şili, son elli yılın en ağır ekonomik ve toplumsal bunalımını yaşıyor. Şili'de rejime karşı protesto gösterileri özellikle 1978'den bu yana sürüyor. Ama bugün farklı olan, eylemlerin daha yığınsal, daha militanca olması, orta tabakaları ve bunjuvazinin bazı kesimlerini de içermesi ve bir halk ayaklarıması yönünde gelişmesidir Bugün, Pinochet'i desteklemiş olan bazı toplumsal kesimlerde bile, rejimin devrilebileceği düşüncesi yerleşmeye basladı, Pinochet'in yandaşlarından bir kısmı da yeni çıkış yolları arıyorlar 


Herşeyden önce kararlı mücadele 


1982 ilkbaharında Şili Komünist Partisi 
Merkez Komitesi Politik Bürosu, ülkesinin koşullarını değerlendirdiği raporda, hükümette yapılan bazı değişikliklerle ülkenin ağır ekonomik ve toplumsal sorunlarının hiç bir şekilde çözülemeyeceğine dikkati çekti, Hiç kimsenin hayal kurmaması gerektiğini, düşmandan fayda gelmeyeceği 


"Past 


lenmesi ve deney kazınması, rejimi sarsa- 


Şili'de diktatörlüğe karşı yığınsal protesto gösterileri 1978 ‘lerde başladı 


Şili'deki son olaylar, diktatörlüğün tüm baskıcı yöntemlerine karşın, yığınların hareketliliğinde bir sıçrama meydana getirdi. Bazı sendikalar, Pinochet'in sendika yöneticilerine karşı herhangi bir saldırısı halinde süresiz genel greve gideceklerini ve yeni bir protesto gösterisine hazırlandıklarını açıkladılar. 
60 sendika temsilcisinin katıldığı bir toplantı sonrasında sendikaların Pinochet 
rejimine karşı ortak çalışma yürütmek üzere “Ulusal Işçi Birliği” kurdukları duyuruldu. 17 Mayıs'ta Santiago'da yapılan gösterilere basın özgürlüğü isteyen ve “susmayacağız” diyen 100 kişilik bir gazeteci grubu da katıldı. 

Öte yanda, Şili halkıyla uluslararası dayanışma gelişiyor. Dünya Sendikalar Federasyonu, Uluslararası Demokratik Kadınlar Federasyonu ve diğer demokratik örgütler Pinochet rejiminin şiddet yöntemlerini kınadılar, üyelerini Şili halkıyla dayanışmayı güçlendirmeye çağırdılar. Uluslararası Af Örgütü'nün insan hakları konusundaki raporunda da, Şili'de güvenlik kuvvetleri tarafından yönetilen ve özel aletlerle donatılmış gizli merkezlerde tutuklulara sistematik biçimde işkence yapıldığı açıklandı. 


Şili'de ithal malı ekonomik 

modelin fiyatı 


Şili'de cuntanın uyguladığı ekonomik model, Amerikalı iktisatçı Milton Friedman'ın önerilerine dayandınıldı. Frigdman'a göre bir ülke ancak piyasa güçlerine sınırsız hareket olanağı sağlandığı, başrol Özel sektöre, yani tekellere verildiği takdirde gelişebilirdi. Diktatör Pinochet, bu ekonomik modeli, Friedman'ın Chicago üniversitesinde yetiştirdiği ABD'li ve Şili'li uzmanlar kanalıyla kararlı ve kalı bir biçimde uyguladı 


Şili'de şimdi 11 milyon olan nüfusun, 20 bini katledildi, binlerce kişi 


yapıyor ve “insan, haklarına saygi, ekmek 


ni, halkın sadece sıvaşarık kazanabilece-Bini belirti. Faşist rejimin gücünü yalnızca silah ve terörden değil uym zamanda Karsisındaki muhalefetin bölünmüşlüğünden de aldığını söyleyerek, tüm antifaşist güç Terin birliğini vureuladı. 


cak her türlü eylemin halka kavratılarak ve halkla birlikte gerçekleştirilmesi konulur üzerinde durdu. 

1982 yılı sonunda Ulusal Sendikalar Koordimasyon Komulesi üyelerinden Enrique Gönzalez de “Dü rya Sendikalar Hureketi” 


ve özgürlük “istiyorlardı. Şili sendikâlar ya- tutuklandı, binlercesi kayboldu, sasının baskıcı niteliğine, her eylem sonu» yaklaşık bir milyon kişi ülkeyi terketmek zorunda bırakıldı. 


cunda sendikacıların ağır saldırıları ugri-Malinina ve sınırdışı edilmelerine rağmen, pek çok emekçi ve işçi önderi korkularını yenmeyi öğrenmişlerdi,. susmuyorlardı, 


Daha 1970'lerin ilk yarısında yüzde 17,4 olan işsizlik, şimdi yüzde 30'u aştı, Bugün her üç Şili'liden biriiş- 


Perez Esquivel dahil çok sayıda kişi- ` 


nin açlık grevi yaptığı bildiriliyor. 

Hatırlanacağı gibi bir süredir Arjantin'de binlerce kişi cuntadan, 1970'lerden bu yana ortadan kaybolan ve kendilerinden haber alınamayan binlerce kişinin akibeti hakkında bilgi istiyordu. Ancak hükümet geçtiğimiz ay içinde yaptığı açıklamada kaybolanların “hukuken ölmüş” sayılabileceklerini, ya da sürgünde veya saklanıyor olabileceklerini belirtti. Ayrıca aynı günlerde, televizyonda yer alan belgesel bir programla askeri idarenin 15 bini zaten “ideolojik fanatik” olan 25 bin Kişiyi öldürmek zorunda kaldığı açıklandı; kaybolanlar içinde yer alan yaşlilar, çocuklar, hamile kadınlar ve digerlerinden ise hiç söz edilmedi. Cuntaya karşı olan güçler bu açıklama nin Hitler'in basın toplantılarına benzediğini, kayıp kişilerin yüzde 80'inin evlerinden veya işyerlerinden zorla götürüldükleri konusunda pek çok şahidin bulunduğunu söylediler. 


NİKARAGUA'DA 


Nikaragua 
Savunma Bakam Humberto Ortega, 
Mayıs ayı s0- nuna doğru, 
Papanas askeri üssünde askerlere yaptığı bir açıkla mada, karjidevrimcilerin Honduras'tan yeni saldınlara geçebileceği konusunda uyanda bulundu. Ayrıca Atlantik kıyısın- daki bölgeler komutanı William Ramirez Honduras'ta 2 bin karşı-devrimcinin yeni bir saldırı için hazırlanmak- ta olduğunu ve 13-14 Mayıs arasında Zeleya-Norte bölgesinde 600 karşıdevrimcinin saldırılarının geri püskürtüldüğünü açıkladı. 

Öte yanda, New York Times gâzelesi'nde yer alan haberlere görü, CIA Başkanı Casey ve Latin Amerika ile ilgili ABD Dışişleri Bakan yardımcısı Enders, Nikaragua'da hükümete karşı güçlerin bu yaz çatışmaları artturmayı planladıkları ve bunun sonunda Nikaragua hükümetini devirebilecekleri konusunda ABD Kongresi komisyonlarının gizli toplantılarında bilgi verdiler. 


© Terin birliğini vurguladı. 


1982 yılı Temmuz ayında yaptığı açıklar 
Luis Corvalanı, 1980 yılında, Pinochet'idevirecek her türlü eylem biçimine başvurma konusunda Şili halkına yaptığı çağııyı yıne 


koşullarının da yaranlamadığına, birliğin 


işaret etti. Diktatörlüğe vurucu darbeyi ın- 


direcek olan halk ayaklanması sürecinde, nunda ? bin kadar işçi Pinochetin kararyığınların günlük eylemler içinde hareket- 


Latin Amerika ülkelerinde emperyalizm ve bir avuç azınlığın çıkarları süngü ve terörle 


korumuyor. 


darbidü sorulürinı yanıtlarken, Şili'de masında Komünist Partisi Genel Sekreteri ekonomik durumun demokrasiye dönülmedikçe düzelmeyeceğine işaret elli ve “eğer biz varatlanmasını bilirsek, rejimé kar şi daha geniş güçleri hareketegeçirmenin koledi. Corvalan, mücadele olmadan birliğin sulan arık olgünlaşmıştır” dedi 

Nitekim, 1982 yalı içinde sendikal haremücadele sonucu sağlanması yerektiğine ketin birliğinin güçlenmesi sonucunda, ük kede 140 grev örgütlenmişsi. 1982 yılı 30- 


gahından bir kaç metre uzaklıkta gösteri 


ayı icinde! de 1000 Kadar işçi lideri Pinochet'e bir mektup göndere tek, halkın diktatörlüğü isteyip istemediği konusunda bir referandum yapmasını önerdiler, 

Şili'de demokratik güçlerin eylemleri, örtü tabakaları du içerir biçimde genişlerken, “sağda da Pinocher'i eleştirenler ço-Balıyor. Ancak onlar, rejimi ve rejimin smisal dayanaklarını tümüyle vok edecek bir çözüm yolundan korkuyorlar. Şili'de bu kesimler, Pinochet"siz. sma devrimci güçlere de olanak tanımayan biçimsel bir politika değişikliği taraftarlarından, yavaş yavaş burjuva demokrasisine dönülmesini isteyenlere kadar geniş bir yelpaze olüştufuyor. 

Şili'de yaşanan ağir ekonomik ve toplumsal krizin Pinochet rejimini sarstığı çok açık, Öte yanda; anti-faşist güçlerin hu tarihsel firsat mutlaka değerlendirebilecekleri ve demokrasiye dönüşü sağlayabilecekleri konusunda, büyüyen direnişe rağmen, bugünden kesin sonuçlara varmak aşırı iyimserlik olur. Şili ilerici güçleri. zafere giden yolun, kararlı mücadele ve bu mücadele temelinde sağlanan “birlikten geçeceğini vurguluyorlar. Son eylemler Şili halkına bu yönde önemli adımlar attırdı 


siz! 
Ekonomik büyüme hızı yüzde 14 
düştü, 

1982'de dış borçlar 17 milyar dolara ulaştı. Temel tüketim maddelerinin fiyatları sürekli arttı. Enflasyon iki kat yükseldi 

Iç pazar için üretim yapan pek çok küçük ve orta boy işletme iflas etti. 
1973'de iflas eden işletme sayısı 25 
iken, 1976'da 132, 1980'de 350 oldu. 
Bugün Şili'de günde ortalama iki şir-Ket iflas ediyor. Son dönemde iflaslara büyük tekellere ait bazı bankalar da eklendi. 

Allende hükümeti döneminde, ulusal gelir içinde payları yüzde 6) olan emekçilerin payı Şimdi yüzde 40'a düştü. 

4 milyon kişi aç ve yoksul yaşıyor. 
Şili'de bugün nüfusun yüzde 40'ının düzenli bir geliri yok. işçilerin yüzde 70'i elekirik ve su faturalarını ödeyemiyor. 

Grev ve diğer sendikal haklar kahdınidi veya kısıtlandı; sosyal sigorta ve emeklilik hakları sınırlandırıldı; eğitim paralı hale getirildi. 


Latin Amerika'da emperyalizmin ve diktatörlerin 


© Bir çok Latin Amerika ülkesinde ekonomiye egemen olan yerli-yabancı tekeller siyasal iktidara da egemen 


Bugün Latin Amerika'nın birçok ülkesinde, emperyalizmin ve onun kanadı altında oluşan yerli tekellerin varhklanm sürdürebilmek ve bağımlılık durumunu sürekli kılmak için kapitalizmin devamını garantileyen rejimlere ihtiyaçları var. Bu nedenle, erk yolunu emekçilere ve halk yığınlarına kapalı tutmayı, temsili demokrasileri yoketmeyi, bölgede uluslararası gerginlikleri körükleyen, faşist rejimler kurmayı amaçlıyorlar. 

Faşizm şu veya bu Latin Amerika ülkesinde genellikle orta düzeydeki bağımlı kapitalizmin içine düştüğü bunalımun olgunlaştığı koşullarda ortaya çıkıyor. 1960 ve 1970'- lerde birçok Latin Amerika ülkesinde böyle bir süreç içinde tekelci burjuvazi, süngülerin gölgesinde halkın sırtina basarak kendi konumunu güçlendirdi, devrimci altematilleri hesaptan çıkarmaya çalıştı. Şili'de 1973 yılı- da faşist darbe, emperyalizmin, finans burjuvazisinin ve büyük toprak sahiplerinin konumlarını felce uğratan ve gittikçe derinleşen temel devrimci dönüşümler sürecini durdurmak için gerçekleştirildi. Darbeden hemen sonra da faşist rejim yabancı yatırımlara ve özel sermayeye en etkin desteğini verdi; “Halk Birliği” hükümetinin geniş emekçi yığınlara sağladığı kazanımları geri aldı. 


Ancak Latin Amerika'nın yakın tarihindeki gelişmeler sağ otoriter ya da faşist rejimlerin, uzun vadeli ekonomik 

lişmeyi sağlayamadığı gibi, toplumları yeni ekonomiklumsal çıkmazlara soktuğunu gösteriyor. Faşizm, yapısal bunalımların üstesinden gelmek bir yana, onları büsbütün ağırlaştırıyor. Bunun bir sonucu olarak da, dayanıklı erk sistemleri kuramıyor. 


Latin Amerika'da faşist rejimler çeşitli güçlüklerle karşı karşıyadır. Bir kez egemen sınıflar arasında yığınların nasi) denetim altında tutulacağı konusunda anlaşmazlıklar vardır. Kimileri baskının arturılmasını savunurken, diğerleri daha esnek liberal bir politikadan yanadırlar. 
Toplumsal gerginliklerin artmasıyla, silahlı kuvvetlerin içinde, nüfusun küçük burjuva katmanlarında ve burjuvazinin tekelci olmayan kesimlerinde de hoşnutsuzluklann önüne geçilememektedir. Ve bütün bunların ötesinde faşist rejimler, tüm çabalarına karşın, işçi sınıfının ve diğer emekçi katmanların savaşimını tümüyle yok edememektedirler. 

Bugünden tüm Latin Amerika'da özgürlük ve demokrasi savaşımını kazanılmış (ya da kısa erimde kazanıla- 


egemenliği kalıcı olamıyor 


cak) saymak fazla iyimserlik olur. Ancak tarihsel süreç, emperyalist politikanın ve diktatörlerin kriz içinde olduğunu gösleriyor. Küba devrimi bunu gösterdi, onu Nikaragua ve Grenada devrimleri izledi. El Salvador ve Guetamala'daki hareketlilik halkın özgürlük savaşımında kararlı olduğunu gösteriyor. Faşist rejimin dayatıldığı ilk Güney Amerika ülkesi olan Brezilya'da 1979'da grevler ve faşist yasalara karşı kampanyalar engellenemedi ve bunların sonucunda bazı demokratik kazanımlar elde edildi. 1982 yılı sonunda Bolivya'da demokratik güçler 20 yıllık diktatörlüğe son verdiler. Arjantin'de, Şili'de, Uruguay'da ve baskıcı rejimlerin olduğu diğer Latin Amerika ülkelerinde emekçiler zor koşullara karşın aktifliği elden bırakmıyorlar. Diktatörlüklere karşi büyüyen muhalefetin aynı savaş cephesinde birleşmesi en kanlı, en uzun ömürlü diktatörlükleri bile kökünden sarsabiliyor. 


Tarihsel süreçler kanlı diktatörlüklerin Latin Amerika halkının “kaderi” olmadığını, Latin Amerika'da sadece faşizm değil, faşizmi yenilgiye uğratacak güçlerin de varolduğunu gösteriyor. 


Türkiye Postası, 3 haziran 1983 


EKONOMI 


Sayfa 11 


Döviz bunalımı nereden 

kaynaklanıyor 


Türkiye'nin bugün, 10 milyar doları dişalım ve 3-3,5 milyar doları da diş borç ödemeleri olmak üzere, yıllık ortalama 13-13,5 milyar dolarlık döviz ihtiyacı vardır. 

Hiç mümkün görünmüyor ama; 
diyelim ki Türkiye, bu yıl 6 milyar doları dışsatım ve 2.5 milyar dolan da işçi dövizi girişinden toplam 8,5 milyar dolarlık döviz geliri elde edebilecektir. Bu durumda, 13-13,5 milyar dolarlık döviz ihtiyacının ancak 8,5 milyar doları karşılanabilecek ve Türkiye'nin ödemeler dengesi (döviz geliri ile gideri arasındaki olumsuz fark) 4,5-5 milyar dolarlık açik verecektir. 

Bu durum, döviz darboğazının çözüldüğünü değil, 1982'deki geçici iyileşmeden sonra, sorunun çok daha derinleşmekte olduğunu göstermektedir. Türkiye ekonomisini yıllardır sarsan, bunalımın en önemli göslergesini oluşturan döviz darboğazı nereden kaynaklanıyor ve neden çözülemiyor? 

Başta imalat sanayii olmak üzere Türkiye ekonomisinin en ağırlıklı kesimleri, girdi yoluyla (montaj malzemesi, aramalı, hammadde ve teknoloji) çokuluslu tekellere bağımlı dır. Türkiye'deki mevcut sanayii kuruluşlarının büyük bir bölümü, üretimlerini sürdürebilmek için bu girdileri çokuluslu tekellerden satın almak zorundadır. Bu tür sanayii kuruluşlarının sayısı çoğuldıkça, &konominin dışalım büyüklükleri de hizla arttı, 

Oysa dışsatım aynı oranda arttır» lamadı, Çünkü dışa bağımlı, küçük ölçek ve geri teknoloji ile çalışan imalat sanayiinin üreniği mallar, dünya ölçülerine göre çok pahalı olduğundan diş pazarlarda alıcı bulamiyor. Bu nedenle Türkiye'nin dış» satımı hiçbir zaman dışalımını karşılayamıyor, Ve bu durum, belli bir noktadan sonra, döviz darboğazı 


ükümet 1983 


lı dı 


tım hedefini iki defa indirmek zorunda kaldı 


Dış ticaret krizi kapının eşiğinde 


© Ocak-Mart 1983 döneminde, geçtiğimiz yılın eş dönemine oranla Türkiye'nin dış ticaret açığı yüzde 50 artış 


gösterdi... 


Içinde bulunduğumuz Yılın üç ayına ilişkin ekonomik göstergeler, Türkiye ekonomisinin yeni ve şiddetli bir döviz bunalımının eşiğinde olduğunu göstermektedir. Döviz sorunu açısından, son yedi yıl içinde yalnızca 1982'de kısmen rahat bir yıl geçiren Türkiye, son aylarda dış ticarette ortaya çıkan olumsuz gelişmeler nedeniyle yeniden ciddi bir bunalıma sürük-Tenmeye başladı. 

1983'ün ilk üç ayında, Türkiye'nin dışsalımı geçtiğimiz yılın eş dönemine göre yaklaşık yerinde sayarken; dışalımında gözlenen hızlı artış, dış ticaret açığının (dışalımın dışsalımdan büyük olması durumu) yüzde $0 dolayında artmasına neden oldu. Nitekim, 1983 yılının Ocak-Mart döneminde, Türkiye'nin dışsatımı geçtiğimiz yıla göre, ancak yüzde 4,2'lik bir artışla 1 milyar 303 milyondan | milyar 358 milyon dolara yüksellilebildi. Oysa aym dönemde, Türkiye'nin dışalımı yüzde 20 artarak 1 milyar 960 milyondan 
2 milyar 349 milyon dolara fırladı. 

Böylece, 1982'nin ilk üç ayı sonunda 
657 milyon dolar olan dış ticaret açığı, 
1983'ün eş döneminde yüzde 50 artârak 
991 milyon dolara yükseldi. 198'ün ilk 
üç ayında ortaya çıkan 991 milyon dolarlik açık, 1981'in eş döneminde gerçekleşen 1 milyar 277 milyon dolarlık açıktan sonra, Türkiye tarihinin en büyük dış ticarel açığını oluşturdu. 


1982 yılında, üç geçici faktör nedeniyle Türkiye ekonomisi döviz açısından kıs» men rahat bir dönem geçirdi, 24 Ocak kararlarının uygulamaya konulmasından ve özellikle 12 Eylül askersel devirmesin- den sonra, Türkiye'nin vadesi gelen 4,7 


milyar dolarlık diş borcu ertelendi. Ikinci olarak, aynı dönemde ABD “kesenin ağzını açu” ve 1981-1982 yıllarında Türkiye'ye ABD patentli kuruluşlardan (IMF, 
Dünya Bankası ve OECD) 4 milyar 39 
milyon dolarlık yeni borç verildi. 

Üçüncü olarak, bazı “geçici” ve “kısa ömürlü” nedenlerden ötürü, 1980 yılında 
29 milyar dolar olan Türkiye'nin dışsa- 
tüm hacmi, 1981'de yüzde 60 artarak 4,7 milyar dolara ve 1982'de yüzde 70 artarak 5.7 milyar dolara yükselmişti. 

Bu gelişmeler sonucu, 1982 yılında Türkiye ekonomisi, bir yandan dışalım için gerekli döviz miktarını elde ederken: aynı zamanda, bunalımdan bu yana ilk defa vadesi gelen dış borçların ödeyebitiyordu. Bilindiği gibi, Türkiye 1978-198) dönemini kapsayan dört yıl boyuncu vadesi gelen dış borçlarını ödeyememiş ve iflas eden ülkelerin başında yer almıştı, Nitekim, “Euromoney” adlı derginin Ağustos 1982 tarihli sayısında yayınladı. 
ğı, 1956'dan 1982 yılına kadar vadesi gelen dış borçlarını ödeyemeyen ülkeler listesinde, dört yıl üstüste dış borcunu ödeyemeyen tek ülkenin Türkiye olduğu belirtilmişti. 


Dışsatım patlaması balonu sönüyor 


1981 ve 1987 yıllarında dışsaımda gözlenen yüzde 60 ve yüzde 20 dolayındaki uruşlar, üç “geçici” faktör nedeniyle gerçekleşmişti. Birincisi, süngü zoruyla yıfınlarin gelir düzeyleri ve satınalma güçleri geriletilmiş, iç pazar daralulmış ve iç pazardan arta kalan mallar yan fiyatına dış pazarlara satılmış; ve aradaki fark devlet bütçesinden karşılanarak “dışsatım pat- 


"NİN DIŞ TİCARET AÇIĞI 
(OCAK MAET GİR EMİ VEI E 


MİLYON DOLAR OLARAK) 


lamasını” gerçekleştiren tekellere aktan» mişti, 

Ikincisi, iç pazardan arta kalan ve yarı yanya ucuzlatılan mallar, yüksek petrol gelirine sahip Ortadoğu ülkelerine satılabildi ve Türkiye yeni dış pazarlar elde etti. Üçüncüsü, Ortadoğu'daki gerginlik ve bunalım, Iran-Irak çatışması gibi nedenler de, Türkiye'nin dışsatımını arttıran faktörler oldu. 

Oysa, 1987'nin son aylarından itibaren, bu geçici faktörler bir bir ortadan kalkmaya başladı: İlk olarak, fiyatların aşırı derecede düşürülmesiyle dişsatımı arttırma politikasının parasal yükünü, ulusal ekonomi ve devlet bütçesi karşılayamaz bir duruma düştü. Ikincisi, petrol fiyatları- nin düşmesi, Ortadoğu'nun petrol üretici- 


çirdim. 


ğınlara “sahte umut” 


“kapkaranlık” bir tablodur... 
Bu “kapkara” 


suzluğu sevketmez mi? 


si ülkelerinin gerilemesine ve Türkiye'nin pazarlarının daralmasına neden oldu. 
İran-Irak savaşının uzaması, petrol fiyatlarının düşmesi yarında, her iki ülkenin savaş giderlerini büyük oranda arttırdı. 
Bu nedenle, Türkiye'nin her iki ülkeye yaptığı dışsatım miktarlarında da düşüşler oldu. 


Bu olumsuz gelişmeler üstüne, hüküs met ve Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) 
1983 yili için öngörülen 7,1 milyar dolarlik dişsatım hedefini, iki defa indirmek zorunda kaldı, 1983 yılında planlanan 7,1 milyar dolarlık dışsatım, hükümet tarafin dan önce Şubat ayı sonunda 6,8 milyar dolara ve | Nisan tarihinde de 6,6 mik yar dolara düşürüldü. 


Gündeme 


Neyin umutsuzluğu ? 


nsanoğlu, çok sık olmasa da, arada bir geçmişini gözünün önüne 

getirir. Nereden nereye geldim diye, döner şöyle bir ardına bakar. Böylesi bir geriye dönüş, geleceğe ışık tutar. 

Bugün, ben de biraz gerilere uzanayım dedim. Ama çok uzaklara değil, Üç aylık yakın geçmişe uzanıp şöyle bir baktim. 
Türkiye Postası'nın çıkan beş sayısını önüme serdim. Kendi yazdıklanm dahil yazıları, makaleleri ve haberleri tekrar tekrar gözden ge- 


Bir de, aynı döneme ilişkin “boyalı basın“: taradım. Ortaya çok değişik bir görünüm çıkıyor. Burjuva basını, her şeyi allayıp pullayıp veriyor. Her şeyi güllük gülistanlık gösteriyor. Deyim yerindeyse, yı- 


Türkiye Postası'nda ise tam tersi bir görünüm var. Memleketin ekönomik, sosyal ve siyasal yaşamına ilişkin tüm göstergeler, Türkiye Postası'na yansıyan biçimiyle hiç de iç açıcı gözükmüyor. Ortada duran, 


tablo karşısında, ister İstemez, insanın aklına kimi sorular takılıyor. Peki ama, ekonomik, sosyal ve siyasal yaşama İliş kin tüm göstergelerin olumsuzluğunu, çarşaf çarşaf gazete sayfaların da yansıtmak, yığınların paniklermesine neden olmaz mı? Onları umut- l 


Yapılması gerekenler yapılırsa, kesinlikle etmez. Birinci olarak, bu nalım ve yaşamın bütün alanlarında gözlenen olumsuzluklar, eninde 


sonunda yığınları etkilese de; eninde sonunda gidip onları vursa da, 
bu: aniniürim izmmdinlikindiari anldri urii tahali ailenle em dim. 1 


olarak karşımıza çıkıyor. 

24 Otakçılar ve cunta, ekonomi 
politikasının temel taşı olarak, bu sorunun çözümüne soyunmuş; 1981-1982'de geçici faktörler nedeniyle ortaya çıkan dışsatım artışları öne sürülerek, uzun süre “döviz sorünunüun aşıldığı” yaygarası koparılmıştı. Oysa, ekonominin bağımlı yapısı sürdükçe, bu soruna hiçbir zaman kalıcı çözüm bulunamazdı. Nitekim, bunalımın tüm göstergelerin- de olduğu gibi, döviz sorununda da 
24 Ocakçıların ve cuntanın çözümsüzlüğü şimdi çok daha açık görülmeye başlandı. 


1977 1978 1979 


1980 


1981 


İşçi dövizi girişlerinde de ciddi gerilemeler var 


Döviz Key yanı yanya pau 


Içinde bulunduğumuz yılın Şubat ayı sonunda, l milyar 967 milyon dolar olan Türkiye'nin döviz mevcudu, son iki ay içinde yaklaşık yarı yanya azalarak, Nisan ayı sonunda | milyar Sİ milyon dolara düştü. Döviz mevcudunda ortaya çıkan gerilemeye, dış ticarette ve işti dövizi girişlerinde gözlenen olumsuz gelişmeler neden oldu. 

Nitekim, bulunduğumuz yılın ilk üç ayında, dışsalımın yerinde sayması ve dışalımın önemli oranda artması sonucu, Türkiye'nin diş ticaret açığı, geçtiğimiz yilin eş dönemine öranla yüzde elli artı. 
Bu durum, döviz miktarının yanyarıya dü inin birinci nedenini oluşturdu. 

te yandan, işçi dövizi girişlerinde de, önemli düşüşler ortaya çıktı, Nitekim, Ocak-Şubat 1983 döneminde, işçi dövizi girişleri geçtiğimiz yılın eş dönemine oranla, yüzde 20 gerileyerek 280 milyon dolardan 226 milyan dolara düştü. Böylece, işçi dövizi girişleri 1980 yılının bile gerisinde bir düzeye inmiş oldu. 1980 yılının Ocak- “Şubat döneminde gerçekleşen işçi dövizi girişi, 257 miyon dolar dolayında idi, 


. Boyalı basın ne diyor 
“Döviz miktarının yarı yanya düşmesi”- nin “haber değeri”nden çok daha önemlisi, “boyalı basın"ın konuya yaklaşım biçimiydi. Şubat ayı sonunda, Türkiye'nin döviz mevcudunun | milyar 967 milyon dotara yükselmesini “boyafı basın” manşele 


çıkardı ve ortalığı güllük gülistanlık olarak göstermeye kalktı. 

Cunta ve hükümet çevrelerinin yaydığı “dışsatım patlaması”, “döviz sorununu çözdük” balonlarının patlamaya başladığı bir dönemde, “boyalı basın” gerçekleri tersyüz ederek olayı manşete çıkarırken, yığınları uyutma yönleninin ilginç bir örneğini verdi. Sözgelimi, 28 Şubat 
1983 tarihli sayısında Güneş Gazetesi, haberi manşetten aynen şöyle veriyordu: “Döviz durumumuz rekora gidiyor”, “Merkez Bankası ve özel bankaların kasalarında biriken döviz, sor dokuz yılın en yüksek düzeyine ulaştı”... 

Ancak, döviz mevcudunun 29 Nisan'- da 1 milyar 41 milyon dolara inmesi haberi ise, yalnızca 10 Mayıs 1983 tarihli 


Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alıyor ve “boyalı basın” olayı sus-pusla geçiştiriyordu, Olayın asıl önemli yanı, Türkiye'nin döviz varlığının “son dokuz yılın en yüksek düzeyine çıkmış olması” biçiminde verilmesiydi ve haberin bu şekilde yorumlanması, sorunu bütünüyle tersyüz etmekteydi. 


1973 yılı sonunda da, Türkiye'nin döviz mevcudu yaklaşık 2 milyar dolar dolayındaydı. Ancak, 1973 yılında Türkiye'nin dışalıma ödediği döviz miktarı 2 milyar 
88 milyon dolardı. Yani Türkiye, o günkü döviz mevcuduyla 1 yıllık dışalımını 
karşilayabiliyordu. Oysa 1983 yılında 2 
milyar dolarlık döviz, Türkiye'nin üç aylık dışalımını bile karşılamaktan uzakur, 


E Du yığınların umulsuzluyğundan, onları UmMuisuzluğa gölürmekteri ote- 
« ye bir şeydir. O, her şeyden önce, rejimin, cuntanın ve cunta yönetiminde simgelenen Türkiye kapitalizminin “umutsuzluğu”dur. i 

Bu nedenle, rejimin ve cuntanın “umutsuz"luğu, aynı zamanda, yiğınların “umudu”nun nesnel taşıyıcısıdır da. Nasıl mı? Şöyle: Cuntanın maskesi düştü, onun keli iyice gözükmeye başladı. O, 12 Eylül sabah, kendi dayandığı sınıfsal temeli adına önüne koyduğu programin hiçbirisini gerçekleştiremedi. Cuntanın programının özü, bunalimı çözmek, sosyal, ekonomik ve siyasal alanlarda Türkiye kapitalizmini dayanıklı yapılara kavuşturmaktı. Oysa, böyle bir “öznel” isteğin, 

-silah zoruyla da olsa Türkiye kapitalizminde nesnel temeli yoktu ve olamazdı. 

Cuntanın diktatörlük koşullarında ve devlet terörüyle yapabilecekleri vardı...Bunalımın yükünü yığınların sırtına bindirmek... Burjuvazinin ekonomik ve politik krizini, emperyalizmin, işbirlikçi-tekelci sermayenin istekleri ve çıkarlan doğrultusunda çözmek. Gelişen işçi sınıfı hareketini, demokrasi ve barış güçlerini ezmek. Tekelleşmeyi körüklemek, tekellerin gücüyle devletin ekonomik-politik gücünün. içiçe geçme sürecinin önündeki engelleri temizlemek ve küçük bir azınlığı, bir avuç finans-kapital çetesini, her anlamda öne çıkarmak ve iyice tırmandırmak.. 

Eğri oturup doğru konuşursak. cunta bunları çözdü, bunları “başar- 

”. Çünkü bunlar, namluların gölgesinde çözülebilir şeylerdi. Ancak, bülün bunlar, bunalımın aşilmasına, Türkiye kapitalizminin sağlam yapılara kavuşturulmasına yetmiyordu ve yetemezdi. Tam tersine, yığinları, orta katmanları ve burjuvazinin belli kesimlerini bile yıkıma uğratarak gerçekleştirilen bu operasyonlar, bunalımı çözmek şöyle dursun, ister istemez, yeni ve daha şiddetli bunalımların maddi temelini oluşturmak zorundadır. Çünkü yığınlar yıkıma uğratılarak, milyonlarca insan silah zoruyla bunalımın içine itilerek, bunalım çözülemez. 
Çünkü yığınların bunalımı, yalnızca ekonomik anlamda değil; sosyal ve siyasal anlamda da, toplumun bunalımı anlamına gelir. 

Cunta, üç yıla yakın bir süredir bir yandan, sürekli abanın altından sopayı gösterirken; öte yandan da yalan ve demagojiye dayalı bir propaganda ağı örerek yığınları uyutmaya çalıştı. Bunalımdan çikılmakta olduğu yalanı, iyi der yığınlar etkilendi. Türkiye solundaki olumsuzluklar, dağınıklık, yığınların örgütsüzlüğü gibi nedenler, kitler leri seçeneksiz bıraktı. Ve bu olumsuz faktör, geçici de olsa, yalan ve demagojiye dayalı bu propagandanın başarısını arttıran nedenlerden birisi oldu. 

Ama, şimdi durum değişmeye başladı. Bütün ekonomik ve sosyal göstergeler, yalnızca cuntanın bunalımı aşamadığını göstermekle kalmiyor; aynı zamanda, Türkiye kapitalizminin yeni ve daha şiddetli bir bunalimin eşiğinde bulunduğunun ipuçlarını da veriyor. Artık bu aşamada, yığınlar yalan ve demagojiyle inandırlamaz; “bunalımı çözdük, çözüyoruz” yutturmacası, inandırıcı olamaz, 

Ama kendiliğinden de ne Türkiye kapitalizmine, ne de cuntaya bir şey olmaz. Cunta kendiliğinden gitmez; demokrasi kendiliğinden gelmez. Ancak, ufukta görünenler, cuntanin çözümsüzlüğü, yeni ve daha şiddetli bir bunalım, işçi sınıfına, demokrasi ve barış güçlerine cuntayı yıkmanın, demokrasiyi kurmanın ve yığınların önüne çok daha geniş ufuklar açabilecek bir ortamın doğmasının nesnel olanaklarım yaratabilir. Ve işte o zaman, Türkiye kapitalizminin cuntada simgelenen “umutsuzluğu” “umuda” dönüştürülebilir, yığınların “umudu” olabilir. Ama gerçekten hazırlıklı olunmazsa, Türkiye solu, demokrasi güçleri toparlanmazsa, yığınlar örgütlenmezse ve doğru hedeflere yönlendirilmezse, işte o zaman da Türkiye kapitalizminin re > luğu, yığınların umutsuzluğuna dönüşebilir... 


Sayfa 12 


“Yabancı düşmanlığı artık bir devlet politikası olmuştur”... Bu sözler Nachbarschaftskreise Nordend - Bornheim girişiminin sorumlu üyelerinden biri tarafından Alman televizyonunda milyonlarca kişiye iletildi. 
“Nachbarschaftskreise Nordend - Bornheim” Frankfurt'un işçi semtlerinden Nordend ve Bornheim'de kurulmuş bir komşuluk girişimi. Ağırlıklı olarak yabancı düşmanlığına eğildiğimiz bu sayıda bu girişimi tanıtmakta yarar gördük. Kuşkusuz Nordend - Bornheim Komşuluk girişimini yabancı düşmanlığına karşı bir model çalışma olarak sunmuyoruz. 
Tüm Federal Almanya için uygulanabilirlik taşıyan bir model olarak da alıyor değiliz. 


Ancak girişimin hareket noktaları kanımızca bu yöndeki çabalara katkılı olabilecek nitelikler gösteriyor. Kapitalizmin gitgide daha da parçaladığı “komşuluk” ilişkilerini temel alması bu noktalardan biri, Keza hemen tüm eylem alan ve konularını 

bir mahallenin günlük yaşamından seçmesi ve bunda ısrarlı olması da altı çizilmeye değer. Salt bu iki nokta bile yabancı düşmanlığına karşı eylemlerle Almanların ve yabancıların edilgen değil, etken biçimde katılabilmelerini sağlıyor. 
Bu etken katılım gitgide yaratıcı öneriler üretmeyi, kişisel girişkenlikleri geliştirmeyi de sağlıyor. 


Tanıttığımız komşuluk girişiminin yankıları sanırız hala belleklerdedir. Bunun yanısıra belki kamuoyuna yansımayan ama kendi etki alanı içinde önemli 


sonuçlar doğuran eylemlerde o | 


Frankfurt'ta 

bir işçi mahallesinde kabaran yabancı düşmanlığına karşı 


şamında ortaya çıkan 


Yabancı düşmanlığına karşı komşuluk temeli üstünde yükselen ilginç bir girişim: NachbarschaftskreiseNor: 


omşular elele 


© Komşuluk Girişi'minin hareket noktası kapitalizmin gitgide yok ettiği komşuluk ilişkileri. Mahallenin günlük ya- 


sorunlar komşuların ortak ve etkin 


katılımıyla çözüm lenmeye çalışılıyor 


“Uzman temizlik işçisi” Cihan Çalışkan'ın içi içine sığmıyordu. Komşusu, “uzman olmayan” temizlik işçisi Ismail Kurt ile birlikte, yepyeni renkli televizyonu, bir de yeni çocuk yatağını sırtlamışlar evin beşinci katına çikarmışlardı. Daire kapısıni ardına kadar açtılar. Eski siyah-beyaz televizyonla, tahtaları aşınmış, vidaları laçkalaşmış eski çocuk yatağını dışarı çikardılar. Kapının önüne koydular. Yenilefi tam içeri taşırlarken.. 

-Pis Kanakeler evi hamam böcekleriyle doldürdunuz. Gitsenize kendi memleketini- e... 

Kapısının üstündeki plakada adının önüne bir de Dr. kısalmasını eklemiş olan Alman, kendi dairesinin kapısına çıkmış bar bar bağırıyordu. 

Cihan'ın her zaman gülen gözleri karardı. Kendi deyimiyle “temizlik amelesi” Ismailin tepesi de aynı anda atti. Sonra... 
Sonra “Herr.Dr.” soluk soluğa binanın altıncı katına kaçtı da okkalı osmanlı tokatlarıyla tanışmaktan kurtulabildi. 

“Herr.Dr.” dairesine çekildi ve on kadar ailenin barındığı binanın sahibi durumun- daki firmaya (Wohnungsgeselschaft) bir mektup dösendi. Bir kaç hafta sonra ekti- 


hallede özellikle yabancı emekçiler için gerçek bir sığınak ve başvuru kapısıydı. 
Ilkin gene mahalledeki komşulardan birine, bir Alman Avukatla gidildi. Firmanın kira sözleşmesini feshetme girişimine karşı yargı yoluna başvuruldu. Firma, beyni yabancı düşmanlığıyla zehirlenmiş de olsa bir Alman'ın mektubunu “yeterli” görmüş ve ne apartmandaki öteki kiracıların, nede 


A) 
2 


yanl ör. 


Ismail Kurt ile Cihan Çalışkan'ın görüşlerine başvurmaksızın kira sözleşmesini tek yanlı feshetmişti, 

Ama salt bununla da yetinilmedi. Komşular birden hareketlendi. O binada oturan öteki ailelerle tanışan, dostluğu olanlar saptandı. Her bir aileye birileri gitti ve olay anlatıldı. Türklerin “Kapıcı kan”, Almanların “Hausmeisterin” dedikleri kadın ilk konuşulan kişiydi. Tavrı pek net oldu: “Her iki Türk komşumuzda barışçı insanlardır. Böyle şey yapmazlar. Yaptılarsa tabi kötü, Ama onlara evin barışını bozuyor denemez. Olsa olsa kavga etmişlerdir denebilir. Eh, kavga edene de kimse kündigung 


© Yabancı düşmanlığında ısrarlı bir Alman Doktor, apartmanın düzenini bozdukları gerekçesiyle iki Türkiyeli emekçiyi ev sahibi firmaya şikayet etti. Ama komşuların tanıklığı ile evi terketmek zorunda kalan Doktor oldu 


topladı çekti gitti. Boşalttığı daireye “iyibir 


komşu” taşındı. 


Nordend: Zengin Frankfurt'un yoksul mahallesi 


Almanya'nın finans merkezidir Frankfurt. Tüm bankaların merkezi oradadır. 
Zevksiz gökdelenler yükselir kentin göbeğinden. Federal Almanya'nın değil, Avrupa burjuvazisinin nabzı Frankfurt Borsast'nda atar. Frankfurt'ta milyonlardan konuşulur; milyonlarca marktan, milyonlarca dolardan... 

Nordend, adı üstünde kentin kuzey ucu. 
lç kararımasa bile, pek de iç açmayan yoksul görünüşlü binaların arasında bir avuç yeşilliğe bile hasret insanlar yaşar bu mahallelerde, Yoksul, emekçi, emekli Almanlar, Yunanlılar, Türkler, Kürtler, Italyanlar... 

Sorun? Yoksulluk diz boyu olur da sorun olmaz mı? Nordend'de sorun diz boyu. Yabancı düşmanlığının yeşermesi, dal-Janıp budaklanması için tüm koşullar eksiksiz mevcut. Okullarda kimi zaman yabancı oranı yüzde 60'ı geçmiş. Dil bilmez, söz dinlemez yabancı çocuklarıyla aynı $1- ralan bölüşen Alman çocuklarının eğitimlerinde ciddi aksaklıklar var. Mahallenin çocuk bahçelerinden biri Türk delikanlılar tarafından parsellenmiş. Alman çocukları giremiyor oraya, Komşu mahalle Bornheim neonazilerin yuvalandığı önemli merkezlerden biri. Kindergârtenlarda yer bulmak bir sorun. Evler kötü, bakımsız. 
Yeşil alan yok gibi bir şey. Üstüne üstlük yeni bir “Autobahn” bağlantısı mahallenin tüm dokusunu değiştirmeye hazırlanıyor.. 

Nordend'de sorun diz boyu. Yabancı 


di 


Frankfurt, Römer 


ğı tek sorun var: Yabancı düşmanlığı. Işsizlikten bile önce, Adam kendi bile işsiz olsa, işte, aileden birileri çalişiyor. Ne bilelim karısı, oğlu parça buçuk da olsa çalışıyor. Ama iş bile bulmuş olsa, adamın işte rahatı yok ki, Yani maddi yoksulluğu 


sonuçlar doğuran eylemler de var, Bunları bir #öportaj anlatımı içinde yabancı düşmanlığına karşı etkinlik gösteren gruplara iletmekte yarar gördük. ilerde benzer etkinlik gösteren ve somut sonuç veren yöntemler geliştiren girişimlere de aynı ağırlıkta yer vereceğiz. 


Yabancı düşmanlığına yol açan nedenlere karşı politik düzeyde savaş verme, sorunu Sınıfsal temele oturtma yönünde ciddi eksiklikler taşımasına rağmen “Nordend - Bornheim Komşuluk Girişimi” ilginç ve önemli bir çalışma olarak değerlendirilmelidir. 


Jb a 


kini biçti de. Alman konut firması, kiracılarından Cihan Çalışkan ile Ismail Kurt'a “Binanın huzurunu bozdukları” gerekçesiyle evden çıkmalarını istedi. “Kündigung”u alınca (Cihan ile Ismail firmanın tahliye emrini böyle adlandırıyorlar) bu iki yoksul Anadolu çocuğunu bir düşünce aldı. Birinin bir çocuğu var, ötekinin beş Almanların ev bulamadığı koca Frankfurt'ta kim onlara ev verir, nereden ev bulurlar? 

Tam bu noktada “Nahbarschafikreise Nordend/Bernheim” olaya el koydu. 
Frankfurt'un kuzey ucundaki yoksul işçi mahallelerinden Nordend ve Bornheim'- daki yerli ve yabancı kiracıların oluşturduğu bu komşuluk girişimi uzun süredir ma 


ME CIL REVA CUCHC UC KAŞE RUUSU veremez” dedi. 

Apartmandaki Alman ailelerden üçü karann açıkladı: Mahkemeye gidecekler ve tanıklık edecekler, iki Türk komşunun banşçı saygılı komşular olduğunu söyleyeceklerdi 

Komşu avukatın kapısı bir kaç kez daha aşındı. Milyona da mal olsa, sekiz değil seksen sekiz celse de sürse bu dava izlenecek ve kazanılacaktı, 

Sonuç: Firma davayı kaybetti. Kira sözleşmesi sürüyor. Cihan Çalışkan akşamlan yorgun argın döndüğünde, renkli televizyonun başına oturup yorgunluk çıkanyor. Yan odada küçük çocuğu, yeni yatağı- nın içinde mışıl mışıl, Ismail Kurt her zamanki gibi sık sık komşusunun yanına uğruyor. Bir semaver kaynatıp tavşan kanı çaylar içiyorlar, Bazen Alman komşular da katılıyor bu sohbete, 

“Herr Doktor” mu? O pılısım pırtısım 


Hep birlikte yenen bir yemek. Dostluklar pekişiyor, dostluklar kuruluyor. 


düşmanlığı elbet yeşerir, Yoksulluktan ve kapitalizmin acımasız saldırısından köşeye sıkışmış insanlara “bir düşman” gerek Düşman, devlet tarafındam ilan ediliyor Yabancılar! Ve elbet rüzgar eken fırtına biçecektir 


Durup dururken öldürücü bir bıçak darbesi 


Naki Günel, Nordend mahallesinin bir sakini, Gerçekten de sakin bir emekçi Kimsenin tavuğuna kış demişliği yok. Hiçbir komşuya kötü bakmışlığı da yok. Işden eve, evden işe gider gelir. Kindergarten'- dan çocuğunu almaya gittiğinde “Gutentag” demeyi, öteki Alman anababaları selamlamayı ihmal etmez. 

Naki Günel komşu mahalle Bornheim- de yürürken sırtında bir bıçağın soğuk çeliğini duydu birden. Arkadan gelen saldırgan bıçağını sapladı ve kaçtı, Bıçak ciğerlere değerek girdi içeri. Naki Günel yere yıkıldı. Bir kaç yaşlı Alman şöyle bir görebildiler saldırganı 

Hastanede haftalarca ölümle pençeleşti Türkiyeli emekçi. Evde kanısı ve küçük çocuğu. 

Nordend/Bornheim Nachbarschafikreise (Nordend/Bormheim Komşuluk Girişimi'nin) temelleri işte bu olayla atıldı. Girişimin örgütleyicilerinden bir Türkiyeli emekçi şöyle anlatıyor 

- Evet dediğiniz doğru. Bizim komşuluk girişimi Naki olayı ile başladı. Ama öncesi var. Hemen yakınımızda Preungesheim'- da yaşlı bir Alman, küçücük bir Türk kızını metal çöp tenekesine atıp kilitledi. Caddenin öteki yanında, 60-70 Türkiyeli ailenin yaşadığı bir sokakta, Alman'ın biri oynarken gürültü ediyorlar diye evinin balkonundan havalı tüfekle yabancı çocuklara ateş etti, Bir kaç çocuk bacaklarından yaralandı. Asansörde bir Türk kızını boğmaya kalkıştılar. Mahalleler dinamit fıçı» sından farksızdı. Ama bütün bunlara karşi doğru dürüst bir tavır alınamıyor, bir yol izlenemiyordu. Hep genel geçer, aşınmış çözümlere takılıp kalıyorduk. İlerici Almanlarla toplantılar düzenlemek, olayı protesto etmek gibi... Ama olayın çıktığı yerde gövdeleşip olayın üstüne gitmek, 0- rada yandaşlar kazanmak, düşmanı geriletmek, bir çeşit sokak savaşı vermek... Hayır, bu anlayış yoktu bizde, Ama gerginlik 

vardı hep. Herkes gergindi. Yabancılar gergindi. Almanlar gergindi. 

İşte biz de buradan çıktık yola. Burada yabancıların, hele hele Türklerin kavradı- 


belki katlanacak ama, o aşağılanmaya, © horlanmaya, yani bir köpek gibi yaşamaya razı değil 

Yani Naki Günel'in bıçaklanması bizim girişimin bahanesi oldu. Önce bir yanlış yaptık. Yalnız Türkler arasında bir imza kampanyası örgütleyelim dedik. Ama he men vazgeçtik. 

- Neden? 

- Şundan: Büyük bir Alman düşmanlığı var Türkler arasında. Basıyorlar Alman'a küfürü. Ne olacak? Gene külürleşme. Başka? Başka hiç. hemen Türkçe ve Almanca bir aydınlatıcı metin hazırladık. Bunu Türklere, Kürtlere, Italyanlara, Almanlara Yunanlılara taşıdık. Ama kapı kapı dolaşmacasına. “İşte dedik, buraya kadar geldi bu iş, Önemsemediğiniz küçük olaylar somunda adam bıçaklamaya ulaştı.” Bizim metni eline alan komşularının arasına dak dı. Aynı evde oturuyorlar. On yıllık, on beş yıllık komşu bunlar. Bizce, bizim eylemin anahtarı da burada, kapısı çalınanla kapıs yı çalan hep komşu. O güne kadar hiç olmazsa bir selamı, sabahı vardır, Belki birbirlerinin evlerine gelip gitmezler ama ge“ ne de komşu bu 

-~ Peki ne oldu Almanların tepkisi? 

«Gittiklerimizin hepsi yabancı dostu de-Bildi tabii, Ama iş bıçaklamaya, cana kastetmeye kadar varınca herkes durup dü şündü. En azından dinlemeye hazırdılar, Dinlediler. Bununla da kalmadılar. Üç günde 300'ü aşkın imza topladık. Yarıdan çoğu da Alman. Kimse laf olsun diye imza atmadı. Aman bir imza fazla olsun diye kimseye imza attırmadık. Imzayıatan bilerek atlı. Bu da doğal, Naki'yi taniyorlar, Yoldan geçerken görüyorlar. Kindergartendan çocuğunu alırken görüyorlar. 

„Ama peşini bırakmadık. Naki Hastane- den çıktı, birer mektup gönderdik tüm im- 


"za verenlere. Bir teşekkür yemeği düzenle 


dik. Burada Arbeiterwohlfahırt'ın bahçesinde bir yemek verdik. “En azından bir kadeh rakı içmek için bir uğrayın” dedik. 
Davet mektuplarını da bep komşular, komşulara dağıttı. Her evde kaç Alman varsa, bize omuz verebilecek kimler varsa onları davet ettik. 

- Peki „ oldu? 

- Hiiiç! 400 kişi geldi. Iş yemekten çıkt şenliğe dönüştü. Kimi onbeş dakika oturdu, kimi sonuna kadar yemekte kaldı. 
Konuştuk. Konuşmayan tanıştı. Mahallede birşeyler başladı.. 

Yoksul Alman da çaresiz. Bir türlü hesaplaşamadıkları - ve hiç heşaplaşamaya» 


ordend/Bornheim, Frankfurt am Main 


verince... 


© Frankfurt'ta bu yıl ki faşingin “mizah konusu” Türk fıkraları idi. Nordend - Bornheim Komşuluk Girişimi, faşingin son günü, yakalarında Hitler'in Yahudilere takdırdığı sarı yıldızları takıp karnaval meydanına gittiler ve... 


imerberg'de, “Türk fikralar” anlatarak eğlenen (1) Almanlara etkili bir ders 


çakları- Nazi döneminin getirdiği duyarlıkla yabancı düşmanlığından Almanlar da rahatsız. Ama lek dertleri de yabancı düşmanlığı değil ki... Bir dizi dev boyutlu so- 


fun var, dev boyutlu toplumsal sorunlar... 
ii, Pa © 


ri alınmadılar. Bu “Kahve içme eylemi”ne Frankfurt belediye Başkanı Wallmann da davetliydi. Gelmedi. Ama küçücük Nor dend mahallesinin komşuluk girişiminin 


protestosu onuda etkiledi, Kentin CDU geçe, aea SE 


AL ŞA e iş ie ~ 


pn yam meyi 


Nördend-BornheimKomşuluk Girişimi gene toplandı. Sorun çapraşıkt. Faşing Almanların dinsel bayramı. Eğlencenin doruğa çıktığı bir bayram bu. Dürüst insanların, bilinçsiz yığınların ağzının tadını kaçırıp, tepkilerini toplamadan, bu utanç verici şakalara, yabancı düşmanlığının bu sinsi kabarışına nasıl karşı çıkılabilirdi? 
Almanlar, Türkler, Italyanlar kolları sıvadı. Önce iki İlerici kabare sanatçısı katıldı aralarına. mesleklerinde uzman iki komedyen kadın. Biri Türk kadınının günlük elbiselerini giydi. Öteki kendine mükemmel bir palyaço makyajı yaptı. Mahalleden eyleme katılanlar hepbirlikte toplandı. Alman bir doktor, bir Türk temizlik işçisi, bir terzi, bir Yahudi profesör, bir Alman fırıncı, işçiler, teknisyenler, ev kadınları... 
Karnavalın en son günü, tüm faşingin doruk gecesinde hep birlikte Frankfurt'un ünlü alanına, Römerberg'e gittiler. Römerberg'de Almanlar faşingin sonunu kutluyor, içiyor, dansediyor ve fikralar söylüyorlardı. 


Alanın bir köşesinde de Nordend Komşuluk Girişimi'nin örgütlediği kitle yeraldı, Iki Alman kaberecisi başladılar fıkralar anlatmaya. Hayret! Fıkraların çoğu 50 yıl önceden kalma. Yahudiler için anlatılan fıkralar bunlar. Tersyüz edilip Türklere uygulanmış. Sarhoş Almanlardan kulak verenler sarsıldı. Utandı. Bir yaşlı alman kadın ağlamaya başladı. Bir yaşlı sarhoş önce küfretti. Sonra gelip dinleyince herkesin elini sıktı, “Beni bağışlayın sizi neo- nazi sandım da küfrettim. Oysa sizler... sizler” dedi 

Mahallelinin yakalarında sarı yıldızlar vardı. Elli yıl önce Hitler'in tüm yahudilerin yakalarına devlet zoruyla diktirttiği yıldızlardan. Yıldızların ortasında daayyıldiz... Römerberg'de “Türk fıkraları” döndü, yabancı düşmanlarını vuran bir silah oldu... 

Eylem bitince mahalleli hep birlikte bir meyhaneye oturup eylemi değerlendirdi: Başarılıydılar... 10 Şubat 1983 günü Yabancı Düşmanlığı Frankfurt'ta küçük, pek küçük ama pek etkili bir şamar yemişti Çalışma yöntemi üstüne 

Tanıtmaya çalıştığımız komşuluk girişiminin sorumlu yöneticilerinden biri izledikleri yöntemi ve buna ilişkin ilkelerini şöyle açıklıyor 

“Biz küçük küçük olaylar ve komşuluk bağlarına dayanarak eylem sürdürüyoruz. 


Ama genel potiti hedeflerden kopuk fi-Aap eye r 


Sayfa 13 


“Komşuluk Girişimi”nden üç portre 


Alexandr ve 
Hasan birlikte büyüdüler ama... 


Bayan Irmgard Schelberg, Frankfurtun Nordend semtinde oturuyor. 
Bir ev kadını, Bay Schelberg ünlü Simens'de işçi temsilcisi. Karı koca SPD”- nin etken Üyelerinden. 

Schelberg’ler öteden beri mahallede yabancılarla en iyi diyalog kuran ailelerden biriydi. Oğulları Alexandr ile komşu Türk ailenin oğlu Hasan birarada büyüdüler dense yeridir. Ama kabaran, kabartılan yabancı düşmanlığının zehirli tohumları Hasan'la Alexandr’ ın ilişkilerini de etkiledi. Bir Türk kızı ile arkadaşlık etme girişimi Alexandr'a oldukça pahalıya patladı. Bir grup Türk delikanlı Alexandr'ı ciddi biçimgle hırpaladılar. Hırpalayan Türk delikanlılar grubunda Hasan da vardı. Ayırmak için mi, dövmek için mi? Orası biraz karışık. Ama yabancı düşmanlığının bu iki delikanlının arasındaki köklü çocukluklarına uzanan dostluğu bozdugu bir gerçek, 

Bayan Schelberg işte bu “döğülme” olayından sonra Komşuluk Girişimin- de yer almaya karar verdi. Aldı da 

Bayab Schelberg yabancı düşmanlığina karşı savaşım verme gereğini kuşkusuz salt oğlunun “dayak yemesi” ile açıklamıyor. Babasını ve annesini savaşla kaybetmiş bayan Schelberg. Ök- 


Bayan Sehelberg süz ve yetim çocukların tümü gibi genç kizliği boyunca hep itilip kakılmış. 
Haksızlığı, zulmü ve “ikinci sınıf yurttaş” olmanın tüm acısını bizzat kendi yaşam deneyleri ile öğrenmiş. 

1981 yılında toplanan SPD Kurultay'ı gerek bayan gerekse bay Schel-” berg'ler için ürkütücü bir anı. Orada özellikle SPD'li delegelerden yükselen yabancı düşmanı yargı ve önyargılar Sehelberg'leri ürküttü. Sorun alabildiğine ciddiydi. Şu anda tanıttığımız komşuluk girişimine ellerinden geldigince çaba gösteriyor Schelberg'ler Ama karamsarlıklarını da saklamıyorlar. Gözlemlerine göre ilişkiler gitgide kopuyor. Eskiden aileler arası ilişkiler sürerken şimdilerde iyiden iyiye kesilmiş. Özellikle Türkiyeli kadınların kendi gettolarının pencerelerini sıkı sıkı kapattıklarını söylüyor Sehelbergler. 
Ama bu karamsarlık onları bir köşeye çekilip susmaya değil, en yakın çevrelerindeki bir örgütlenmenin içinde etkin savaşım vermeye yöneltmiş. 


“Konsolosluklar ve Alman yabancılar polisi ortak mı çalışıyor?” 


Onuk ailesi 


Muhittin Onuk Türkiyeli bir emekçi, Federal Almanya'daki göçmen işçilerin. en eskilerinden. 21 yıldan bu yana ekmeğini bu ülkede kazanıyor. Onuk terzi. Iki çocugu var. Çocukları iyi Almanca biliyor ve liseye gidiyorlar. Karısı Gülş 


Zaten nereden karşı çıkabileceğini de Dik miyor... Nordend Komşuluk Girişimi işte bu noktada küçük'ama anlamlı ışıklar yaktı, Küçük küçük modellerle, günlük yaşamin sıradan olaylarından yola çıkarak birlikte karşı çıkabileceğini kamılamaya girişti komşulara, 

Girişimin adı da öyle zaten: Naehbarsehafikrelse Nordend/Bornheim gegen Ausländerfeidlichkeit, für gemeinsames Leben in Stadteil. Türkçesi; Yabancı düşröanlığına karşı mahallede birlikte bir yaşam için Nordend-Bornheim Komşuluk Girişimi. 

Nordend nire, Opern Kafe nire? 

“Stern dergisinin hünerli, yürekli veilericimuhabiri Gerhard Kromschröder'in Ünlü röportajı hala belleklerde. 

Bu dört dörtlük gazetecilik olayı Stern'- de patlayınca, Nordend Komşuluk Girişimi ayaklandı. Bu olayla ilgilenmelerini girişimin sorumlu üyelerinden biri şöyle açıklıyor: 

- Almanların bir dizi sorunları var, O yüzden bir olay patlak verdiğinde “Beni ilgilendirmez” diyebiliyor. Bu toplumda sakat var, sapık var, işsiz var, hasta var, yabancı düşmanlığından intihar eden var, oğlu kızı serseri olan var... Herkes boğulmuş derde. O yüzden kendi dışındaki bir olaya “Bana ne bundan?” diyebiliyor. Ama Stern'in röportajı farklı. Almanlara “Bana böyle bir şey olsa ne olurdu ?” diye sordurtabilen bir gazetecilik olayı bu. Kapitalizmin inceden inceye işlediği bireyci ahlaki sarsan bir yanı var olayın. 

Işte biz Opern Kafe olayına böyle gittik. Olayda Almanları sarsan bir yan var. 
Yabancı düşmanlığı ona da değiyor. kendini birden bir Türk gibi hissediyor, Oturduk konuştuk komşularla. Durum çok uygun. 

Baştan beri yerleştirmeye çalıştığımız gibi artık savunmadan çıkmak ve saldırıya geçmek için iyi bir vesileydi bu, Saldırı dediğim şu: Bir pislik yapılmış, biz toplanacağız, “Bu işi protesto ediyorum” diyece-Biz. Oysa olan olmuş çoktan. Gerilememek, savunmaya geçmemek gerek. Bu olay dá buna pek elverişli. Türk atılıyor kahve- den ama adam Alman. 


Opern Kafe eylemi: 
Yabancıların ilk militan ve örgütlü karşı çıkışı 
Nordend Komşuluk girişimi'nde yer alan yerli yabancı 40 kişilik bir grup ger- 
| çekten de Opern Kafe'ye gitti ve... tabi içe- 


Belediye Başkanı, bu resmi bir kuruluş bi-Te olmayan girişime mektup yazarak, yabancı düşmanlığı yapan meyhane ve benzeri yerler için soruşturma açtığını bildirdi. Hukukçu örgütleri, anti-faşist kuruluşlar, iletici gazeteler, gazeteciler, televizyon muhabirleri olayın üstüne gittiler. Sorun taa Hessen İçişleri Bakanlığına kadar gitti ve tartışıldı. Yani hem kamuoyunda hem yönelim mekanizmasında yankılar uyandirdi. 

Ama en önemlisi mahalledeki etkisi, Alman ve yabancı komşular elele verince bir şeylere karşı çıkabileceklerini, arkatanna ilerici insanları alabileceklerini gördüler. Nitekim kentteki öteki insiyatifler, örgütler, kuruluşlar da Nordend Komşuluk Girişimi ile.bağlar kurmaya çalıştılar. 
Mahalleli bu eylemi özellikle yabancı hemşehrilerin başansı olarak değerlendiriyorlar. Bir Alman avukat bunu pek kestirme özetledi: “Bence, dedi, Opern Kafe eylemi yabancıların ilk militan ve örgütlü karşı çıkışıdır”. 

Belki abartmalı bir yargı. Ama küçücük Komşuluk Girişimi'nin tüm Frankfurt'ta bir çekim merkezi olduğu da bir gerçek. 


Faşingde resmen körüklenen yabancı düşmanlığı 


Faşing bu yıl Frankfurt'ta belki Almanlar için eğlenceli oldu ama Türkler için pek tatsızdı. Tüm karnaval dernekleri sözbirliği etmişcesine karnaval boyunca eğlencenin kilidini “Türk fıkraları” üstüne kurmuştu. Biraile kafaları tütsülenmiş, çılgınca dans etmekten gözleri çakmak çakmak Almanlar bir soluklanmak için masalarına oturduklarında, maskara bir konuşmacı (nede çok maskara vardı bu yıl") kürsüye çıkıyor ve başlıyor anlatmaya: 

- Sekiz Türkü bir Volkswagen'a nasıl yerleştirifsiniz? 

Cevap yok. Kendi sorusunu kendi yanıtliyor: 

-Ikisi öne, üçü arkaya, Geri kalan üçü de kül tablasına... 

- Kah kah kah, kih kih kiht... 

Bir başka karnaval derneğinin, bir başka yerdeki balosunda bir başka maskara gene kürsüden soruyor; 

- Otobanlardaki kesiksiz beyaz çizgi ile bir Türk arasında ne fark ir? 

Kendi yanıtlıyor gene; 

- Birinin üstünden arabayla geçmek yasaktır, polis ceza yazar... 

- Kah kah kah, kih kih kih... 


lan da değiliz, Örneğin bedelli askerlik konusunda... Tam 150 kişiyle konüşma yaptık. Tek tek. Gençlerle vani. Askerlik çağı gelen gençlerle. Sonra onların babalarıyla, analarıyla. Öyle göstermelik bir imza kampanyası düzenleyip, “At imzanı o kadar” demedik. Tek tek konuştuk. 

Sonra oturma hakkı sorununda. Kimi dernekler böyle bir etkinlik başlattı. Bizim mahalleden kimse gitmedi. Aynı kampanyayı biz açtık. Tam 34 Türk ailesi geldi. 
Bunlardan I'i kesin olarak oturma hakkı aldı. Geri kalanları da eli kulağında. Tüm yükü bir komşu Alman avukat üstlendi. 
O zaman yabancılar polisinde keyfi uygulamalar da zorlaşıyor tabii. Alman memur işi yokuşa süremiyor. Dayanağımız değişmiyor ama: Komşuluk... 

Derdi olan Komşu bize geliyor. Biz ister mahalle çapında, ister geniş politik içerik- li bir eyleme girişirken mahalleliye kolayca ulaşıyoruz artık. Ama hep gerçekçi davranıyoruz. Örneğin öyle derneklerde, lokallerde, klüplerde, meyhanelerin arka salonlarında toplantı düzenlemiyoruz. Bizim insar mızın proleter gelenekleri ya yok, ya pek köksüz. O yüzden bu tür toplantılar una biraz solak geliyor. Erkek gelse, karsı gelemiyor. Sonra çocuklar var... Biz oturma odalarında, misafirliğe gitmiş komşular gibi yapıyoruz toplantılarımızı, Burada “gibi” demek yanlış oluyor tabii. 
Çünkü biz zalen misafirliğe gitmiş komşularız. Üstelik misafir sohbeti içinde s0- runları anlatmak daha kolay, daha etkileyii oluyor. Örneğin Türkiye'deki siyasi tutuklularla dayanışma eyleminde yalnız şu iki sokaktan bin iki yüz marka yakın para topladık. Üçte biri Alman üstelik. Para bir yana bu vesile ile Türkiye'yi Cuntayı, görevlerimizi uzun uzun anlatmak olanaklan doğdu. Hem de benimseterek. Öyle “Ver beş mark şurdan hatırım için” gibi yılışık yöntemlerle değil... Ağır gidiyoruz ama kalıcı adımlar da atıyoruz. 

Nordend/Bomheim (o Nachbarschafikreise'in öyküsü kısaca böyle. Biz bu röportajı yaptığımız sıralarda, girişim mahalledeki okul sorununu ele almaya hazırlaniyordu. Bir de mahalledeki bilim adamlarının (sosyolog, pedegog, profesör) katkısıyla bir “Frankfurter Manifest” hazırlığın- da. Haidelberg Manilest'in ırkçı çığlıkları hala kulaklarda yankılanırken, Frankfurt- un yoksul ve uzak bir mahallesinde bir avuç Alman, Türk, Italyan, Kürt, Yunanlı “Komşu” bir karşı bildiriye hazırlanıyor. 
En büyük dayanakları ise kapitalizmin yok ettiği, eski ve köklü bir kurum: Komşuluk! 


Onuk da Alman toplumu ile kolay uyum sağlayabilen, girişken ve deneyimli bir göçmen işçi. 

Onuk'un eleştirileri özellikle Türkiye Konsoloslukları, politikacıları ve devlet sorumluları üstünde yoğunlaşıyor. Onuk şöyle diyor:“21 yıldır en az 7-8 işyerinde çalıştım. Bugüne kadar tek bir Türkiyeli politikacının gelip sorunlarımızla ilgilendiğini görmedim. Görenleri de görmedim. Görünen şu, başımızın çaresine gene kendimiz bakacağız. 40 bini sonradan göç etmiş 120 bin Kıbrıslı Türk için taa ABD Senatolarına kadar üç ayda bir düzenli bültenler yayınlayan Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri milyonlarca göçmen işçi için ne yapıyorlar? Hiç. Hiç bir şey...” 

Onuk, Konsoloslukların kraldan çok kralcı olduğu inancında. Çürütülmesi güç bir örnek veriyor: “Pasaport uzatmalarda işi olan, bir işyerinde çalışmakla olan Türklerden uzatma harcı olarak 20 mark alıyor konsolosluklar. Işsiz Türkiyelilerden ise 190 mark. Ayrıca pasaportları uzatırken çalışma iznine bakıyor. Bu izin varsa pasaport 5 yıl uzatılıyor, yoksa bir yıl. Bunun anlamı açık. Konsolosluklar kendi yurttaşlarma zulmetmekte, haksızlık yapmakta, onları zora sokmakta Alman yabacılar polisi ile adeta ortak çalışıyorlar.” 

Muhittin Onuk Türkiye'nin Balı Avrupa'daki göçmen işçileri döviz yumurtlayan tavuklar olarak gördüğü ve sadece öyle gördüğü inancında, Şöyle diyor; “Al man ve Türkiye hükümetleri arasında kapalı kapılar ardında yapılan anlaşmalardan dolayı iyice üvey evlat olduk. Anlaşılan Türkiye daha karlı bir döviz kaynağı buldu ki bu böyle...” 

Muhittin Onuk'a göre kendi devletince böylesine itilen kakılan ve sahip çıkılmayan göçmen işçilere karşı Alman hükümetinin hertürlü haksızlığı reva görmesinde, yabancı düşmanlığını pervasızca kabarımasında şaşılacak bir şey yok. Doğal olarak bu böyle gelişiyor. Çareyi ise daha önce söylediği bir sözle açıklıyor Onuk: Kendi başımızın çaresine kendimiz bakacağız... 


“Sorun çocuklar arasında değil büyükler arasında” 


Kristina Schmidt Nordend'de Katolik Kilisesi, .c ait bir Kindergarten'da (Çoccuk yavası) “Leiterin” yani yönetici olarak çalışıyor, Kindergarten'da Türkiye- 


li emekçilerin çocukları da var. Bir başka deyişle yabancı düşmanlığının çeşitli yansımaları Kindergarten'ın yaşamında da etkisini göstermekte. 

Kristina Schmidt soruna net bir yargıyla giriyor: “Sorun çocuklar araşında degil, büyükler arasında” diyor ve ekliyor “Sorunlarla dolu bir ortamda her çocuk sorunludur”. Almanlar açısından eleştirilerini iki noktada düğümlüyor Kristina Schmidt: “Eğitim kurumlanmızda yeni koşullara uygun önlemleri alamadık ve Alman anababalar ortadaki fili duruma uyum sağlayamadılar. Bu ölkede sayılan yüzbinlerle ölçülen yabancılar var. Bunların çocukları var. Bu çocukların da eğitim kurumlarına gereksinimleri var. Bunun iyi kavranması gerek”. 

Kristina Sehmidi'e göre şu anda Kin- 


Kristina Schmidt 


dergarlen'da geçici bir çözüm yolu izlenebiliyor: Çocuklar arasında anlaşmazhk çıkmasını önlemek. Sorunu değil, sonuçlarını esas alan geçici bir önlem bu. 
Schmidt de bunun bilincinde. Bu yüzden Kindergarten'daki çocuklarla hep birlikte, özellikle Türkiyeli ailelerin evlerine gidilip oyunlar oynanıyor. Geçenlerde küçük Tolga'nın sünnet oluşu Kindergarten'da kutlandı, 

Kristina Schmidt sorunun Kindergarten düzeyinde çözümü için ana-babaların etkin katılımının tek ve vazgeçilmez koşul olduğu inancında. Ama bunun sağlanması hiç de kolay degil. 
Yabancı düşmanlığının dalbudak saldı-È bir ortamda, önce büyüklerin sorunu çözümlemeleri gerek. 


Sayfa 14 


SİZİN İÇİN SORDUK 


Oturma hakkı almak, Türkiyeli emekçiler arasında yeterince önemsenmedi. Oysa kabaran yabancı düşmanlığı ortamında hergün bir başka türlü “keyfi uygulamalarına” tanık olduğumuz yabacılar polisinin karşısında güçlü ve sağlam hukuksal konumlar edinmek büyük önem taşıyor. Bu yüzden, bu sayfada ayrıntılı olarak aktardığımız. 
“Oturma hakkı” konusunda 


bilgilenmeyle yetinmeyip, yakın çevrelerinde bu konuda örgütleyici bir görev üstlenmeleri de gerekiyor. 


“Oturma hakkı”nı almak için ne yapmalıyız? 


Yabancı düşmanlığının hızla tırmandığı bir dönem yaşıyoruz. Bu düşmanlık yalnızca sokakta, işyerinde değil, devlet dairelerinde, yabancılar polisinde, Arbeitsamt'da da karşımıza dikiliyor. Gerek yasalarla, gerekse yasa dışı yön temlerle Federal Almanya'yı terketmeye zorlanıyoruz. Bu zorlamaya karşı direnmenin, haklarımıza sahip çıkmanın en önemli yollarından birisi de Oturma Hakkı'ndan yararlanmaktır. 

Okurlarımızdan gelen genel istek üzerine, bu sayımızda Oturma Hakkı'nı geniş bir biçimde ele alıyoruz. 


Yabancı düşmanlığının giderek arttığı, yabancılar yasasının sertleşti rilerek değiştirilmek istendiği şu sıralarda, “Oturma hakkı” konusu biz yabancılar için daha önem Kazanıyor. 1 Ekim 1978'den beri yürürlükte olan “Oturma Hakkı Yönetmeliği”nin getirdiği avantajlardan yararlananların sayısı, bu hakkı kazandığı halde bundan yararlanmayanla» nn sayısından çok düşüktür. Bu durum, böyle yakıcı birsoruna gereken önemin verilmediğini ve bu hakkın yabancılar arasında yeteri kadar bilinmediğini gösteriyor. 

Oturma hakkımızın güvence altına alınması bizlerin ve aile fertleri» mizin bundan böyle de Federal Almanya'da kalabilme ve çalışabilmesinin en önemli koşullarından biridir. Bu haktan yararlanmamak, sendikularin uzun yıllar süren çetin savaşım sonucu elde ettiği kazanımı başkasına hediye etmek demektir. 

Bu zamana kadar genel olarak 5 yıldır Federal Almanya'da ikamet edenlere başvuruları halinde verilen “Süresit Oturma Izni” (Unbefristete Aufenthaltserlaubnis) bizlerin buradaki durumunu “Oturma Hakların okula devamını gösteren belge ile bu yükümlülüklerini yerine getirebilirler. 


İstenebilecek ek belgeler 


Özellikle işsizliğin arttığı, yabancıların işsizliğe sebep olarak 'boy hedefi gösterildiği günümüzde, yabancılar dairesi yukanda gösterilen şartları yerine getirenlere çeşitli zorluklar çıkartmakta, başvuru sahiplerinden, “Federal Almanya'nın ekonomik ve sosyal yaşamına uyduklarım” belgelemelerini istemektedirler. Bu nedenle sizlerden diğer bazı belgeler de istenebilir. Örneğin: 

© Yeterli gelir 

Halen çalışmakta olanlar son ayın ücret belgesini başvuru dilekçelerine eklemekle bu yükümlülüklerini yerine getirmiş sayılırlar, Esas sorun olan çalışmayanlardır. 

Halen çalışmayan, işsiz olanlar, işsizlik parası alanlar da, Arbeitsamt'lardan aldıkları işsizlik parası belgesini dilekçelerine eklemelidirler. 

Yabancılar dairesi çok kez işsiz olanların başvurularını, işsizlik parası aldıkları gerekçesiyle geri çevirmekte, işsizlik parası alanların bu hakka sahip olmadıklarını belirtmektedirler. Konuya oturma hakkı yönetmeliği de kesin bir açıklık getirmemektedir. Arbeitsamı'larca, işsizlik parası almak, yeterli gelire sahip olmamak demektir, 

1şsiz olanlara, işsizlik parası alanlara önerimiz her şeye rağmen oturma hakkı için başvurularını yapmalarıdır. Zira kanımızca işsizlik parası, yaşam için “yeterli” gelir demektir. Şöyle ki, işsizlik parası alınmasi ve bu gelirin geçim için yeterli gelir sayılmaması demek, Federal Almanya'da sayılari 2,5 milyonu bulan işsizlerin yaşam için yeterli 


gelire sahin olmadıklarını belgelemek demektir. Bu riske girecek vü: 


Başvuru ve yardımcı kuruluşlar 


Oturma hakkı alabilmek için yukarıda gösterilen ön şartları yerine getirdiğinizi belirleyen belgeleri başvuru dilekçenize ekleyerek yabancılar dairesine başvurun. (Tek kişilik başvuru dilekçesi: Örnek: 1. Tüm aile fertleri için başvuru dilekçesi: Örnek 2. Süresiz çalışma izni için Arbeitsamt'a başvuru dilekçesi; Örnek; 3). 

Başvuru dilekçenizin yabancılar dairesince kabul edilmemesi veya herhangi bir gerekçeyle reddedilmesi halinde, reddedilme gerekçesi» nin sizlere yazılı olarak bildirilmesi zorunludur. Bu haktan vazgeç» meyin. Yabancılar dairesinden aldığınız bu belge ile üyesi olduğunuz sendika şubesine başvurun ve sendikanızın yardımını isteyin. Yabancı» lar dairesince red nedeni olarak gösterilen gerekçelerle aynı görüşteolmamanız halindegerekli yardımı göreceksinizdir. Gereğinde mahkeme yoluyla durumunuza açıklık getirilmesini isteyebilirsiniz. 

Unutmayınız: Kazanılmış en geniş haklar bile, kullanılmadığı zaman hiç bir işe yaramayacaktır, Kazanılmış haklardan yararlanın! 
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kı” (Ayfenthaltsberechtigung) kadar vaio altına almamaktadır. 
Çünkü “Süresiz Oturma İzni”, adı üzerinde “izin”dir ve bu izni alabilmek için gerekli olan ön koşullardan birinimortadan kalkması halinde her an sınırlanabilir veya geri alınabilir. Örneğin, oturduğunuz konut ölçüleri sabit kalmak şartıyla, çocuk sayısındaki artış nedeniyle, ikamet yerinin ailenin nüfus sayısına göre yetersiz olduğu gerekçesiyle verilmiş olan süresiz izin sınırlanabilir. 

Dahası var: Süresiz oturma izni, sosyal yardım (Sozialhilfe) alınması ve trafik suçları işlenmesi hallerinde de sınırlanabilir veya tamamen geri alınabilir. Özellikle sosyal yardım alınması halinde Federal Almanya'dan çıkarılmanız bile sözkonusudur. 

Sizlere ve aile fertlerinize en sağlam güvenceyi “Oturma Hakkı” sağlar. Oturma hakkına sahip olanların, bu haklarının ellerinden alınması veya Federal Almanya'dan çıkarılmaları ancak çok önemli hallerdeolanaklıdır. Oturma hakkı kesinlikle sınırlanamaz. Bu nedenle sizleri uyarıyoruz: Oturma hakkından vakit geçirmeden yararlanın!.. 

Oturma hakkı alabilmek için daha önceden süresiz oturma iznine sahip olmanız şart değildir. Ön şartları yerine getiren herkes bu hakkı alabilmek için başvuru yapabilir. Daha önce birkaç yıllığına süreli olarak verilen oturma izninin süresi dolmasa dahi, şartların yerine getirilmesi halinde sürenin dolmasını beklemeden oturma hakkı başvurusu yapılabilir. Diyelim ki, 1985 yılına kadar oturma izniniz var; ama oturma hakkı alabilmek için şartları yerine getiriyorsanız, 1985'e kadar beklemeden hemen başvuru yapabilirsiniz. 

Bu nedenle, yabancılar dairesinde çok kez karşılaştığımız “Sizin oturma İzninizin zamanı henüz dolmamış, dolduğu zaman gelin” veya “Sizin oturma izniniz süresiz, oturma hakkı almaya gerek yok, çünkü her ikisi de aym şeydir” gibi sözlere kanmayın ve oturma hakkı almak isteğinizde ısrar edin. Başvurunuzun her ne sebeple olursa olsun yabancılar dairesince işleme konulmaması veya oturma hakkı isteminizin “şartlaryerine getirilmediği” gerekçesiyle verilmediği durumlar- da, verilmeme gerekçesini açık olarak belirleyen ve en önemlisi “yaalı” cevap isteyiniz. Bu hakkınızdan vazgeçmeyiniz. Çünkü tüm itirazlar elde yazılı ve gerekçeli belge bulunması halinde yapılabilir. 

Oturma hakkı alabilmek için ön şartlar G3 yil aralıksız olarak Federal Almanya'da ikamet etmiş olmak 

Bu zamana kadar geçerli oturma izni olanlar aralıksız ikamet ediyor sayılır. Federal Almanya dışındaki geçici süreler (izin) ve işveren tarafından geciktirilen başvurular “gecikme” sayılmaz. Ayrıca, askerlik hizmetinde geçen zaman, hizmetin bitiminden hemen sonra geri dönüldüyse “ikamete ara verme” sayılmaz. 
© Özel çalışma izni 
“Özel” kelimesi sizleri korkutmasın. Özel çalışma izni, $ yıllık çalişma izni demektir. Federal Almanya'da son 5 yılda aralıksız çalışanlara, $ yıllık, yani özel Krem izni verilir. 8 yıldır aralıksız çalışanlara, çalışma izni “süresiz” verilir. 
© Yeterli Almanca 
Yabancılar dairesinde başvuru yaptığınız memurla basit bir biçimde anlaşacak kadar dil bilmeniz yeterlidir. Lisan sınavı, yazılı hayat hikayeniz veya dilekçeyi kendinizin yazması sizden istenemez. 
© Yeterli ikamet yeri 
Yeterli ikamet, çevre koşullarına uygun, emsallerine uygun konut demektir. Ikarget yerinin yeterli olabilmesi için kişi başına istenen metrekare ölçüsü her eyalette değişmektedir. 

Mutfak, banyo, tuvalet ve koridor gibi yerler hesaba dahil edilir. 

Aynı durum, firma lojmanlarında oturanlar için de geçerlidir. 
© Çocukların okula devam yükümlülüğü Okul çağında çocukları olanlar, okul idaresinden alacakları, çocuk- 


ig” >. 
gelire sahip olmadıklarını belgelemek demektir. Bu riske girecek yâbancılar dairesini de görmek isteriz. 

Oturma hakkı almak için başvuran işsiz arkâdaşlara tavsiyemiz, istemlerinin yabancılar dairesince geri çevrilmesi halinde ilgili memur- dan “Gerekçesi, işsizlik parasının yeterli gelir olmadığını belirten” yazılı belgeyi istemeleridir. Bu belge, itirazda kullanılacak en önemli belgedir. 


© Sabıkalı olmamak 
Yabancılar dairesinin istediği diğer bir belge de, başvuru sahibinin sabıkası olmadığını kanıtlayan belgedir. Bu belgeyi yabancılar dairesi kendi araştırmalarıyla temin etmektedir. 
Adli sicilden silinen veya kayda geçmemiş suçlar sabıkadan sayılmaz. Diğer suçlar, suçun çeşidine göre değişir. 


Türkiyeliler için özel uygulamalar 

Türkiyeliler, Federal Almanya'da 4 yıl çalıştıktan sonra özel çalışma iznine hak kazanırlar. $ yıldan beri Federal Almanya'da yaşayan, enaz 4 yıl çalışmış olanlara sınırsız özel çalışma izni verilir. 

Eşler için: Çalışma iznine gerek yoktur. 

Çocuklar için: Oturma iznine sahip olan ve 16 yaşını dolduranlara başvurmaları halinde oturma hakkı verilir. Çalışma iznine gerek yoktur. 

Oturma hakkına sahip olan yabancı işçilerin birlikte oturdukları eşleri ve 18 yaşına kadar olan çocuklarına gerekli ön şartları yerine getirdikleri ve $ yıldır Federal Almanya'da ikamet etmeleri halinde oturma hakkı verilir. 


biss si 
(Otere Matka = i kişilik) 


Datuss 72.5.1963 


#eirett: satethaitabarecatigung 


Sehr qoshrte Dasan und erren! 


Tch secate eine Aufentaltstaroghtigung teaneroyon. 

Ich bim seit ORTOSER 1970 umanterbroches İn der Bundesrepebiik Destecàlasd. In dieser jelt babe ich air wihrend selnes Asfanthaltes nichts m Schulden kommen lasses. 

leb woane am Aufenthaltsort in siner den geltenden Massot Den 


keniberg 
Ausigadertetârée sar 
Stadı raaarçar 


Setreffr iefepitalssterecatiysg Jür Çaniliemacşaközize 


Sehr yeshite Baze und Kerremt 
Mir söchtem sine hufestbaltaberecmi iyeny Bâzztrapene ìa dez 3O 


1.9.1935 ANKARA/TOSTZ Ortosea 1379 
İO.E.İMĞ  ANRAMAZTURCER APRİL N 


s.e Voimme —  qetores is Åf der sD osit tam Kara sazım #37 roet 7m nn 

KAYA arz A xa iy 

KAYA marice sans raure 


Wir wohnen am Aufenthaltsort is eiser den yeltenden Mansarlben ente 


#precsendan woreumt. 


mit freonilicseo Grūüsses 


(18 yaşından yukarı aile fertlerisis iması) 


Doti BOYUK darfis yazılan yeriür tipisei verilere göre önldüreler, 


esst iaaresie Çalışma wakti açibi 


Masa: toati AYA 


Assetiritei MAZPESTA. 529 


Datem 72.3.1983 


Betret?: ünbefristere Arbejtserimtais Seht geehrte Damen smd Werren! 
Ich scote eise usdefristete Ardeitserlasbois basatrepes. 


u seizes person: 

ich habe die türkische Staatsaspeòðrigheit sai bia seit OKTOSES 
1970 io det Bundesrepublik Oestschlend. Seit dieser leit etaba 
ien is einen ueeeterirothanen ArbeitsverhSiisis, 2. £. bin dek benibittişe Bel dez Firma MAVER - MİLLER FO, 4900 FRANETEFT: 


Mit Tesndlichan cross imza) 


Söte Büyük berfle yarılan perier kişiiei verilere göre doldurulur. 


A! a 
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GÜLDÜŞÜN 


Bu sayımızdan itibaren “Güldüşün” başlığı altında bir mizah köşesi açıyoruz. 
Nazım Hikmet'in “Neşe kavganın musikisidir” dizesi bu köşenin hedefini de, 


lük, demokrasi, barış ve ve devrim savaşçılarının gücüne güç katıyor. “Kavganın musikisi” oluyor. 
Bu sayımızda halkımızın ürettiği, yazanı, ilk söyleyeni, şakayı düzeni belli olma- 


yan, tek sözcükle halkın malı “cunta fıkraları” sunuyoruz. 


Otobüste 


Adam, Istanbul'da sabahleyin tıklım tıklım dolu otobüste yanında duran adama nazikçe eğilip sormuş: 

-Beyefendi, demiş, acaba subay filan mısınız? ì 

Öteki şaşırmış: 

-Yok efendim, ne münasebet. 

Beriki üstelemiş gene nazikçe: 

-Peki efendim, acaba kardeşiniz. babanız, yakım akrabalarımız arasında subay var mı? 

Öteki bir anlam verememiş ama gene nezaketini bozmadan yanıtlamış: 

-Hayır efendim, yok 

-Peki ev sahibiniz, apartman yöneticiniz, okul arkadaşlarımız, komşularınız arasında hiç subay... 

Adam artık dayanamamış, patlamış; 

-Yok be kardeşim, yok dedik. Ne subayı, Yok... 

O zaman bizimki daha üst perdeden gürlemiş: 

-Öyleyse çeksene ayağım esşoğlueşşek, bir saattir ayağıma basıyorsun... 


a 
AV e 
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Vampir 


Cuntariım işkencecilerinden biri mesa- 


isini () bitirip eve dönmüş. Oturmuş şemek yerken, küçük oğlu sormuş: 

-Baba, demiş. okulda senin için kan içen vampir diyorlar, doğru mu? 


işkenceci gözlerini devirerek sormuş: 

-Nee, kimmiş onlar bakayım, adları ne,miş? 

Karısı sözünü kesmiş herifin: 

-Bırak şimdi çocukla çene çalmayı da çorbanı iç demiş, yoksa pıhtılaşacak... 


` 


BİLMECE -BULMACA-SATRANÇ 


Bulmaca 


SOLDAN SAGA: 1. 1920” 
de Türkiye burjuvazisi tarafından Trabzon açıklarında onbeş yoldaşı ile birlikte alçakça öldürülen, Türkiye 


nk WE — 


Al 4 SEBA 


10 11 12 


Bektaşi babası ve Evren 


Evren'in ikide bir yaptığı yurt gezilerinden birinde, bektaşi babası da Evren'i dinlemeye gitmiş. Evren çıkmış kürsüye başlamış anlatmaya: 

-Sevgili vatandaşlarım; gerçek demokrasiyi memlekete biz getireceğiz. Bizim demokrasimizde elbette işçi hakları olacaktır. Ama ekonomik durumun daha da bozulmaması için öyle zırt pırt grev yapılmasına izin verilmeyecektir... Bizim demokrasimizde örgütlenme özgürlüğü mutlaka olacaktır. Ama her önüne gelenin parti, dernek kurmasına izin veremeyiz. Ancak bizim uygun gördüklerimiz örgüt kurabileceklerdir... Bizim demokrasimizde söz söyleme özgürlüğü sınırsız olacaktır ama sınıf ve sınıf savaşımından söz edilemiyecektir... Bizim demokrasimizde fikir özgürlüğü olacaktır. Ama Atatürkçülükten başka ideolojilere asla izin verilmeyecektir... 


Bizim demokrasimizde... 
Bektaşi babası dayanamamış: Mustafa 
Kenan 


-Paşa, demiş, sen şuna “demokrasi fi-Evrentürk 


lan olmayacak” diyeceksin de birtürlü di-Evren artık kendini iyiden iyiye 


lin varmıyor... 
Nesini? 
“Ikinci Atatürk” sanmaya başladı ya,artık herkonuşmasında, her yer- 


Evren'e sormuşlar: 

Paşam, aydınlık kafalı, insanlığın ilerde, her konumda Mustafa Kemal gibi davranmaya başlamış. Günler- 


lemesinden yana olan, düşünen, sömürüye karşı çıkan insanların en çok nesini seversiniz? 

Evren yanıt vermiş: 

-Ölüsünü.... 


den bir gün Devlet Tiyatrosu'nda bir oyunun gala gecesini şeref locasından izledikten sonra, sanatçıları kutlamak üzere locasına davet etmiş. Bütün oyuncular, rejisörler locaya doluşmuşlar. Evren hepsinin elini sıktıktan sonra bir de kısa ko- 


nuşma yapmış; 

-Efendiler, demiş. hepiniz milletvekili, bakan, başbakan, hatla cumhurbaşkanı olabilirsiniz, ama asla sanatkar olamazsınız... 


Satranç 


Bir kural 


Satrancın en önemli kurallarından biri tutulan taşın oynanmasıdır. Eğer rakibinizin taşına, almak için dokunursanız almak zorundasınız. Düzeltmek amacıyla dokunacaksanız önce “düzeltiyorum” diye haber vermeniz gerekir. Tuttuğunuz taşı bırakmadığınız sürece istediğiniz kareyle oynayabilirsiniz. 

Kural dışı hamleler: 
Şahı tehdit altında olar bir oyuncu bu tehdidi önleyecek yerde başka bir taş oynar- 


SATRANCI DÜZENLEYEN 
Halit Altınsuyu 


an ha hamisi nasi giderir da sahna İbrnarımavta süne mümin nrnna tatila. mara 


Evren Istanbul'a gelmiş. Akşama doğrü şerefine bir yemek düzenlenmiş. Bogazsırilarında lüks birlokantada masalar düzülmüş. Öteki paşalar, maşalar. patronlar, vali mali hepsi oturmuşlar. Yemeğe başlamışlar. Mutfakta da aşçılar harıl hanl yemekleri hazırlıyorlarmış. Bu arada güvenlik görevlisi subaylar habire mutfağı denetliyor, yemeklerle güvenlik açısından filan da ilgileniyorlarmış. Bir ara hazırlanan bir balık yemeğine bakmışlar. Aşçılardan birine güvenlik subayLsormuş: 

-Bu ne balığıdır? 

Aşçı bilememiş. Aşçıbaşıyı çağırmışlar. O da bakmış bakmış: 

-Bunca yıldır ensai çeşit balık pişirdim ama bu balığı ilk kez görüyorum. Bagışlayın, ben de tanımıyorum bu balığı demiş, 

Bunun üzerine hemen sahilden eski, yaşlı balıkçılardan biri çağırılmış. O da evirmiş çevirmiş balığa bakmış ama taniyamamış: 

-Valla ben de bu balığı ilk kez görüyorum. Siz en iyisi Üsküdar'da 90 yaşında balıkçı Rüstem reis vardır ona sorun, diye akıl vermiş. 

Hemen helikopterlerle Rüstemreis getirilmiş. O da bakmış, kafasını sallamış: 

-Valla yedi denizi gezdim ama bu balıfa hiç görmedim. Tanıyamadım demiş. 

Iş uzamış ama sofranın servisi de gecikmiş. Bunun üzerine Evren'in yaveri içeri girmiş. Mutfaktakilere: 

-Yahu ne oldu paşanın balık yemeği, bekliyor, demiş. Durumu hemen yavere anlatmışlar. Balığı bir türlü bir bilen bulamadıklarını söylemişler. Yaver gül- 


şılmağık - Bir beyin hastalığı, 3- Bir çği yemişi - İlave- 
(Tersi) yabancı dilde yağ, petrol yağları, 4- Osmanlı devletinin kuruluşu sırasında akıncı dervişlere verilen ad, 5- (Tersi) proteinli, hayvansal besin maddesi - 

Anlam - Müzikte bir nota, 
(Tersi) “Bilincine çıkar, ne olduğunu kavra” anlamında bir emir - Alet, araç, 7- Türkiye'de bir haber ajansının kısa yazılışı - Psikolojide bir tedavi yöntemi, 8- Sıcaklık ölçme birimi - Sovyetler Birliği'nde bir halk, 9- (Tersi) Marmara bölgesinde bir ilçemiz - Iki nesnenin birbirin- den uzaklığı, 10- (Tersi) Içi hava yada uçucu gazlarla doldurulmuş bir çocuk oyuncağı - Deniz hırsızı, deniz soyguncusu, 11- Amerikan ve Ingiliz filmlerinde, filmin bitti-Bini bildiren kelime - Meydan, geniş kavşak - çok renkli, 12- Elin içi - Delil, argument. 

YUKARDAN AŞAGI; 1- Hint halkının Ingiliz Emperyalizmine başkaldırışı sırasında daha çok pasif direniş yöntemleri öneren, barışçı bir lider, 2- Yaradılıştan bozuk ve çirkin olan canlı - Havada bulunan bir gaz, 3- Ege Bölgesinde Gediz Ovasında eski bir uygarlık merkezi - Toplumdaki en küçük insan birimi, 4- Osmanlı devletinin son dönemlerinde 33 yıl tahtta kalmış, “Kızıl Sultan” diye anılan özgürlük düşmanı bir padişah, 5- (Tersi) tatsız, tuzsuz, yağsız bir pirinç yemeği - Hollanda'nın trafik işareti -(Tersi) Harman kaldırırken çok işe yarayan bir çiftçi aleti, 6- Bir işi gönüllü yapan, para kazanma amacı ile çalışmayan - Müzik notaları dizisinde altıncı nota, 7- Oğuz Destanına göre Türklere yol gösteren dişi kurt - Tarihte bir devlet, $- Mahzur- Avrupa ülkelerinde feodal beyler arasında bir rütbe, 9- Vücutta doğal olmayan çıkıntı - (Tersi) Belgi, slogan, 10- Tunceli yöresinde bir kasaba - Erzurum yakınlarında, tarihi çok eskilere dayanan bir kasaba, 11- Yazım kaideleri (iki kelime), 12- Uluslararası Çalışma Örgütü'nün kısa adı - Çol degil - Müzik, edebiyat, resim, sinema, tiyatro gibi dallari olan bir kültürel etkinlik alanı, 

GEÇEN SAYIDAKI BULMACANIN ÇÖZÜMÜ: 

SOLDAN SAGA: 1- Şeyh Bedrettin, 2- Acaip - Ra - Orman, 3- Terk - Kal - Re, 4- Avamkamarası, $- Fidel Kastro - Ag, 6- Atatürk - Rami, 7- Maaş - Tay, 8- La - Ksenefon, 9- Izak - Otlak - Rey, 10- Ima - Kalafat, 

YUKARIDAN ASAGIYA: 1- Şatafatlı - Ak, 2- Ecevit - Azize, 3- Yaradan - Aman, 4- Hikmet - Akabe, 5- Bp - Klüm - Af, 6- Acrakok, 7- Dr - Makastar, 8- Rakas - Şellak, 9- Artı - Naaş, 10- Dolar - Tekfur, 11- Dr ~ Soraf - Ale, 12- Im- Ayort, 13- Nar - Am -Ne-Aç, 14- Nergis. 


Bilmece 


Aşağıdaki heceleri sadece birer kez kullanarak soruların karşılığı olan kelimeleri bulunuz. Bulacağınız kelimelerin başharfleri sırası ile okunduğunda Kari Marks'ın ünlü yapı- 


timin adı çıkacaktır. 


l- Fransizların ağır hapis cezasına çarp-, tırdıkları mahkumları, gönderdikleri bir Okyanus adasında mahkumların insanlik dışı yaşamlarını çarpıcı bir dille anlatan Ünlü roman. 
2- Kadını egemenliğine dayanan toplum biçimlerine verilen ad 
#3 Işgücünü satarak geçimini sağlayan ve işgücünden başka hiçbir mülkü olmayan sınıfın uluslararası adı 
4- Ünlü ozanlar, ressamlar yetitiren 


Dante, Leonardo da Vinci, Rafael, Gramsci gibi ünlü düşünürler, sanatçılar yetiştirmenin övüncünü, Mussolini gibi bir faşistin utancını taşıyan bir Akdeniz Ülkesi, 

5- Araya para karıştırmadan yapılan alişveriş 

6- Kapitalistin işçilerden elde ettiği 

7- Kuzey Avrupa'da uzun boylu, mavi gözlü bir irk 


A-AR-BEK-DE-ER-GER-1-KAS-KE-LA-LE-PON-PRO-TA-TAL-TAR- 


sa bu hamlesi geri aldırılır ve şahını korumaya -eğer mümkünse oynadığı laşla- mecbur tutulur. Bundan dolayı hiçbir oyunda şah doğrudan doğruya alınmaz. 


Rok 


Rok, hiç hamle yapmamış Şah ve Kale've bütün oyunda bir kez tanınmış bir ayrıcalıktır. Bunun için Sah ve Kale'nin urasında başka bir taş bulunmaması.: Şah ve Kale'nin daha önce hiç oynaontamış olmasi. Şah'a bir düşman taşın “Kış” dememesi, Şah'ın geçeceği alanın düşman ateşi altında olmaması gereklidir. Rok işlemi vezir kanadında yapılırsı ROK (Notusyonda işareti:04)-0), Şah kanadında yapılır» sa KÜÇÜK ROK (Notasyonda işareti:0-0) adını alır. 


Pa 


Konum: l'idikkatleizlerseniz, Şah'larla Kale'lerinarasının ae Ma sge adana iki tarafin rok yapmağa hazır bulunduğunu görürsünüz. Önce Bi ROK yapalım: Notasyonu da yazalım hamlemizi yapmadan önce; 
1.0-0-0 000 

Bunun anlamı şudur: her iki taraf da Büyük Rok yapmışlar. Nasıl? Bu sorunun yanıtını şekil 2'yi inceleyerek öğrenebiliriz. Beyaz Şah (e 1) karesinden kalkarak (c 1) karesine giderken, Beyaz Kale'de (a 1) karesinden (d 1) karesine atlamış. 
Aynı durum siyahlarda da olmuş, Rok yaparken bir elimizle şahı, öbür elimizle de Kale'yi tutarak aynı zamanda ikisini gidecekleri yere koyanz. 

Şekil 3'deki durumu önce yazalım: 

1.0-0 00 

Önce beyaz, sonra siyah KÜÇÜK ROK yapmışlar, (è 1) karesindeki Beyaz Şah (g 1) karesine, (h 1) karesindeki beyaz Kale'de (f 1) karesine aynı anda oynamış. Aynı şeyi siyahlar da yapmış. 

Şekil 4'de Büyük Rok'a hazırlanan beyaz Şah. (d 1) karesi siyah At'ın ayağı olduğun- dan amacına ulaşamıyor. 


«'b.'e ast g 'b 


- Nu su a4 
- Ne sw os 
- Ne anao 


- Nu sada 
- NU bü e aw 
-nv anono 
- Nu bum se 


mmamiş: 
-Allab allah, demiş, Evren pașa balıktan bu kadar iyi mi anlar? 
Yaver omuz silkmiş; 
Yoo, demiş, balıktan anlamaz ama bizim paşanın dediği dediktir... 


Düşman bir sınıfın adı olup son derece tehlikeli olduklarından her an tepelerin- de demir yumruğun bulundurulması gerekir. Ancak bu demir yumruğu kadife eldivenle sarmakta büyük yarar vardır. 


MEMUR 

Tapu dairesinde filan çalışan cinstense iki yakası bir araya getirilmemesi, örgütlenmelerine, sendikalaşmalarına asla olanak tanınmamasında “milli” yararlar olan; ancak general meneral cinsinden olanların parlamentoyu dağıtıp iktidara zorbaca el koymasında on yılda bir büyük “milli” yararlar bulunan kişiler, 


PARTİ 

Kokteyl parti, garden parti, kumar partisi, içki partisi, seks partisi gibi olanların- da herhangi bir sakınca bulunmayıp, “siyasi parti” biçiminde ortaya çıkanlarının ancak ve ancak sıkı sıkı denetim altında bulundurulmaları gereken kuruluş ve topluluklar, 


DEMOKRASİ f 

(Cunta sözlüğünde bu sayfa atlanmış olduğundan herhangi bir bilgi elde edilememiştir) 4 

KÜRT 

Türk sözcüğünün Doğu Anadolu bölgesindeki cahil halkın dili dönmediğinden dolayı biçim değiştirmiş biçimi olup bir başka anlam.vermeye kalkışanların hepsi “bölücülük” suçundan ya askeri cezaevlerinde yok edilirler yada idama mahkum edilirler. 


ATATÜRKÇÜLÜK 

Geçmişteki anlamında var olan zararlı tüm yanlar arıtılarak elde edilmiş bir “ideoloji” olup, onun dışındaki hiç bir dünya görüşünün yurt içinde (ve ah bir mümkün olsa yurtdışında!) varolmasına izin verilmemesi gerekir. 


Sayfa 16 


Türkiye Postası, 3 Haziran 1983 


Şenliğin .belgisi: Barış için, sağa karşı, çalışma hakkı ve uluslararası dayanışma için! 


Dortmund'da düzenlenen Gençlik Festivali'ni 200 bin kişi izledi 


© “Gençlik Festivali 83”ü SDAJ ve MSB-Spartakus birlikte düzenledi ve 65 ülkeden 90 delegasyon katıldı 


g'estivalde FIDEF, DIB-FAK, GERÇEK, KOMKAR, KKDK, 
KÜRT HALKEVLERİ, IŞÇI 
GERÇEGI, SERXEBUN ve 
KOÇ-KAK birer masa açtı. 


@ Festivalde 1000'in üzerinde sanatçı altı büyük salonda sanat gösterilerinde bulundu 


“Gençlik Festivali 83”, 22-23 Mayıs günlerinde Dortmund Westfalenhalle ve çevresinde 200 binin üzerinde gencin katılımıyla yapıldı. 1978 yılından bu yana geleneksel olarak iki yılda bir düzenlenen gençlik festivalleri, Sosyalist Alman Işçi Gençliği SDAJ ve Marksist Öğrenci- 


Sanatçı Franz Josef Degenhardi 


için nasıl inşa edildiğini ğ 


İZLENİMLER 


Festivalin doruk noktasını ilk günün akşamı düzenlenen “Banş Gece si" simgeliyordu. 20 bin kişilik Westfalenhalle tıkabasa doluydu. Tüm dün yadan gelen konuklar, 94 ülkenin delegasyonu izleyenlerce selamlanı yor, taşkın coşku konukların savaşımına olan saygıyı, anlayışı ve daya nışmayı simgeliyordu. Bu özellikle ABD emperyalizmi tarafından tehdit edilen halklar, El Salvador, Nikaragua, Küba, Sovyetler Birliği, Türkiye, ABD ve Vietnam delegeleri selamlanırken hissediliyordu 

Ardından sanatçı Fasia, barış şarkıları söylüyor. Ona üniformalarını giymiş barış savaşçısı Alman askerleri eşlik ediyorlardı. Tankçı bir as ker kışlalarının bir bölümünü nasil “atom silahlarından arındırılmış bölge” ilan ettiklerini anlatiyor ve ardından “ceza” olarak başka bir kışlaya “sür gün" gönderilmesini “bu bana yeni bir atom silahlarından arındırılmış bölge yaratmak için çalışma olanağı verdi” olarak yorumluyordu 


çayı söylüyor. O sahneden inmeden genç bir Komsomol üyesi, Ne görew yergazi boru hattının kendi ülkesi ve komşu halkların çıkarları 


ler Birliği MBS-Spartakus tarafından düzenleniyor. 


“Barış için, sağa karşı, çalışma hakkı ve uluslararası dayanışma için gençlik festivali” belgisi altında gerçeklestirilen bu büyük eyleme 65 ülkeden 90 delegasyon 


Atakan YORULMAZ 


30 Yıl Sonra Stalingrad” adi par 


ht 


katıldı. Konuklar arasında, Dünya Barış Konseyi Başkanı Romesh Chandra, Dünya Demokratik Gençlik Federasyonu Genelbaşkanvekili Walid Masri, Filistik Kurtuluş Örgütü Kızılay'ın yönetici si Dr, Fathi Arafat, Güney Afrika'dan, Afrika Ulusal Konseyi-AMC Birleşmiş Milletler delegesi John Makhatini, ABD Barış hareketinden Elena Gast, Sovyetler Birliği Yergazı-Boru hattı “Druschba” mn yapımcılarından Nicolai Jegorow, Nicaragua Sandinist Gençlik Merkezi Komitesi üyesi Marrissa Olivares Morales vardı. 


Türkiye İlerici Yurtsever Gençliği Festival'de İlerici Gençler Derneği-IGD tarafından temsil edildi. IGD Genel Başkanı Ahmet Muhtar Sökücü ve IGD Dış Ilişkiler Müdürü Cüneyt Başbuğ “Enternasyonel Salon”daIGD için ayrılan köşe- de gerici askersel diktatörlük koşullarında Türkiye ilerici gençliğinin savaşımı üzerine ziyaretçilere bilgi verdiler, sorutarı yanıtladılar ve tartışmalara katıldılar, IGD köşesi Türkiye gençliğinin savaşımıncanlatan broşürler, düvar gazeteleri ile süslenmişti, Duvarda Türkiye'de illo- 


Gençlik Şenliği, Federal Almanya'daki yerli ve yabancı tüm gençliğin ilgi odağı oldu 


yelpazesi bu yılki Festivalde masa açmış-Vardı. Bunların arasında FIDEF, DIB-FAK, GERÇEK, KOMKAR, KKDK, KÜRTHALK EVLERI, IŞÇI GERÇEĞİ, 

*SERXEBUN, KOÇ.KAK vardı. Dostluk salonunda 30 metre bir alana kurulan “Cafe Bosporus” salonda en fazla ilgi çeken yer oldu. Geniş bir enformasyon masasının da bulunduğu “Cafe Bosporus”da FIDEF yöneticileri ziyaretçilerin Federal Almanya'daki Türkiyeli göçmen işçilerin sorunlar ve Türkiye'deki gelişmeler konusundaki sorularını yanıtladılar, masalarda kendiliğinden gelişen tartışmalara katıldılar. 

Festivalde 1000'in üzerinde sanatçı 6 
büyük salonun sahnelerinde, salonların çevresinde açıkta kurulan sahnelerde sanat gösterilerinde bulundular. 

Yunanlı sanatçı Maria Farantouri ve Türkiyeli sanatçı Zülfü Livaneli'nin birlikte “Dostluk Salonu”ndailk gün verdikleri, Yunan, Türk ve Alman halklarının dostluğunu simgeleyen konser büyük ilgi uyandırdı. Bunun yanısıra Sümeyra 

halk türküleri ile salonda memleket havasi estirdi. Federal Almanya”da yaşayan 


HDF'nin 

6: Kurultayı uisburg'da ~ toplandı 


Türkiye Halkçı Devrimci Federasyonu HDF'nin 6.Kurullayı 28-29 Mayıs günlerinde Federal Almanya'- nın Duisburg kentinde toplandı. Kurultay'a 3'ü Federal Almanya dışın- 
dan olmak üzere HDF'ye bağlı 28 
örgütten 75 delege katıldı. Salonda 
10 kişi de konuk olarak bulunuyordu 

Kurultayın ee aldığı konuların başında yabancı düşmanlığı ve Kohl hükümetinin yabancılar politikası geliyordu. Kurultay, Federal Almanya hükümetinin yabancılar yasasın- da yapmuyı düşündüğü değişiklikleri protesto etli ve HDF'nin bu konudaki görüşlerini ortaya koydu. Kurullay, Alman vatandaşlığına geçişin kolaylaştırılmasını, Federal Almanya ve Türkiyearasında çifte vatandaşlik anlaşmasının derhal yapılmasını, ve Federal Almanyu'daki yabancı işçilerin burada göçmen işçiler haline gelme durumları gözönüne alınarak mevcut yabancılar yasasının kaldınlarak yerine “Yerleşme Hakkı” yasssının çıkartılmasını İstedi ve büyüyen yabancı düşmanlığına karşı da “yerli-yabancı herkese eşit haklar” tanınması istemini ileri sürdü. 


Kurullay'ın ikinci bölümünde Türkiye'deki siyasal gelişmeler ve yeni kurulmakta olan partiler sorunu ele alındı, Bu konuda kabul edilen karar tasansında, CHP'nin kapatilmış olmasının bu partinin hulkçıdevrimci ilkelerini onadan kaldıramayacağı belirtilerek şöyle dendi: 

“Günümüzde Türkiye halkının demokrasi özlemi büyüktür. Halkımız bu özlemini partisi aracılığıyla dile getirmek hakkına suhip olmalıdır. HDF, Türkiye'deki demokratik sol düşünce ve güçlerle ülkemiz koşulkunmı da gözden ırak tutmadan dayanışmu içinde olacaktır. HDF, ülkemizde demokrasinin tüm perekleriyle kazanılmasını amaç olarak öngören, emekçi halka, dayanan, onunla bütünleşen, geçmişle yupılan yanlışlardan ders alan ve demokratik 


den marşlar söylüyor 


yor sözlerini, 


roketlerine hayır!” 


yerga için nasil inşa edildiğini anlatıyor. Essen Benai Brecht Korosu, Brecht" 


Ardından Hiroşima atom katllamından 16 yaşındayken sağ olarak kur tulup da izlerini hala vücudunda taşıyan Bayan Subito alıyor sözü ve “insanlık yeni bir atom savaşından sonra yok olacaktır” 


SDAJ Genel Başkanı Stürmann kapatıyor geceyi başarınz. Gücümüz ortak çahşmamızdadır. Binlerce konu hakkında hangi görüşü taşıyor olursak olalım, bir konuda görüşümüz aynıdır 


diyerek bitir 
“ Birlikte olursak 


ABD 


ile süslenmişti. Duvarda Türkiye” gal olarak yayınlanan gençlik gazelesi ILERI sergileniyordu. 


Festival'de Federal Almanya'daki göçmen işçilerimizin demokratik kitle örgütlerine de bir salon ayrılmıştı, “Dosttak salonu”na büyük bir sahne kurulmuştu. İtalyan, Ispanyol, Portekiz, Yunan ve Fas'lı göçmenlerin örgütlerinin Yanısıra Türkiyeli örgütlerin geniş bir 


Avustralya'daki ilericilere 


KARLSRUHE 


Karlsruhe Linkenheim çevresinde düzenlenen bahar Tutbol tumuvası geçtiğimiz hafta sonunda tamamlandı. Turnuva- nın birinciliğini yaplığı bütün maçları kazanan Şimşekspor alırken, Emektarlar ikinci ve Umutspor da üçüncü oldu, 


o 
NEUKÖLLN 


Neukölla'tü Gençlik Evleri'nin düzenlediği futbol turnuvası 28 Mayıs tarihinde yapıldı. Turnuva akşamı düzenlenen gecede ise, gençliğin çeşitli sorunları tartışıldı ve gece folklör ve saz ekiplerinin katıldığı kültür programıyla son buldu. 


o 
RECKLINGHAUSEN 


Recklinghatiken'de aralannda çeşitli spor takımları, gençlik, tiyatro ve müzik gruplanmın bulunduğu kuruluşlar tarafin» dan 11 Haziran 1983 tarihinde “bedelli askertik”le ilgili bir toplantı düzenlendi Gazetelerin, radyo, televizyon ve Essen Başkonsolosluğu'nun da davet edildiği toplantıda, askerlik bedelinin indirilmesi konusu işlenecek ve konuyla ilgili olarak fikir alışverişi yapılacak. 

Toplantıyı düzenleyen kuruluşlar arnsında, Hernen Voleybol takımı, Herne Gençler Grubu, Hochlamark Futbol Takımı, Recklinghausen Orkestra Grubu, Herten Futbol Takımı, Datteln Gençler Tiyatro Grubu, Recklinghausen Gençler Birliği Futbol Takımı bulunmaktadır. 


© Yurda dön çağrısı yapılanlar arasında Avustralya Demokratik Türk Dernekleri Başkam Ü, Baran, yöneticilerden Ü. 
Onay ve A. Baran da var 


Aralarında N.S,W Demokratik Türk Dernekleri Başkam Ü. Baran, Başkan Yardımcısı Ü. Onay ve Sekreter A. Baran'ın da bulunduğu 13 ilericiye, Türki» ye'deki cunta yönetimi yurda dön çağrısı yaptı, Cunta yönetiminin yurda dön çağnsında bulunduğu 13 Kişinin 10 yılı aşkın bir süredir Avustralya'da ikamet ctmeleri ve hepsinin de Avustralya uyrukluolmaları nedeniyle olay siyasi bir skandal olarak nitelendirildi. 

Olay, Avustralya kamuoyu, Hükümet, basın, radyo ve T.V. tarafindan tepkiyle karşılanırken, konu Avustralya Federal Meclisi'nde ve Bakanlar Kurulu'nda görüşüldü. Hükümet adına biraçıklama yapan Göç ve etnik Işler Bakanı S. West olayi kınayarak, “Avustralya Türk toplumunun Üyelerinin, Kendileri istemediği takdirde Türk hükümeti tarafından Türkiye'ye dönmeye zorlanamayacaklarını” belirterek, “bunların tümünün Avustralya'nın koruyuculuğu altında olduğunu” söyledi 

Kendisine yurda dön” çağrısı yapılan NSW Demokratik Türk Dernekleri Pederasyonu Başkanı Ü. Baran, basına yaptığı açıklamada, “Cunta hukuka zerre kadar saygılrise, buyursunlar Uluslararası Insan Hakları Mahkemesi'nde birlikte yargılanalım.” demiştir. 

Avustralya basınının, ilerici kamuoyu» nun ve hükümetin sert tepkisi ile karşı karşıya kalan Türkiye Büyükelçisi Faruk 


“yurda dön” çağrısı yapıldı 


Şahinbaş'ın, Avustralya hükümetini “vatan hainlerine arka çıkıyor” gerekçesiyle kınatabilmek için Avustralya'daki gerici güçler arasında bir imza kampanyası başlatmak için çalıştığı bildiriliyor. 


Strasbourg'da 
STİD'in 
10. Kurultayı toplandı 


Strasbourg Türkiyeli Işçiler Demeği'nin 10, Genel Kurulu 21 Mayıs Cumartesi günü toplandı. Yüze yakın delege vekoni izlediği genel kurul toplantısında DİSK Yürütme Kurulu üyesi Kemal Daysal, Gazelemiz yazı kurulu üyesi Aydın Engin ve IGD yöneticilerinden Mehmet Boz da birer konuşma yaptılar. 

Kisa adı STID olan Strasbourg Türkiyeli İşçiler Demeği'nin Genel Kurulu'na gelen çok sayıda mesaj arasında “Sağlık nedenle ri"yüzünden toplantıya katılamayan ve halen Strasbourg Üniversitesi'nde öğretim ü- 


yeliği yapan Profesör Server Tanilli ninme- “ 


sajı tüm delegelerce ve coşkun alkışlarla selamlandı. 

Genel Kurul, “Barış savaşımını yükseltelim”, “Türkiye demokrasi güçleriyle dayanışmayı örgütleyelim” ve “Daha güçlü bir STID için ileri” başlıklarını taşıyan üç karar tasarısım da oybirliği ile kabul etti 

Son olarak yeni yönetim organlarının seçimine geçildi. Aralarında bir önceki dönemin başkanı Hasan Dikle/'nin de yer aldığı aday listesi tüm delegelerce oybirligi ile kabul edildi. 


deille- © Türkiyeli gençlerin oluşturduğu 


adlı grup yerli ve yabancı gençliği gecenin geç saatlerine kadar coşturdu. 

“Gençlik Festivali 83"ün sonunda MSB-Spartakus, SDAJ ve DDGF'nin ortak çağrısında, “Brechtin dediği gibi suçlu, tüm insanlık yasalarını ayaklar altına alan emperyalizmdir. Biz emperyalizmi İnsanlığa, özgürlüklere ve barışa karşı işlediği saçlardan ötürü yargılıyoruz” denildi. 


soh); sütekli “geliştiren hareketlerle yönül birliği içinde olacaktır” 


Kurultay sonunda yapılan seçimlerde, Fihem Eke tekrar Genel Başkanlığa getirilirken, Ercan Kara“ kaş, Ahmet Temel, Aydın Katırcı, Hadi Ormun ve Remzi Yazgan da örgütün yeni dönem yöneticileri olarak seçildiler. 


Batı Berlin'de Tü rk Merkezi 


Nazım Hikmet gecesi düzen 


ledi 


27 Mayıs 1983 akşamı Batı Berlin'de Türk Merkezi'nin düzenlediği Nazım Hikmet gecesine 
200'ün üstünde katılım oldu. Batı Berlin'in ünlü tiyatro sanatçılanndan Peggy Lucas, C Oesterlein, E Schwarz ve H. Theobald'in Nazım'ın şiirlerini Almanca okudukları toplantı 


ilgiyle izlendi. 


Mettman kentinde uluslararası 


bir dostluk şenl 


Düsseldorf'a 15 kilometre uzaklıktaki 


, Mettmann kasabasında “Barış ve Dostluk” 


belgisi altında uluslararası bir şenlik dü- 


szenlendi. Alman, Italyan, Yugoslav, Türk, 


Kürt ve Yunanlıların ortaklaşa düzenledikleri şenlik 11 Haziran günü saat10'dan itibaren Mettmann, Jubilacumplatz'da başlayacak ve geceyansına kadar sürecek. 
Çocuklar için eğlence programlarının da yer aldığı şenlikte dans, folklor, spor etkinlikleri de var. Şenlik aslında $ Haziran Pazar günü başlayıp 12 haziran gününe kadar sürecek olan bir dizi eğlence ve kültürel etkinliğn bir bölümü. 


Bu amaçla hazırlanan program broşüründe sözkonusu etkinliklere 5000 dola- 


düzenlendi 


yında yerli ve yabancının katılımının beklendiği belirtiliyor ve “Mettmann kentinde yaşayan biz Alman ve yabancılar arasındaki dinsel, kültürel ve geleneksel farklilıklar bu kötü ekonomik koşullarda bizleri birbirimize düşürmek ve aramızıaçmak için kullanılıyor. Bu etkinliklerle buna karp çıkmalıyız” deniliyor. 

Mettmann kentinde düzenlenen bu şenliğe yabancılar arasında gösterilen ilgi beklenenin ötesinde, Nitekim daha şimdiden bir çok yabancı örgüt şenliğe etkin bir katılım için hazırlanıyor. Bunun yanısıra Düsseldorf çevresindeki yabanclann da şenlik günü Metimann'a gelerek eğlence ve kültür programlarını izlemeleri yönünde çaba gösteriliyor. 


